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Önsöz 


Onu okuyanlar için, bu eserin üslubu alışılmışın dışında görünecektir. Bunun nedeni nadir bir amaç içindir ve bu bir fikri ifade etmektir. Küçük bir fikir değildir, yeni bir fikir için bir derin derindüşünme ya da 'davetiye' değildir, aslında bütün bir ruh hali, bütün bir dünya görüşüdür ve okuyucunun yararına bir şekilde inşa edilmiştir. anlayabilecekleri şekilde. 


Bugün 'milliyetçi' örtülü terimi altında var olan pek çok grup var, ancak bunların hepsi (nazikçe söylemek gerekirse) belirsiz - birleşik ve kaya gibi sağlam bir inançlar dizisinin akan akımı olmadan, sallantılı bireysel kavramlar denizi. gerçek milliyetçilik Bu kısa kitapta, kesin bir inanç beyanı olarak Milliyetçiliğin yalnızca bir ifadesini bulacaksınız; cesurca dürüst, tavizsiz, tutarlı ve güncel sorunlara kesin ve gerçek çözümler sunarak bunu kanıtlayan. 


Metnin büyük bir kısmının italik yazıldığını fark edeceksiniz - bu, başkalarının çalışmalarını belirtmek içindir, ancak onlara yapılan tüm atıflar kaldırılmıştır ve bu, yalnızca yazarı çalışmanın geri kalanından ayırt etmeye hizmet eder, böylece kafa karıştırmaz. iki. 

Önyargılar, kitabın asıl görevi olan bir düşünce biçimini sizinle paylaşmak olan ön yargıları engelleyeceği için bu isimler çıkarılmıştır. Metin, onu söyleyen kişi için burada değil, doğru olduğu için orada - en azından daha büyük bir gerçeği ifade etmesi anlamında. Sonunda, önerilen okumaların bir listesi sunulacak, ancak yalnızca bu tür bir okumadan gerçekten fayda sağlayabileceğiniz ve daha iyi anlayabileceğiniz yerlerde. Ek olarak, yazarın metnini üstünkörü bir şekilde okumak bile baştan sona başkalarının ellerini, zihnini ve ruhunu ortaya çıkaracaktır. Modern okuyucular tarafından takdir edilebilmeleri için onları bu derlemede yalnızca yazarın bir araya getirdiğini söyleyeceğim. 


Bu kitabı beğenmeyebilirsiniz çünkü kibar toplumumuzda bize karşı dürüst olanlardan hoşlanmayız ve rahatsız edici gerçeğe teselli edici yalanı tercih ederiz. 
Bunun ışığında, burada öne sürülen noktaları tartışanların büyük olanları rutin olarak görmezden geldikleri gibi, küçük gerçekleri tartışmanın bir anlamı yoktur. Bu kitaptan anlamanızı istediğim bir şey varsa, o da küçük düşünme zamanının sona erdiği ve artık yapmamız gereken şeydir. 


DE 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şimdi büyük düşün Kulağa basit geliyor, ancak çoğu insan için olmayacak. 
Ancak görüşünüz ne olursa olsun, bunu okuduktan sonra mutlaka yaklaşımınızı yeniden gözden geçirecek ve kanaatlerinizi sorgulayacaksınız. 


- Benjamin Noyles 
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İsyancıya Bir Söz 


Dolayısıyla modern dünya her şeyden önce dikkat dağıtma olarak algılanır: Kelimenin tam anlamıyla, insanı esas olandan uzaklaştırır ve onu, kendisine otantik bir şekilde geri dönmesini ve yeniden temellendirmesini engelleyen sürekli bir yabancılaşma durumunda tutar. Artık anlam ifade etmeyen bir dünyada anlam aramalıyız. 

algı. 


Modern dünyanın tek bir kapsayıcı değeri ve ideali vardır; gönderme. Teslimiyet bir yaşam tarzıdır, soluduğumuz hava ve yediğimiz yemektir. İşte bu yüzden bu kitap, henüz genç, güçlü ve cesur olan asileri korumaya yönelik olacak. Post-modern ortamda, yalnızca bir asi geleceği yaratabilir. 


Birçoğu varlıklarını sorgulamaya yönlendirilir. 'Ben neden buradayım' diyorlar. 
Kaçınılmaz olarak, entelektüalizmin olağan kusurlarıyla sınırlı, son insana 'hayat' diye satılan, önceden belirlenmiş ve dar düşünce yollarında yürürler. Tüketim toplumunun kafeslerinde neşe ve hazcılık. Bu bir yanılsamadır. Şimdiye kadar hayatımda gördüğüm her cevap, çıkmaza götürdüğü kanıtlanmış cevaplar oldu. Bunun nedeni, insanların gerçekten farklı olmaları ve bu nedenle amaçsız veya değersiz bir şekilde kendilerini doğrudan soğuk kara toprağa geri götürmek için farklı araçlara sahip olmalarıdır. Daha da kötüsü, her yanıt kolayca kaynağına kadar izlenebilir; çöküşün ve aldatmanın sütunlarını oluşturan değerler. Dolayısıyla gerçek asi bunu reddetmek zorundadır. 


Birçoğu kendilerine asi diyor. Popüler bir trend. Ancak kaç sözde asi, sistem tarafından doğrudan beyinlerine pompalananlara dayanarak sonuçlara varmadan önce, bırakın okumayı, bu eserin kapağını görünce çığlık atacak? En az 995 söz verebilirim. Bu tembel mavi hapları gösterecek bir tüfeğin dipçiğinden başka bir şeyimiz yok. Ya bizimle ol ya da yolumuzdan çekil. 


İyiliğe inananlar var. Kimin için iyi? İyi ortak iyi midir? O zaman ortak iyilik nerede biter? 
İyi, özgürlükle, haklarla, eşitlikle vb. ilişkilendirilir, ancak bunlar kimin işine yaradı? 
Beyaz adam değil. Yine de öyle 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kelimenin tam anlamıyla kanıyla ödeyen beyaz adam. 

O, iyilik için kullanılacak dünyanın kölesidir ve efendileri için, bu 'iyi' amaçların tam olarak karşılanması için kendi varlığından yetiştirilmesi gerektiği bir gerçektir. O halde evrensel iyi kavramının yalnızca yanlış olmadığını kesin olarak söyleyebiliriz; haindir. 


Kendimize inanmamız gerektiğini söyleyenler var. Yine de biz neyiz? Biz beyaz adamlarız. Geçmişimiz Spartalılar, Yüzbaşılar, Vikingler, Şövalyeler, uygarlığın kurucuları ve bilginin ataları, savaşçılar, paryalar, bilim adamları, doktorlar, düşünürler, generaller ve inşaatçılardır. Bu, pek çok biçimi ve nesli boyunca Aryanizm'in imgelerini hemen çağrıştıran ayrı bir kimliktir. Yine de bu entelektüellerin ünlü soruya verdikleri cevap değil. Böyle bir cevap, gerçekte onları korkutur. Nedeni belli; İnsanları yok etmenin en etkili yolu, kendi tarih anlayışlarını inkar etmek ve yok etmektir. O halde biz beyaz adamlar değilsek neyiz? İşçiler mi, sömürücüler mi? 
Hristiyanlar mı? Ya da belki başka bir hayvan türü? En azından modern bir bağlamda tamamen uydurulmuş olduğu için kulağa geri zekalı geliyor; dikkatimizi gerçekten önemli olan şeylerden uzaklaştırmak için. Beyaz adam değilsek, beyaz adamın yarattığı malzemeden başka bir şey değiliz ve bu nedenle onların soyunda bir lekeyiz, çünkü bir milyon nesildeki atalarımız bundan daha fazlasıydı. Kendimize sormamız gereken asıl soru, "biz neyiz?" değil, "olmak ya da olmamak"tır. Hepimiz ne olma kapasitemiz olduğunu biliyoruz, hepimizin hayalleri ve vizyonları vardı. Bu bir tatmin veya boyun eğme meselesidir, aralarındaki seçim her zaman size bırakılmıştır. 


Öyleyse hangisi olacaksın, adam mı yoksa malzeme mi? 


Otoriteyi sorgulayanlar var. Yine de otorite nedir? 
Örneğin hiç kimse modern politikacılara güvenmez ve hiç kimse otoritenin güven gerektirdiği, hatta mutlak inanç gerektirdiği için 'otoriteye' sahip olduğunu söyleyemez. Otokrat bu amaca ulaşamadıysa, o zaman devrilmesi gerekir. Bir tür hiyerarşimiz var ama bu otorite değil, sadece onun bozuk, deforme olmuş bir versiyonu. Sistemde yaygın olan bu otorite eksikliğidir; hiyerarşi kişiyi sadece takip etmeye zorlar, onu gerçek bir lideri takip etmeye zorlamaz, yani elimizde olan teslimiyettir. 


boyun eğmek nedir? Teslimiyet her zaman içseldir. Filozof hapiste, taşra mahkemesinde olduğundan daha özgürdür. 
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Boyun eğme, bedeni zarar olarak algıladığı şeyden kurtarmak için güvenlik odaklı ruh tarafından uygulanır. Kendinizi boyun eğmeye yalnızca siz zorlayabilirsiniz. 


Boyun eğme olağanüstüdür, çünkü en başta popüler eğilimlere ve törelere boyun eğmedir; 'çoğunluğun' iradesi her zaman demektir; gönderme. Bunun nedeni, kendilerinin başka bir durumda var olamamaları ve bunu kabul edemeyecek kadar açgözlü ve bencil olmalarıdır. 

Boyun eğme bu şekilde efeminedir, çünkü insanı kitlelerin duygularına boyun eğmeye zorlayarak, insanı bir kadın haline getirir. 
Adam. 


Boyun eğme vasatlıktır, çünkü bu sadece erkekleri kendilerini tatmin etmekten alıkoymakla kalmaz, aynı zamanda yeni buldukları aşağılık durumlarında onları rahatlatır. Sıradanlık güvenlidir, yani. Kişinin liyakatini test etme savaşı değildir. Yine de güçlünün yeteneğini reddetmesi, tanrıların bir armağanına tükürmek demektir. 
Ve tanrılar hakaretten hoşlanmazlar. Bu şekilde teslimiyet de eşitliktir. Eşitlik zayıfın dinidir, ama onun tanrıları artık dezavantajlı durumdadır, çünkü onlara yetki verilecek ve onu kullanacak karaktere sahip olunmamıştır. "Eşitliğe" boyun eğmek, elbette hiyerarşinin kendisinin bir reddi değildir. Patrik bir dolandırıcı, bir yalancı ve bir Yahudi olun, o yine de bir efendidir; senin ustan. Soru şu hale gelir: Babalarımızın tasawvur ettiği ihtişam ve oğullarımız için istediğimiz gelecek mi? Boyun eğme sürdürülemez. Bütün bir halk boyun eğdiğinde, onların ölme zamanı ve dünyaya hakim olmak için başka bir idealdir. Bir kez daha sorulacak soru, isyan etmeyi mi yoksa kendilerinin katledilmesine izin vermeyi mi seçtikleridir. 


Boyun eğme sansürdür, çünkü bilinçdışının uyanıp özgürleşmesini önlemek için kendi tehlikeli durumlarını bilmeleri engellenmelidir. Ama yalanlar ve sansür binası, gerçeğin karşısında eriyip gidiyor. Ölümcül derecede ciddi, affedilmez bir gerçek. 


O halde gerçek nedir, beyaz adam? Cevap kendi içinizde. 
Bu kitabın amacı kısaca budur. Bu kimlikle ilgilidir, dolayısıyla zayıflar için değildir. 
Enternasyonalist umutsuzluğun yeraltında gizlice faaliyet gösteren son adam, kayıp adam içindir. Hoşgörü ve liberalizmi, değersizleştirmeyi, tekelleştirmeyi ve kaliteye ve güce ihaneti itici bulanlar içindir; iğrenç, ölüme layık. 


Bu kitap yalnız kurt içindir. Nefretten korkmayan, şefkati kucaklayan için. Bu kitap 


devrimciler için, 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insanların umutlarını ve korkularını ve onlara yol gösterecek karakteri içinde taşıyan. 


Bu kitap şiddetten korkanlar için değil. Savaş ve muharebeyi yıkımın 


değil yaratılışın aracıları olarak görenler, her ikisinde de değer ve güzellik bulanlar içindir. Gerçek sanatçı ve dürüst politikacı içindir. 


Çünkü değer ve anlam ve yaşamı gören ve ihtiyacı olan kendini feda ederse, onu gerçek mutluluğun bir uzantısı olarak görecektir. 


Mutluluk, geleceğin savaşlarının tüm ganimetleri, dizginsiz bakış açısı ve kavrayış, halkınızın gözünde ve yüreğinde düzen ve inanç; bunların hepsi senin olsun, beyaz adam. Tüm modern felsefeler başarısız oldu ve böylece, yirminci yüzyıl sona ererken, modernist çürüme çağı da sona erdi. Şimdi postmodern çöküşün zamanıdır ve çöküş hem mezar hem de rahimdir. Sonunda hayatta kalma ve yaratma zamanı geldi. Burada yazacağım şey bu. Sana, beyaz adam. Yarın daha iyi bir gün olabilir. 


"Neden bu kadar zor?" 

mutfak kömürü bir keresinde elmasa şöyle demişti: 

"Sonuçta, biz yakın akraba değil miyiz?" 

“Neden bu kadar yumuşak? Ey 

kardeşlerim, size soruyorum: sonuçta siz benim kardeşlerim değil misiniz? 
Neden bu kadar yumuşak, bu kadar esnek ve esnek? 


Kalplerinizde neden bu kadar çok inkar, kendini inkar var? 


Gözlerinde bu kadar az kader mi var? 


Ve eğer kader ve amansız olmak istemiyorsan, 


bir gün benimle nasıl zafer kazanabilirsin? 


Ve sertliğin parıldamak ve kesip biçmek istemiyorsa, bir gün benimle nasıl 


yaratabilirsin? 


Tüm yaratıcılar için zordur. 


Ve bronzdan daha sert olan bronz üzerinde olduğu gibi binlerce yıl boyunca elinizi etkilemek size kutsanmışlık gibi görünmelidir. 


e 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bronzdan daha asil. 


Sadece en asil olan tamamen zordur. Ey kardeşlerim, üzerinize bu yeni sofrayı kuruyorum: katılaşın! 
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I - Dünya Görüşümüz 


Kalem, Kılıç ve Pınar 
Bilgi 


Konuşmayı unut, harekete geç. Şimdi vur, sonra soru sor. Gerçeğin yolu budur. Kalem kılıçtan keskin değildir. Kalem aldatır, manipüle eder ve işini başkalarına yaptırarak ekmeğini kazanır. Kılıç bir adamdır ve öğle yemeğini keser. 

Kılıç saftır, değişmez, kalem ise hava gibi köksüzdür. 

Kalem güzel bir anayasa yazabilir, ancak düşmanlarını yok etmek için kılıç kullananlara güvenecektir. Bir kalem kullanabilirsiniz, ancak bu sizi daha erkek yapmaz. Bir kılıç olacak. 


Şiddet her zaman mükemmel bir çözüm olmayabilir ama kesin bir çözümdür. Şiddet sorunu çözer, rızaya dayalı çözümler, rızaya dayanır. 
Rıza elbette, kadınsı bir tabir. Yine de kılıç doğru yöne doğrultulmalıdır. 
Nereden gelip nereye gideceğini bilmeli. 


İnanç dağları yerinden oynatabilir ama onları doğru yere ancak bilgi taşır. 


Bu nedenle, gerçek akıl ve akılcılık ile entelektüalizm ve akılcılık arasındaki ayrımı tesis etmeliyiz. Entelektüellik bir hevestir, bir döngüsel sarsıntıdır, hiçbir kişisel deneyime dayanmayan, tamamen gelecek vaat eden çözümlere ulaşma arzusudur. Akıl, köklerden ve kişinin dünyadaki yerini anlamasından kaynaklanır. Rasyonellik, kişinin çevresini dengeli ve faydacı bir şekilde değerlendirmesinden gelir. 
Akılcılık, doğanın dikte ettiği yasanın, bir erkeğin onu değerlendirirken bulduğu yasayla değiştirilmesidir. 


Ne akılcılık ne de akıl, her ikisinden de bağımsız olarak işleyen bilginin yerine geçemez. Onlar bir yetenek ve yorumlama aracıdır. Onların etrafında şekillenen bir dünya görüşü, yalnızca eylemsizliğe yol açabilir. 
Kalem. 

Eylem amaçtan gelir ve amaç iradeden gelir. 

Bu nedenle irade başlangıç noktamız olacaktır. Arzu imparatorluklar yaratır. Kendi etrafına bakınca, her zaman vardı ve vardı. 


e 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hepsini fethetmek için yoğun bir dürtü. Doğaya sahip çıkmak ve onu kendi irademize göre bükmek tanrı olmaktır. 


Fethetme dürtüsü, her büyük imparatorun ve otokratın gözündeki ateştir, ama sadece değil; her bilim adamı veya filozof, gelecek nesillerin hayranlık uyandırması ve üzerinde çalışması için büyüklük anıtına bir tuğla daha koydu veya ondan başka bir eğri yonttu. 


Kültür ve medeniyetin büyük daimi döngüsüne geriye dönüp baktığımızda, bunun güç iradesinden inşa edildiğini görüyoruz. 
İnsan her zaman eylemde bulunmaya çalışmıştır, ancak eylem amaçsız gerçekleştirilemez. İnsanın amacı her zaman güç, insan üzerindeki güç ve doğa üzerindeki güçtü; bu nedenle, gelecek üzerinde tekel ve yaşamın nihai doğası hakkında bilgi. Ulusları yaratıp yok eden ve insanlık tarihini inşa eden yalnızca bu nihai amaçtır. Bizi primatlardan ayıran ama yine de bizi sonsuzluğun bir uzantısı olarak tutan şey budur. 


Bu nedenle modern insan, son insan da bir eylem adamı olmalıdır. Biz, düşmanlarımızın özü bozmak ve yok etmek için savaştığı doğanın bir uzantısıyız. 
Bizler, bizden önce yürüyen lejyonların bir parçasıyız, onların warri - veya ethos'larını taşıyoruz, ancak daha önce hiç olmadığı kadar yükseğe taşıyoruz. Bu anlamda, varoluşun bize bahşettiği misyonu yerine getirmek için hem o hem de bundan daha yüksek olmalıyız. Tarih bize zafer ve kudret susuzluğunun kalıntılarını bıraktı; Bu hayatın en zayıf bir unsuruna, eski uygarlık hayatına bir göz atmak, modern insanın kanını pompalar. Bir tabloya bakar ve belki onun güzelliğinin bir kısmını anlar, ama o güzelliğin bugünün gerçekliğinde eksik olduğunu görür. Gücü arzular, ancak bu arzuyu dizginlemesi öğretilmiştir. 


Neden? 

Babalarımız gibi bizim de hakkımız yok mu? Gerçek bir inanca, uğruna yaşamaya değer bir nedene hakkımız yok mu? 

Hayır değiliz ve konumumuzun güzelliği de bu. 


Biz gerçekten son insanlarız. Bu, hâlâ Avrupalı olması anlamında, Avrupa'nın son nesli olacaktır. Neye harcanacak, irademize göre eğilir. Onların geleneklerinden koptuk ve bu bizim hem en büyük felaketimiz hem de en güçlü silahımız. 


Geleneksel Avrupa toplumunu sonsuza dek terk ettik. Biz 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onun bir uzantısı, evet, ama biz onun gibi değiliz. Şövalyeliğin erdemlerini ve gerçek otoriteyi unuttuk, ama bu tamamen yeni bir yaşam anlayışı yaratmak için bir fırsat. 


Babalarımız, bugün bizi yöneten bu sistem için cesurca ama aptalca savaştı ve öldü. Bize kalan budur. Bu bastırılmış, kafası karışmış ve yıpratıcı toplumda, tarihin toplamındaki herhangi bir insandan daha çaresiziz hayata. Hiç kimse zaferi ve kontrolü bizden daha fazla arzulamaz, çünkü hiç kimse bundan daha fazla aç kalmamıştır. Bu nedenle, son adam kesinlikle acımasız ve merhametten yoksundur. 
O kurnaz ve cüretkar. O en saf savaşçıdır - ya da özünde. 


Bu ne anlama gelir? Kendilerini düşmanlarının kanıyla tatlandıran önceki nesillerin azim ve gücünden yoksunuz. Kendimizi kanıtlayacak bir savaş yoktu. Ama omurgasına bıçak saplanmış bir asker olmanın zaferi yok. Bu bakımdan, asırların kendilerine bahşettiği şeyi kaybetme cüretinde bulunan atalarımızın mirasına omuz silkmemiz gerekir. 


Modern çağda eski düzeni korumaya çalışırken Almanların sahip olduğu gibi 'iyi' için savaşma yeteneğinden de yoksunuz. 
Bu başlangıçta başarısız bir görevdi, yine de ahlaki bir sığınağımız yok çünkü yaratmak için önce yok etmemiz gerekiyor. 


Ama bugün bizim için hayatın bir gerçeği olarak çürümüş, ölmekte olan kumaştan başka bir şeye bakmak ve görmek mümkün değil. Tembelliğin, ibneliğin ve ihanetin yüceltildiği, erkekliğin ve milliyetçiliğin hor görüldüğü bir toplum. Kiminle ve neyle savaştığımızı bilme netliğine ve bu savaşta soğuk ve acımasız olmamız gerektiğinin bilgisine sahibiz. Bu netlik bizim en büyük gücümüz. Bu, sistemin kölelerinin çoğunun zihninde bile bulunan bir berraklıktır. Gerçek onların içindedir, hayvani bir içgüdü gibidir. O zaman işimiz, insanlığın ruhunu, güç iradesini yeniden uyandırmak ve öfkesini sonsuza kadar modern dünyanın üzerine salmak olur. Hem hizmet hem de ustalık böyledir. Hem geçmişiyle hem de geleceğiyle ırkımızın hizmetidir. O 


geçmişi anlama ve o geleceği yaratma ustalığıdır. 


Otokrat örnek olarak yol gösterir. Eylem, son adamın emri olmalıdır. İnsan kendini ancak kaybettikten sonra gerçekten bulabilir. 


Kendi zihninizi özgür bırakın ve yakınlarınızı özgürleştireceksiniz. 
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Yoldaşlarınızı serbest bırakın ve bir topluluğu özgürleştireceksiniz. 

Bir topluluğu özgürleştirirseniz tüm bir insanı özgürleştirebilirsiniz. 

Hiyerarşi, güç, gurur, kudret, vatan ve bayrak sevgisi, çok çalışmak, yeni ufuklarda yeni topraklar işlemek. Bu değerleri insanımıza yeniden kazandıracağız. Kılıcımızın 


vuracağı yer burasıdır. Bir keresinde bir askerin önündekinden nefret ettiği için değil, 


arkasındakini sevdiği için savaştığı söylenmişti. Bu bizim için bir yalandır. Arkamızda hiçbir şey yok, düşmanımız dünya. Düşmanımız zamandır. Düşmanımız korkudur. 


İnsanlarımızı sevmeliyiz ve bir cerrahın netliği ve hassas, onları kirleten kanserli pisliği çıkarın. 

İnsanlarımızı kurtarmak için toplumumuzu parçalamalı ve yok etmeliyiz. Bu konuda, her ne olursa olsun boş boş oturup bu hain devleti mümkün kılan halkımıza karşı nazik ya da nazik olmamayı öğrenmeliyiz. Hayatta kalma savaşı onları milyonlarca kana bulayabilir. 

Eğer bir gün galip geleceksek, savaşa girmeliyiz. 

Dolayısıyla biz gerçek devrimcileriz. Modernitenin değerlerini hor görmekten başka bir şey vaaz etmiyoruz. Hakemleri için ölümden başka bir şey değil. Halkımızı kandıran sahte peygamberlere ölümden başka bir şey yok. Mirasımızı yok etmekten tefecilik alan köle sahipleri için ölümden başka bir şey yok. Bir zamanların gururlu beyaz adamlarından yaratılan hain ibnelere ve komünistlere ölümden başka bir şey değil. 


Kendi rızalarıyla siperlerde sıraya girerek kendi kaderlerine karşı savaşan sistemin kölelerine de ölümden başka bir şey vaat etmiyoruz. Onlar da bizim düşmanımız. 


Modern insanın kafasına silah dayayacağız. Ama onu öldürmek için kullanmayacağız. Onu canlandırmak için 


kullanacağız. 


Kara gömlekli kardeş, mücadeledeki yoldaşlarım: 


Bizim mücadelemiz can içindir ve bu mücadelede zafer kazanılana kadar birlikte savaşırız. Mücadelemiz zor çünkü büyük bir şey için savaşıyoruz ve büyük şeyler kolay kolay kazanılmıyor. Halkımızın ruhunda bir devrimden başka bir şey için savaşmıyoruz. Yanlışlarımıza layık olmalıyız. 
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siyon. 
Çünkü kara gömlekliler, insanları yeni ve daha yüksek bir medeniyete götürmek için çağrılanlardır. Kara gömlekli, kendini ülkemizin 


hizmetine adamış, her zaman gerçek devrimin karakterini taşıması gereken bir devrimcidir. 


Bu, eski partilerin küçük adamlarında gözlemlediğiniz, her geçici rahatlık rüzgarıyla oraya buraya savrulan, az başarıyla sevinen, küçük başarısızlıkla morali bozulan, önümüzdeki beş dakikanın geleceği hakkında dedikodu yapıp gevezelik eden karakter değildir. yerinde, ancak hizmette o kadar ileri değil. Sadakat, dayanıklılık veya dayanma gücü olmadan. Böyle bir karakter, finansal demokratik siyasetin ayırt edici özelliğidir. 


Nasyonal Sosyalizmin tam tersidir. 


Gerçek bir devrimcide birinci kalite dayanma gücüdür. Kararlılık, davaya ve yoldaşlara sadakat, erkeklik ve doğanın istikrarı. Bunlar gerçek devrimcinin nitelikleridir. Hareketimizde o büyük karakter yeniden doğdu ve bu nedenle kaderi içimizde taşıyoruz. İster yarın sabah kazanalım, ister bir ömür boyu süren emek ve mücadelenin sonunda kazanalım umurumuzda değil. Bizim için küçük adamların küçük hesapları hiçbir şey ifade etmiyor. 


Tek umursadığımız, kazanacağımızdır çünkü dünyadaki hiçbir güç 


içimizdeki iradeyi bastıramaz. Verdiğimiz ve yapacağımız mücadeleler. 
Aldığımız darbeler yine olacak. Kazandığımız ve yine sahip olacağımız 


zaferler. Zafer kazanılana kadar iyiye ve kötüye doğru yürürüz, çünkü gerçek devrimcinin karakteri budur. Büyük mücadele ve karar anlarında, bu karaktere sahip çıkmak kolaydır - en büyük fedakarlıkta 


bile. Zor ve günlük görevde o kadar kolay değil. 


O zaman, birlikte yaptığımız büyük kavgalardan bile daha fazla yol arkadaşı olmak isterim. 
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her biriniz. Yeni inancımızın mesajını yeni sokaklara taşıyan her eylem ekibinin yanında olmak isterim. Sorumlu oldukları evler bloğundaki insanlara liderlik etme gibi zor ama hayati bir işi yapan her erkek veya kadının yanında olmak isterim. 


Çünkü bunlar, gelen işlerdir, binlerce kişinin insanları evlerinde ve sokaklarda yönetme misyonuna adamasıyla devrim kazanılır. 

Bu görevde, her birinizle her gün birlikte olamam. Ama ruhen her zaman seninleyim. Çağların söndüremeyeceği bir alevi birlikte söndürdük. Siyah gömlekli kardeşimin o kutsal alevini, insanoğlunun yolunu aydınlatana ve yeniden aydınlatana kadar koruyun. 
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Dejenerasyonun Kökeni 


Diğer herkesle birlikte Amerikan Katolikleri de “nefret karşıtı” kampanya sloganlarıyla dövüldü. Ek olarak, Katoliklere karşı önyargının Amerika'yı göçmen Katolik büyükanne ve büyükbabaları için nasıl çok rahatsız bir yer haline getirdiğine dair hikayeleri hatırlıyorlar. Ve böylece onlar da istense nefretin yasaklanması gerektiğini tereddütsüz ilan ederlerdi. 


Amerikan Katoliklerinin üzerinde düşünmeyi bırakmadıkları şey, Katolik İnancının doğası gereği itibarı, hoşgörüsüz tutumları ve güçlü ifadeleri teşvik ettiğidir. 

Kilise, Dünya'ya geldiğini beyan eden İsa Mesih'in ilahi hizmetine devam etmek üzere kurulmuştur, "Barış göndermek için değil, kılıç... 


yaktı.” 


Bu soruyu duyan Amerikalıların çoğu hemen, "Evet, ne olursa olsun, nefret yasa dışı bırakılmalı!" Cevap verme hevesleri kolayca açıklanabilir. 
Son on beş yıl boyunca, onları tüm dünyaya karşı sersemlemiş bir şefkat durumunda bırakacak şekilde hesaplanan bir propaganda yağmuruyla dövüldüler. Normalde Amerikalıları sabun ve diş macunu konularında seçici olmaya teşvik etmek için kullanılan bu reklam teknikleri, şimdi onları kültür ve inanç konularında üstün bir ürün olmadığına ikna etmek için kullanılıyor. Reklam panolarında, otobüs 

ve metro afişlerinde, gazete ve dergilerde, radyo ve televizyon yayınlarında, Amerikalılara hem kurnazca hem de cesurca şu güvence 


ve güvence veriliyor: "Bağnazlık faşizmdir... Ulusumuzu yalnızca Kardeşlik kurtarabilir... Biz hepsine hoşgörülü olmalı!” 


Bu kampanyanın uzun vadeli etkileri bile 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şimdi belli. “Omurgasız vatandaş" üretiyor: kültürel duyarlılıkları olmayan adam; öfkelenmekten aciz olan; tek zihinsel faaliyeti gazetede okuduklarının ya da televizyon ekranında gördüklerinin bir uzantısından başka bir şey olmayan; mahallesinde manevi bir felaketle, ülkesinde siyasi bir felaketle ve yaklaşan bir dünya felaketiyle karşı karşıya kalan, boş ve güler yüzlü. Sadece ülkesinin düşmanlarına anlayış gösterir. Evini ve ailesini mahvedenlere karşı nazik duygulardan başka bir şeyi yoktur. İnancını yok edecek herkese içten bir sempati duyuyor. Evrensel hoşgörülüdür. O tamamen önyargısızdır. Herhangi bir ilkesi varsa, onları savunurken karşıt ilkelerin daha aşağı olabileceğini belirtiyormuş gibi görünmesin diye, onları iyi bir şekilde gizler. O, yetenekleri ölçüsünde, tıpkı onun gibi olmaya çalıştığına güvendiği bir sonraki vatandaş gibidir: yüzü olmayan, karaktersiz bir macun adam. 


Düşmanlarımız kimler? 


Yahudiler? liberaller mi? muhafazakarlar mı? Kapitalistler mi? 
Marksistler mi? Özel ilgiler? Siyonizm? Enternasyonalizm mi? Laik insancıllık? Küreselleşme? 
Ateizm mi? Hristiyanlık mı? Popülizm mi? 
Seçkinlik mi? 

Düşmanımız sistemdir. Sistem her şeyden ödün veriyor. 
Var olan veya var olmuş neredeyse tüm siyasi oluşumlar ve sosyal kurumlar, doğrudan veya dolaylı kontrol yoluyla bir şekilde sistem tarafından kullanıldı. Doğrudan kontrolün bir örneği, ezici bir çoğunlukla Yahudi karakterler tarafından kontrol edilen yatırım sermayesinin yerli imalatçıları köşeye sıkıştırmak ve mülksüzleştirmek ve ulusun servetini sermaye biçiminde ve üretim araçlarını yurtdışına ihraç etmek için uyguladığı baskıdır. Bu, ekonomide ve toplumun üst katmanlarında etkisi olan yabancı bir varlığın, bir halkın serveti üzerinde kontrolü tekelleştirmesine olanak tanır. Fabrikaları kendilerinin kontrol etmesine gerek yok. 
Sadece fabrikalara giriş ve çıkışlarda yatırım. Artık tüm fabrikalar üçüncü dünyada ve yerli üreticiler yatırım sermayesinin ve bankacılığın insafına kaldı. Mevcut sistemde, küresel ölçekteki hemen hemen tüm kararlar, 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daha zeki ve manipülatif olanlardan oluşan daha da küçük bir konsorsiyumun cebinde olan ve 'sömürücü' unvanına yükseltilen küçük bir dolandırıcı ve hırsızlar konsorsiyumu tarafından yapıldı. 

Bu, mevcut sistemin hiyerarşisidir. Politikacılar ve sosyal gruplar ve bu kurumun tam hakimiyeti altındadır. 

Topluluk grupları ve daha küçük kuruluşlar, hemen üstlerindeki seviye tarafından sıkı bir şekilde tutulur. 

Sistemin sahiplerine isimleriyle seslenebiliyorum. Kelimenin tam anlamıyla sahipler, medya patronları veya üniversite profesörleri gibi kolaylaştırıcılar değil, ne de hükümet bürokratları veya ofis sahipleri gibi güçlü kollar veya figürler değil. 
Sermaye sahiplerinden bahsediyorum. Buna ne dersin, beyaz adam? Altına bomba yerleştirecek bir araba arıyorsanız, işte tüm isimleri burada. 


Katharine Graham. Conrad Black. Eric Schmidt. Kenneth Clarke. Timothy F. 


Geithner. Henry M.Paulson. Tom Mckillop. 

Marshall A. Cohen. Henry Kravis. Rozanne L.Ridgway. carl bildt 

Dianne Feinstein. George Soros. Melinda Gates. Craig Munie. 

Frank J. McKenna. Frank H İnci. Bertrand P. Collomb. Lynn Forster de Rothschild. 
George |. Mitchell. Fouad Ajami. Richard İnci. Joaguin Almunia. Nellje Kroes. Martin 


Feldstein. Peter Sutherland. Bil Kristol. Tom Dashle. David Rockefeller. Richard C. 
Holbrooke. Vin Weber. Kraliçe Beatrix 1. James Wolfensohn. 


John Deutch. Josef Achermann. Henri Kissinger. Roger C. Alt - erkek. William | McDonough. Hawrence H. Summers. Bill Clinton. 

Jessica Tuchman Mathews. Henri de Castries. John C. Whitehead. William Bundy. 
James Steinberg. Paul Wolfowitz. Thomas E. Donilon. Jaap de Hoop Scheffer. George 


Shultz. Timothy c. 
Collins. Bill Richardson. Donald E Graham. Klaus Kleinfeld. 


Robert Zoellick. Harold Ford. Richard Has. John Brown. Ben Bernanke. James A. 


Johnson. Paul Allaire. Gianni Agelli. Steph ve Freidman. Barnett R. Rubin. William 


F. Buckley. Jean-Claude Trichet. Vernon Jordan. Marie-Jos&e Kravis. Peter Mandel - evlat. David Gergen. 


Kaç tanesinin Yahudi veya kripto-kike olduğuna dikkat edin. Sistemin doğası basit ve zihnini ilk boşaltan adam için açık. 


Ben çok mutsuz bir adamım. Farkında olmadan ülkemi 


mahvettim. Büyük bir sanayi ülkesi, kredi sistemi tarafından kontrol edilir. Kredi sistemimiz yoğuntedavi edildi. Bu nedenle, ulusun büyümesi ve tüm faaliyetlerimiz birkaç kişinin elindedir. Medeni dünyanın en kötü yönetilen, en 


tamamen kontrol edilen ve hükmedilen hükümetlerinden biri haline 


geldik. Artık hür görüşe dayalı bir hükümet değil, artık kanaat ve çoğunluğun oyu üzerine kurulu bir hükümet değil, küçük bir hakim grubun görüşüne ve baskısına göre bir hükümet. 


erkekler 


O zaman ciddi bir şekilde kapitalizme karşı savaştığımızı söyleyebilir miyiz? 
Kapitalizm mevcut şeyler sistemini mümkün kılar, onun merkezinde yer alır; yönetici sınıf inkar edilemez bir şekilde Das Kapital'in sayfalarında anlatılan sınıftır. 
Mevcut sistemin savunduğu değerler de yadsınamaz bir şekilde kapitalisttir; sermaye birikimi etrafında merkezlenirler. Burjuvazi bir yaşam tarzı için hiçbir ümidi veya beklentisi olmayan işçi sınıfı bir ailenin ortalama çocuğu bile, asla ihtiyaç duymayacakları şeyleri öğrenmek için on yılda kazanamayacaklarını üniversiteye ödünç vererek şanslarını artırmaya teşvik ediliyor. . Bunun bir kısmı, akademideki liberal kolaylaştırıcılara saygı göstermek ve aynı zamanda gençlerin zihinlerini yozlaştırıp alçaltmak, onları kendi köklerine ve kendi doğalarına karşı çevirmek. Modern kültür ünlüler kültürüdür. Bar kültürü, film yıldızı kültürü, geriye dönüp bakıldığında siyah kadın kültürü, genç fantazi erkek grubu kültürü, MTV kültürü, uyuşturucu, alkol ve seks kültürü, hippi kültürünün mirası, ırkları karıştırma ve komünizm kültürü, tüketici kültürüdür; kültür kültürdür. Eski tarz kültür değil, bu seçkinciydi; bu nedenle, bu kötüydü. Bugün katılımımız var. Bu, ahlaksızlığın erdem olarak kabul edilmesi anlamına gelir; otizm ve şizofreni artık 'sanat' olarak kabul ediliyor. "Modern sanat" denen şey aslında hak ettiği, çok uygun bir unvan. 


Ortalama bir çalışan adam, hatta normal bir adam neden fabrikatör veya üretici, tüm bu kozmopolit cüruflara mı ihtiyacınız var? 


Neden, saçma soru. Çünkü kültür iyidir. Kültür her zaman hükümetin veya en azından yönetici sınıfın ve onun ne için çalıştığının bir yansımasıdır. Modern toplumda "kazananlar", "işadamları" dediğimiz şarap içen, takım elbise giyen, golf oynayan şekerlemecilerdir. Yani çalışan adam kendisi olmayı arzular. Çok güzel bir özlem değil mi? 
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Ama kapitalist bir Bolşeviktir. duymadın mı Değilse, neden hem kapitalist hem de Marksist entelektüellerin ezici bir çoğunlukla Yahudi doğaları olduğunu hiç sorguladınız mı? 

Rusya, Çin veya Küba'daki sosyalist devrimlerin, profesyonelce tasarlanmış semboller, amblemler ve ikonik müttefik pitoresk formatında basılan ve sunulan bayraklarla nasıl ortaya çıktığını hiç düşündünüz mü? Adeta bu devrimlerin hepsi kendiliğinden ortaya çıkmış gibi ama silahları nereden geldi? 


Hiç kimsenin okumayacağı her trotscum yazması, aynı zamanda her ihtimale karşı kızgın işçilere vermek için orman kulübesinde bir cephanelik taşıyor mu? Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bohem ya da hippi karşı kültürlerin gerçek bir karşı kültür olup olmadığını sormak da ilginçtir. Modern sanat en iyi galerilerde sergilendi ve sergileniyor. Her yıl ırk ayrımcılığını teşvik eden filmler çıkıyor, ancak Birth of A Nation'dan (1915) beri buna karşı çıkan tek bir film bile görmedim. Vietnam sırasında savaş yanlısı gazeteciler hiç ana akımda yer aldılar mı? 1950'lerde hala klasik müzik üreten bir kayıt stüdyosu var mıydı? Kaç gömlek şirketi Che Guevara logosu üretiyor? 


Sistemin her zaman sistem karşıtı olmak gibi tuhaf bir fetişi olmuştur. Bu, sol açısından sistem karşıtlığı olurdu; komünizm. Hitler'i tişörtün neresinde gördünüz? 
İlginç bir şekilde, bu sistem karşıtı isyancılar, onun devam etmesini sağlayan aynı değerleri destekliyorlar. 


Karşılıklı düşmanlıklarına rağmen, liberalizm ve Marksizm temelde aynı evrene aittir ve her ikisi de Aydınlanma düşüncesinin mirasçılarıdır: aynı bireyciliği, hatta aynı evrensel eşitlikçiliği, aynı rasyonalizmi, aynı ekonomi önceliğini, aynı vurguyu paylaşırlar. emeğin özgürleştirici değerine, aynı ilerleme inancına, aynı tarihin sonu fikrine. 
Liberalizm, hemen hemen her bakımdan, yalnızca 
Marksizm'le paylaştığı belirli hedefleri daha etkili bir şekilde gerçekleştirmiştir: kolektif kimliklerin ve geleneksel 


kültürlerin ortadan kaldırılması, dünyanın büyüsünden arındırılması ve üretim sisteminin evrenselleştirilmesi. 


Hem Komünizm hem de tüketici/liberal kapitalizm materyalisttir. İkisi de enternasyonalisttir. İkisi de karşı 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asildoğumlu sınırlı bir aristokrasi anlamında sınıf otoritesi. Etnisiteye dayalı doğal kolektifi reddetme anlamında her ikisi de bireycidir. Her ikisi de doğa lehine yetiştirme iddiasındadır. Ama daha da önemlisi, mevcut sistemi sürdürmek için gerekli olan yanlış bir ikilemdir. 


Rusya'daki komünistler, "tek alternatifiniz kapitalist sömürü, bunu istemiyorsunuz, değil mi?" dediler. ve insanlar buna inandı. Amerika'daki Kapitalistler, "bu kesinlikle Komünizm'den daha iyidir" diyorlar ve bir şekilde ikisi de haklı. Sistemlerin birbirine yardım etmesidir. İnsanların kapitalist bir sisteme olan güvenini kaybettiği yerde, Yahudiler sözde sosyalist bir alternatif kullanarak iktidarı alabilirler. Tüm siyasi düşünceyi belirleyen materyalist sol-sağ koşulu fikri, bir Yahudi yönetiminin bir biçiminin modası geçerse, medya makinesinin taraf değiştireceğini garanti eder. 


Peki ya milliyetçilik? Peki ya monarşi? Sol-sağ ekseninde nereye sığarlar? Onlara yer yok ve bütün mesele de bu, değil mi? 


Kapitalizm, yeni kurulan Amerika Birleşik Devletleri, Devrimci Fransa ve çok geçmeden Büyük Britanya'nın da benimsediği 18. yüzyılın sonlarında gerçekleşen liberal devrimlerin ekonomik modelidir. Sosyalizm, bu dönemde ortaya çıkan aynı liberal sınıfın ürünüdür. Sosyalizm, Marx'tan daha eskidir, çok daha eskidir. İlk sosyalist hareket olan Shakers, Komünist Manifesto'dan elli sekiz yıl önce, 1790'da başladı. Manifesto'nun kendisi, eski dünyanın hiyerarşisini, yani eski Avrupa'nın monarşileri ve aristokratlarından ve ayrıca sözde yükselen kapitalistlerden geriye kalanları yok etmeye yönelik birleştirici bir amaç beyanıydı. 


Uluslararası Marksizm, genel bir yaşam anlayışının -Yahudi 
Karl Marx tarafından gerçekleştirilen- belirli bir siyasi inanç beyanına uygulanmasından başka bir şey değildir; ama gerçekte bu genel kavram, Karl Marx'ın zamanından çok önce vardı. Zaten geniş çapta yayılmış bir enfeksiyon olarak var olmasaydı, Marksist öğretinin şaşırtıcı siyasi ilerlemesi asla mümkün olmazdı. Gerçekte, Karl Marx'ı aynı şekilde etkilenen milyonlarca kişiden ayıran şey, zaten bir dünyada 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kademeli bir ayrışma durumunda, keskin tahmin güçlerini, temel zehirleri tespit etmek için kullandı, böylece onları bir büyücü sanatıyla, bağımsız zehirlerin hızlı bir şekilde yok edilmesini sağlayacak bir çözümde özütlemek ve 


yoğunlaştırmak için kullandı. dünya üzerindeki uluslar. 
Ama bütün bunlar ırkının hizmetinde yapıldı. 


Bu arada bu kapitalistler, geleneksel tarımsal yaşam biçimini hızla yerinden eden yeni teknolojilerin ve kurumların seri üretimine öncülük ediyorlardı; şehirlere taşınmak, insanları "kitle"ye ve köleye dönüştürmek, ev kadınlarını işçiye dönüştürmek, onların doğrudan yetkisi altında kurumsallaşmış şirketler ve okullar kurmak. Sanayi devrimi dedikleri şey buydu. 


Bu dönemde sanayi kapitalistleri o kadar büyük bir servet biriktirdiler ki, hükümeti manipüle edebildiler, böylece modern dünyada gerçek, özgür demokrasi bahanesini ortadan kaldırdılar. Hükümetin kontrolünü barışçıl bir şekilde ele geçiremedikleri yerde, bunu zorla aldılar. Böylece Birinci Dünya Savaşı sırasında, mücadelenin koşulları, liberal Batı'nın Avrupa geleneğinin kalan son kalelerini kırabilmesi için yapılmıştı; İmparatorluk Almanya'sı, Avusturya'daki Hapsburg Evi ve Monarşik, Ortodoks Rusya. Ona yön verenleri ortadan kaldırarak beyaz adamı sonsuza kadar böldüler. Hiçbir anlamı ve ölçülebilir kazancı olmayan bir savaşta gücünü ve tutkusunu yıpratarak onun gücünü tükettiler ve moralini bozdular. 
Yüzbinlerce İngiliz, Fransız ve Amerikalı genç erkek, nesiller boyu yozlaşmanın sonunda kendilerini savaşta kanıtlamak için bekleyerek hevesle askere gitmişti. Ne için? Milyonlarca evsiz, kırılmış gazi fedakarlıklarından ne kazandı? Ulusları onlara ne verdi? 


Böylece bugün var olan düzeni oluşturdular. O gün, sistemin yöneticileri sanayiciler ve kültürün sahipleri liberaller olmasına rağmen, liberal düzene ve bir tür demokrasiye yönelik açık eleştiriler vardı. Bu gaziler, Birinci Dünya Savaşı'nda getirdiği katıksız delilikten muzdarip olan, hükümete akıl sağlığını geri kazandıran siyasi gücün çekirdeğini oluşturuyordu. Eğer tehdit buysa, özgür düşüncenin demokratik geleneği de paramparça edilmelidir. bu 
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Küreselleşme, kitlesel göç ve yeni bir dünya hükümetinde Yahudi efendilerimize özgür saltanat içeren bu dünya hükümetine yönelik ilk girişim 1920'de Milletler Cemiyeti ile oldu. Hâlâ kökleriyle bir bağ hisseden ve hâlâ geriye kalan demokratik kurumlar aracılığıyla iktidara erişebilen halk ayaklandı. Bu hareket tüm dünyada, hem Avrupa'da hem de Amerika'da hissedildi. Ulusun, beyaz adamın geleneksel hiyerarşisinin modern bağlamda restorasyonu parlamenter sisteme girmeye zorladı. Bugün bu harekete 'Faşizm' diyoruz ve mevcut düzen tarafından bu kadar yerilmesinin, karalanmasının ve alay edilmesinin nedeni, onun en son ve en güçlü tehdidi olmasıdır. 


Kitlesel göç, modern sanat, yozlaşma kültürü, kişinin kendi mirasının zenci insanlar için "baskıcı" olduğu şeklinde alay edilmesi ve tüm bunlar; tüm bu sıkıntılar 1920'lerde mevcuttu. Yine de o günlerde, güçlü adamlar karşılarına çıktı. Amerika'da Klu Klux Klan'ın popülaritesine güçlü bir tepki geldi ve bu daha sonra üçüncü dünyadan göçü engelleyen yasayı mümkün kıldı. Son derece popüler ve etkili Henry Ford, Walt Disney, Charles Lindbergh, Howard Philips Lovecraft, hepsi kendi başlarına öncüler, Rusya'daki Yahudi Komünizminin yarattığı tehlikeyi ve aynı zamanda kapitalist batıdaki modern yaşamın açık ve oldukça Komünist çöküşünü kabul ettiler. Huey Long, Peder Coughlin, Douglas MacArthur veya Silver Shirts gibi aynı dünya görüşünü destekleyen siyasi hareketler ortaya çıktı; Academia'da filozoflar ve bilim adamları insanın doğasını savundular. Lothrop Stoddard, Madis on Grant ve 20. yüzyılın en büyük biyoloğu; Sör Carleton Coon. 


Bunların hepsi, Almanya'dan ve hatta (hala bir monarşi olan) Britanya'dan değil, Amerika'dan örnekler. Tüm Avrupa, sadece Almanya ve İtalya değil, kıtadaki her ülke enternasyonalizme ve liberalizme karşı toplumsal bir tepki yaşıyordu. Bazıları bastırılırken, Yunanistan ya da Finlandiya ya da İspanya için acımasızca savaşılanlar gibi pek çoğu da kazanılmıştı. İngiltere savaşa neredeyse hiç girmiyordu ve girdiğinde de kendi çıkarlarına aykırıydı. Churchill ve İşçi Partisi'nin oluşturduğu koalisyon İngiliz halkının aleyhine hareket etti ve Churchill'in İşçi Partisi ile masadaki tek pazarlık kozu, İngiliz İşçi Partisi liderliğini stajyer olarak almaktı. 
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Barışı korumak için savaşan faşistler. Gözaltına alınanlar hiçbir zaman ülkelerine ihanetle suçlanmadılar ve çoğu faşist gibi savaşmış vatanseverler ya da kadın olamazlardı. 


Bugün böyle bir şeyin nasıl vahşice bastırılacağını düşündünüz mü? Burası başladığı yerdi. Alman Nasyonal Sosyalist hükümeti, New York ve Londra'nın finans bölgelerindeki Yahudi finansından gerekli sermayeyi sağlayan ve Komünist kontrolündeki Rusya'daki geniş insan gücü rezervlerinden savaşın tüm toplarını sağlayan bir koalisyon tarafından ezildi. Bundan sonra sistemin temeli Faşizmin inkârı oldu. 


Modern hükümetin gerekçesi nedir? "Nazilere karşı bir bekçi köpeği olmak ve zenci kuzenlerimizi korumak" -- "yurtseverlik" bugün bu şekilde rasyonalize ediliyor. Bize, ulusu ve onu yaratan can damarını da savunmadığınız sürece ülkenizle gurur duymamız söylendi. 'Ülke' sözcüğü yeni bir kullanıma kavuştu; ırk karışımı ve ulus karşıtlığı için bir şifre (size bakıyorum Amerikalılar). Gerçek milliyetçilik ise küçümsenir. 
Nazilerin yaptığı bu değil miydi? Yahudilere güvenmiyorsanız, asosyalsiniz ve delisiniz. 
Hitler deli değil miydi, bu yüzden Yahudilerden nefret ediyordu ve zavallı Almanları sırf eğlence olsun diye altı milyon insanı öldürmeye zorluyordu? Bu arada, bilmen gereken; tek bir Alman bile Nazi değildi. Hitler onları Nazi olmaya zorladı. Hitler için savaşan ve ölen Almanların hepsi aslında özgürlük ve demokrasi istiyordu ki çocukları ırk karıştırıp İslam'ı seçebilsin. Bu tanrının gerçeği, yemin ederim. 


Sistemin özü hoşgörülü olmaktır. Uluslararası, bireyci ve materyalist olmak. 
İstediğinizi yapmakta 'özgür' olmak, elbette gerçekte ne iseniz o olmak dışında. 


Bu nedenle, değerli bir şey olma yeteneğimizden mahrum bırakılıyoruz, ancak sistemin üzerinize sızabilmesi ve kanınızı akıtabilmesi için ısrar etmek zorunda kalıyoruz. 


Böyle bir varoluşla ilgilenmiyorum. Onu yok etmek için savaşacağım ya da denerken öleceğim. 


Ama kapitalizm mi? Yoksa Marksizm mi? Bu ne anlama geliyor? 
Hiç bir şey. 
Sistem doğaya aykırıdır, akıldışılığın zirvesidir. 
Bu nedenle, sistem sadece bizim düşmanımızdır. Önceden belirtildiği üzere, 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milyonlarca şey gibi görünür ama o yalnızca bir tanesidir. Bir sömürü 

sistemini sürdürürken insanları sakinleştirmek için Marksizmi kullanır. 

Dolayısıyla düşmanımız, ikiyüzlülük ve onu ayakta tutan her şeydir. 
Hareketimiz basitçe; direnç veya gerçek. Sistemin kapitalist olduğunu 

ima etmek istemiyoruz çünkü bazıları bizim kendimizin de şarap içen 

komünistler olduğumuzu düşünebilir. Eylem ideolojidir. 

Biri bir monolit ile karşı karşıya kaldığında, onu yok etmek için harekete 


geçmelisin. Kapitalizm ve komünizmi tartışmak bizi bir yere götürmez. 
Devleti kontrol ettikten sonra ekonomi hakkında tartışabiliriz. Şu an 


mesele düşmanımızı bir görmek ve onu yok etmektir. Ekonomik incelikler, hepsi elektrik direklerine asıldığında önemli olmayacak. 


Bir kitap ve bir tüfek, mükemmel bir faşist olur. 


Sol kanat vakur ve makul değil ama başarıyor. Gücü var! Kazanıyor çünkü tüm siyasi gücün temel kaynağının sıradan, sıradan insan kitlelerinde olduğunu anlıyor. Nihai siyasi güç "muhafazakarlarda" veya "liberallerde" veya entelektüellerde veya serseri mangalarda değil, milyonlarca tesisatçıda, marangozda, işçide, taksi şoföründe, barmende vb. ama her zaman duyguların aşırı uçlarıyla. Seviyorlar ve nefret ediyorlar. 


Çocuklar gibi oynuyorlar ve hayvanlar gibi dövüşüyorlar. Özellikle liderlerdeki zayıflığı hor görürler ve onlara zulmetse bile gücü severler. Roosevelt bunun şeytani bir örneğiydi. Yüce siyasi fikirler arasında entelektüel bir tartışma görmek istemiyorlar, kendi taraflarının ezici zaferini ve kim olursa olsun düşmanın tamamen yok edilmesini istiyorlar. 
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Bir Politikacıyı Asmak 


Herhangi bir diktatörlük, modern demokrasiden daha iyi olurdu. Halkın çoğunluğundan daha fazla aptallık gösterecek kadar beceriksiz bir diktatör olamaz. En iyi diktatörlük, bir sürü kellenin yuvarlandığı diktatörlük olurdu. 


Korkanlar genellikle bizden statükoyu onaylamamızı ister. 


Sanki bir parlamentodaki 'siyasi iktidar' koltukları modern siyasi atmosferde herhangi bir anlam ifade ediyormuş gibi, bir parti kurup siyaset yapmamızı, oy için yarışmamızı istiyorlar. Halkı oy sandıkları ve kampanya sloganlarıyla 'kazanmamız' gerektiğini düşünüyorlar. 


İnsanlar hiç rasyonalizm tarafından kazanıldı mı? Yoksa acımasızlık, liderlik, kurnazlık, tahakküm ve kişinin ideallerinin üstünlüğüne olan amansız inancından mı? 

Yine de 'demokratik' siyasetin doğası bu olurdu ve hoşumuza gitse de gitmese de demokrat sürüsüne zorlandık. 
krasi. 


Demokrasi, tüm muhalifleri kalemleri ve cüzdanları dışında her şeye bağlar. 
Demokratik siyaset, kasıtlı olarak güçlüleri bastırmaya ve oportünistlerin, yalancıların ve düzenbazların iktidara gelmesine olanak sağlamaya hazırdır. Demokrasi, devlet yönetimini zorlaştırır ve halkın duygularına bağımlı hale getirir, bu nedenle rasyonel yargı yerine duygusal olanı vurgular. Kişinin kimliğini savunmak için içinden fışkırdığı hayvani duygu içgüdüsü ya da akraba sevgisi değil. Demokrasi, doğrudan önyargılı ahlaki önyargıdan kaynaklanan kadınsı duygu, sansasyonel, 


alaycı ve temelde ahlaksız analiz biçimidir. 


Demokrasi "rasyonalizm"dir, rasyonalite değil, çünkü rasyonalitenin kendisi doğrudan uygulamalı evrenselciliğin ahlaki koduna karşı hükmeder. "Akılcılık", akılcılık hissi ve onun kötüye kullanılmasıdır; bilimle ilgili hiçbir şey belirtmeden bilimsel hissetme sevgisi. Rasyonellik, böyle bir ahlaki sistemi temelden reddedecek bilimsel bir bakış açısıdır. 


Demokrasi, vatandaşlar arasındaki en kötü pisliği devlet otoritesinin en yüksek izine yükseltir. Neden? Bu onların hakkı, değil mi? Olmak-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Yönetilmeye 'rıza' verdikleri için yükümlülükler koyma hakları var, değil mi şimdi! 


'Doğru'ne güzel bir kelime çünkü yetkiyi varsayıyor. 
Haklar hayalidir, ancak o haklar için ölmeye hazır insanlar varsa gelirler. Ve eğer biri bu 'hakların' ganimetini toplamaktan başka hiçbir şey yapmayan, diğeri ise onları savunurken bacağını ve servetini harcayan biri ile otorite açısından eşit bir şekilde ödüllendiriliyorsa, neden onlar için ölsünler? 


İnsanlar ülkeleri için savaştı ve öldü, eğlence için değil, topluluklarına karşı bir yükümlülük duygusuna neden olmadılar ya da en azından sadece ikisi için değil, aynı zamanda savaşın hayattaki paylarını artıracağı beklentisi var. ve onlara bir toplumu sürdürmek için mücadele eden birinin hak ettiği onuru ve anlamı verin. 
Ancak bu, demokratik sistemde ezilir, çünkü haklar doğası gereği eşitlikçidir. 
Herkes aynı miktarda 'hak' sahibi olmalıdır. Bütün mesele bu değil mi? 


Demokratik bir ülkede siyasi çalışma, gerçek bir adamın kaderi değildir, sadece bir oportünisttir. Bu yüzden pek çok büyük adam sürece sırt çevirdi, ama yanlış bir şekilde 'demokrasinin' bir başka kalıntısı olarak liderlikten de yüz çevirdi. 


Liderlik, halkınızın güvenine ve halkınızın sadakatine sahip olmayı gerektirir. 
Temsili bir hükümet sistemi altındaki politikacılar bile bu saygıyı sahiplendiler, ancak demokrasi lideri birbirinin yerine geçebilir ve sorumsuz kılar. 


Liderlik, bir halk hareketinin taahhüt etmesi gereken şeydir. 


"Şimdiye kadar bayanlar ve baylar, sahip olduğumuz liderlere bakın. Çok harikalarımız oldu. Douglas MacAr thur'un ardından canımı seve seve verirdim. Ben de Joe 
McCarthy için savaşmayı ve her şeyi yapmayı teklif ettim. Ve yine de bu adamlardan hiçbiri bir kez bile ayağa kalkıp 'Ben Beyaz bir adamım ve bir Beyaz adam olarak savaşacağım' 
demeye cesaret edemedi. George Wallace bile bugün hala 
Irkçılık kötüdür' diyor. 

Ve inanıyorum ki, Yahudilerin iyiliği için bunu söylemeye devam edersek, böylece bize nefret tacirleri ve ırkçılar demesinler - kırbaçlanacağız. Zamanın çok kısa olduğuna inanıyorum. Zaman umutsuz. Ayağa kalkıp tüm gerçeği söyleme ve bunun için savaşma zamanı. ya da- 
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Muhafazakarlar olarak değil, Cumhuriyetçiler olarak değil, Demokratlar olarak değil, liberaller olarak değil, Kuzeyliler olarak değil, Güneyliler 


olarak değil, Protestanlar olarak değil, dindarlar olarak veya din karşıtı 


olarak veya herhangi bir şey olarak değil, Beyaz adamlar olarak örgütlenmek. Tüm kalbimizle ve ruhumuzla ayağa kalkın ve birleşin!” 


Liderlik ve siyaset kulağa birlikte gidiyormuş gibi geliyor. Onlar yapmıyor. 


LAM! 


“Siyasi zafer”, 'saygın' olmak demektir, kimseyi savunamazsınız. Mevcut rejimin meşruiyetini kabul etmelisiniz. Sadece üzerine tükürüldüğünde suratına tokat atmamak için bir kod olan 'sivil tartışma'nın üstünlüğünü anlamalısın. İlkelerinizi yumuşatmalısınız. Bir seçmene 'başvurmak' zorundasınız. 


Liderlik bunun tam tersidir, liderlik herkesin doğru olduğunu bildiği ama söylenmekten korktuğu şeyi temsil etmek demektir. Liderlik, 'sessiz çoğunluğa' hitap etmek anlamına gelmez, gizli seçkinlere, erdemleri ve cesaretleriyle böyle olan insanların temsilcilerine hitap etmek anlamına gelir. Bu ahlaki cesarete başvurmalı ve gerçek olmayanın karşısında cüretkarca durmalısınız. Sonra üzerinize gelecek, bu yüzden insanlar onu ezmek için örgütlenmeli veya örgütlenmelidir. 


Halkla konuşmak liderin işidir. Özel çıkarlarla konuşmak politikacının işidir. 


Lider imajıyla ilgilenmez ve karakterinin ona iyi adamların güvenini kazandıracağını bilir. Politikacı doğasını gizler ve farklı bir mahkemeye çıktığında imajını değiştirir. 
Pek çok lider, iyi adamlar, büyük adamlar; siyaseti temizlemeye, yönetici sınıfa aklı ve adaleti geri getirmeye çalıştılar. Her seferinde bir felaketti. Sağcı muhafazakar bir amcıktan bahsetmiyorum. Oswald Mosley ve İngiliz Birliği, Cornelieu Zelea Codreanu ve Romanya Demir Muhafızları gibi gerçek adamlardan bahsediyorum. Halkı sadakatleriyle kazanmak için kendilerini siyasi sürece dahil ettiler ve hükümetin meşruiyetini kabul ettiler. 'Meşrulaştırdılar' ama meşruiyetin sahte sağcı politikacılara sağladığı saygıyı asla görmediler. 


Devlet otoritesine saygı duyuyorlardı, ancak polis onlara Komünist pisliği boğdukları korumayı sağlamadı ve devlet, barışlarını bozan gruplara fon sağladı. 
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dolu gösteriler ve siyasi toplantılar. Mosley, savaş süresince 18B kuralı uyarınca hapsedildi ve Codreanu, mutlak inanç yemini ettiği kral tarafından öldürüldü. 
Neden? Çünkü demokratik, modern siyaset gerçeğin karşıtıdır. Adalet anlayışında asil bir şey varsa da, siyaset ve entelektüelin kurumsal zorbalığı bunun tam tersidir. 


Politika, tartışıldığı bağlamda, doğrudan entelektüalizmden doğar; hepsi laf, icraat yok. 
Ayrıntılı. Anlamla nitelendirmediğiniz sürece hiçbir anlamı yoktur. Siyaset kalplerde ve zihinlerde bir şeyi değiştirmez, eski kumaş parçalarına atılan bir takım imzalardan ibarettir. Parlak kağıtları olmadan politikacıların hiçbir değeri yoktur. Yani süreci nitelendirirseniz, zaten sizin üzerinizde bir güce sahiptir, halbuki onlara doğaları gereği böyle bir güç verilmemiştir. Muhafazakârlar, ilkelerin arkasında dururlarsa kazanabileceklerini düşünürler. 1950'lerde, ilkelerinin henüz Yahudilerin finansal çıkarları için kukla olmadığı, ancak Hıristiyanlıktan geriye kalanları temsil ettiği bir yerde yaşadığımızı hayal edelim. Prensiplerin arkasında durduğunu iddia ediyorsan zaten savunmadasın demektir ki, gerçek bir değer her zaman inancını yaymaktır, düşmanlarıyla her zaman çatışma halindedir, onların topraklarına savaş açmaktadır. 


İnancınız hakkında savunmacı olmak, ayaklarınızın altına bir tuzak kapısı düşürür, çünkü hayatta kalmak için din ve düzen kalmamalı, yayılmalıdır. Yine de bu ilkeleri yerle bir eden devletin meşruiyetini ilan etmeye devam ediyorsunuz. 'Saygın bir yurttaşlık söylemi' elde etmek için halk düşmanlarına göz yummak zorunda kalıyorsunuz. Kimin ihtiyacı var? Liberaller, kontrollü muhalefetlerine herhangi bir saygıyla yaklaşıyor mu? Hayır. Öyleyse muhafazakarlar neden 'saygılı' davranıyor? 
Uzun zamandır beklenen karşılıklılığı dürüstçe umuyorlar mı? 


Hayyr. Onlar sadece korkak. 


Temelinde, sosyal muhafazakarlar, bunu söylemekten korkan faşistlerdir. Sol onları bu şekilde yapıbozuma uğratıyor ve tamamen haklılar. Muhafazakarlar faşist ilkeleri savunmaya çalışırlar ama bunu korkakça, bozguncu bir tavırla yaparlar; şeyleri olduğu gibi söylemekten korkarlar. Bu yüzden onlardan nefret ediyoruz. 
Gerçek bir faşist, sözleriyle değil, eylemleriyle faşisttir. Onlar, bir ulus ölürken nasıl izleyebilecekleri ve öyleymiş gibi davranabilecekleri için nefret etmeyi öğrendiğim ilk insanlar. 
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"özgürlük" adına bununla yetinmek. Bu muhafazakar yandaşların hiçbir destekçisi, durmadan vaaz ettikleri kapitalist özgürlük görüşüne inanmıyor. Yaşlanan aile erkekleri için özgürlük, sanki kölelik durumları yaşamaya değermiş gibi, var olma özgürlüğü anlamına gelir. Faşizmin yükselen çığlıklarını suistimal edenler sadece komutanlarıdır; tanrı ve ülke için, yasa ve insan için, sıradan insanları 'meşru' siyasi eylem yoluyla bir umutları olduğuna inandırmak için kandırmak için. Bu nedenle muhafazakarlar aynı zamanda sistemin kolaylaştırıcılarıdır. 


Son altmış yılda sadece ilkelerden vazgeçtiler, onları savunmadılar. 
Kültür savaşını kaybettiler. Sonra yine kaybettiler. Ve yeniden. Şimdi kızları on iki farklı zenci sik tarafından düzülüyor ve "ırkçılığa karşı' oldukları için bu konuda herhangi bir şey söylemekten kendilerini alıkoyuyorlar. Evet, doğru. Altmış yıl önceki muhafazakarlar farklı hisseder miydi? Eminim, ama sadece o zamanlar sıradan olduğu için, gerçek bir değerler farklılığından değil. 50'li yıllardan kalma muhafazakarlar, bellerinden sıyrılıp modern bir bağlama yerleştirilseler, eşitlikçiliğe, laikliğe vb. samimi bağlılıklarını kanıtlamak için bir duvara da sıkıştırılacaklardı. Muhafazakarlar diyeceğimiz şey bu. Faşistler, hadım 


edilmişler ve Yahudi solu tarafından olması gerekenlere örnek gösterilmişler. Uzlaşanlar en son öldürülenlerdir. Olmak istediğin bu mu? 
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Bir Entelektüeli Yakmak 


Günü geldiğinde sağa mı yoksa sola mı salladın diye sormayacağız, Sadece boynundan 


sallayacağız. 


Bu, savaş. 


Entelektüel, sahte peygamberdir. Lider olmayı hayal eden, ancak doğası gereği bir liderin güçlerine sahip olmayan ve bu nedenle bir başkasının hak ettiği yeri almak için aldatmacaya dönen kişi. 


Dünya görüşümüzün arkasındaki temel çalışmaları ve teoriyi sağlamaya yetecek kadar "filozofumuz" oldu. Bu kitaptaki hiçbir şey, yazarın erkekliği, beyazlığı veya nasyonal sosyalizmi 'yeniden tasavvur etmeye' çalışması anlamında 'felsefe' değildir. 
Söylenmesi gereken her şey söylendi ve bu nedenle buradaki her şey, basitçe modern aktivistin diline çevrilmiş kalıcı bir düşünce biçimi. 


Bu kitap "entelektüel" bir çalışma değildir, çünkü entelektüalizm Faşizmin zıttıdır. 
Liberalizm ve Komünizm, doğası gereği, her zaman bundan başka bir şey olmamıştır. 
Entellektüel. 


Hayatının büyük bir kısmını British Museum Kütüphanesi'nin okuma odasında geçiren Karl Marx, muhtemelen doğa ile mümkün olduğu kadar az temas kurmuş ve hayatta kalmaya devam etmiştir. Sonuç, felsefesinin insani olan her şeyi kesinlikle ve tamamen göz ardı etmesiydi. Yiyeceklerin taşradan geldiğinin (sadece) farkındaydı. Oralarda bir yerlerde onu yetiştiren bazı insanlar olması gerektiğinin farkındaydı. Amacı, bu hayali insanları "kırsal hayatın aptallığı" dediği şeyden kurtarmaktı. Tüm hayatınızı Britisn Museum Kütüphanesi'nde geçirmenin aptallığının nesi var? 


Köylüleri kölelikten kurtarmak için Fransız İhtilalini başlatan kimdir? 
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baskıcı sınıf sistemi? Köylülerin kendileri değil, sınıf sisteminden yararlananlar. 
Fransız aristokratları sistem için gerçekten savaşmış ve kanını dökmüştü, çoğunun ailesinde sistem için ölmüş erkekler vardı. Geçmiş nesil aristokratlar tarafından servetlerine hak kazandıkları doğrudur, bu nedenle bir bakıma, onlar açısından tam olarak hak edilmemiştir. Yine de onları niteleyecek genlere sahiptiler. Onlara doğuştan öğretilen karakterleri ve liderlik idealleri vardı. Ebeveynlerinden daha üstün olmasa da benzer özelliklere sahiptiler. İdealleri ve zekaları vardı. Herhangi bir sınıf sisteminin gerekçesi budur; yönetiliyorsanız, bunun nedeni iktidardakilerin üstün olduklarını kanıtlamış olmalarıdır. Sistemi değiştirmek istiyorsanız, kendinizi üstün kılın ve insanlar etrafınıza çekilecektir. Herhangi bir savaşı başlatırsanız, kazanırsınız ve o zaman güce sahip olursunuz. 


Bu, siyasete girmek yerine yapmanız gerekenlerle iyi gider. 


Peki ya devrimi başlatan Fransız entelektüelleri? Aristokratlardan farklı olarak, 


hiçbir zaman general olmamışlar ya da Fransa için savaşmamışlardı, saray ve hükümdarlık yöntemlerini hiç bilmemişlerdi, ülkelerinin tören ve gelenekleri onlara öğretilmemişti; yönetme hakları yoktu. Ama bunu istedikleri kesindi. 


Ancak, monarşiye kafa kafaya meydan okuyamayacaklarını biliyorlardı. Hükümdarlar aslında nasıl savaşılacağını biliyorlar. 

O zaman yaptıkları istismar durumudur; Halkın saflarına ihanet ekin ki, büyük bir kıtlık geldiğinde önderleri yanıt vermesin, çünkü bakmıyorlardı. Sonuçta böyle oldu. 


Entelektüalizmin karakteri budur. Yıkım. Biz yıkıcı değiliz, yaratıcıyız. Yıkıcı ve hain zararlılar her zaman birbirlerine saldırır. İşte bu nedenle, Fransız devriminin orkestra 


şefi, tüm insanların doğası gereği erdemli olduğuna inanılan liberal idealist Robespierre, 50.000 muhalife verdiği aynı giyotini almaktansa kendini başından 


vurdu. Bu sırada Karayip Denizi'ndeki Fransız kolonisi Haiti'de bir köle ayaklanması meydana geldi. 


Haitili beyaz Fransızlar Libert&, Egal - it&, Fraternit& için şarkı söylerken, Toussaint Louverture adlı siyahi bir lider "iyi, şimdi istediğimi alabilirim ve beyaz adamın kanını 


istiyorum" diye düşünüyordu. On beş yıl sonra Haiti'de artık Fransız kalmamıştı. 
Sağdan yıkım aynı şeyi verirdi 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mümkün olsaydı, soldan yıkım olarak sonuçlanır. Değil, çünkü insanlar apaçık bir ikiyüzlülük görebilirler. Sol, entelektüel olduklarında ikiyüzlü değildir, çünkü liberalizm doğası gereği; temelde entelektüeli besleyen bir ortamın ürünü olan ilgisizlik, hoşgörü ve hazcılık. 


Entelektüel olmaya çalıştığımızda kesinlikle ikiyüzlüyüz, çünkü gücü ve erdemi temsil etmemiz gerekiyor. 

Buradan neden pislik politikacılar olmaya çalışmamamız gerektiğini kendiniz anlayabilirsiniz. Biz bunun üzerindeyiz. Onlar dünyanın pisliğidir ve bu, entelektüalizme sığınmalarıyla çok iyi açıklanır. Harika olan her şey basitti. Basit olan her şey harika. Küçük adam, küçüklüğünü karmaşıklık duvarlarının arkasına gizler. 


"Siyasi sol" dediğimiz şey, dünyayı kendilerine entelektüel diyenlerin eline teslim etmeye yönelik tutarlı bir dürtüden başka bir şey değildir. 


İşçi sınıfına yönelik çokça lanse edilen solcu sevgi, entelektüeller için iktidara indirgeniyor. Entelektüelin ideal filozofu Karl Marx, her şeyi 

işçiler için yaptığını söyledi ama asla kitlelerin yönetmesi gerektiğini söylemedi. Marx bir "proletarya diktatörlüğü" istiyordu. 


Ve proletaryanın diktatörleri kim olacak? 


Sürpriz sürpriz, Karl Marx'ın diktatörlüğünde tek bir işçi bile olmayacaktı! Marx'ın ideali, entelektüellerin işçilere hükmetmesiydi. 
Profesyonel entelektüel olduklarını söyleyenler, Marx'ı sevme eğilimindedir. 

Marx hayatında bir gün bile çalışmadı. Lenin ve Trotsky hayatlarında 


bir gün bile çalışmadılar. Sovyet Anayasasının Önsözünü ilk kez bir profesör sınıfta okuduğunda duydum. Yüksek sesle güldüm. 


Şakayı başka kimse görmedi. 
Bu önsöz, Sovyetler Birliği'nin "işçiler, köylüler, askerler ve 


entelektüeller ulusu" olacağını söylüyordu. 


On yaşındaki hiçbir çocuk bu saçmalığa kanmaz. 


Diyelim ki on yaşındaki birkaç çocuk hakkında konuşuyordu 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ülke kurmak. Çocuklardan biri, “Tamam, Tommy, asker sen olacaksın. 
Dövüşü yapacaksın ve bacağını uçuracaksın. Will, sen köylü olacaksın. 


Bütün gününüzü çamurda geçirecek ve tüm yiyeceklerimizi yetiştireceksiniz. Frank, sen işçi olacaksın. Bütün gününü fabrikada çalışarak geçireceksin.” 


Doğal olarak, on yaşındaki zeki çocuklar olarak Tom, Will ve Frank, "Peki, ne yapacaksın?" İşleri ayarlayan adam, “Entelektüel ben olacağım. Oturup sana ne yapman gerektiğini söyleyeceğim." 


On yaşındaki makul derecede zeki hiçbir çocuk bu söze kanmazdı. 
Ama solcu aydınlar bu çizgiyi asla sorgulamazlar. Benimle birlikte sınıftaki bir oda dolusu öğrenci bunda komik bir şey görmedi. Yüksek sesle güldüm. Yüksek sesle güldüm çünkü on yaşından büyüktüm ve bunu kanıtlayacak aklım vardı. Bu zırvalıkta komik bir şey olduğu sınıfımın hiç aklına gelmemişti. Bu zırvalıkta komik bir şey olduğu kesinlikle profesörümün aklına gelmemişti. 


Liberaller, entelektüellerin yönetimi hakkındaki bu katıksız saçmalığı tamamen düz bir yüzle kabul ediyorlar. 

Politik doğruculuğun canilerini sıralarsanız, her birinin sosyal bilim "entelektüellerinin" kendileri için istediği paraya veya güce sahip bir grup olduğunu göreceksiniz. İşadamları kötüdür, beyazlar kötüdür, askerler kötüdür, vb. 


Solculuk, beyazların sahip olduğu paranın ve gücün beyaz suçluluk adına alınması gerektiğini söylüyor. 

Hükümet o beyaz suç parasını alacak. O zaman toplumumuzdaki tek gerçek ahlaklı insanlar, entelektüeller o parayı dağıtacaktır. Beyaz suçluluk parasının nasıl dağıtılacağına azınlıkların karar vereceğini kesinlikle düşünmediniz? İş adamlarının da entelektüellerin kontrol etmek istediği parası var. Askerler, halkın güveni ve hükümetin parası için profesörlerle rekabet eder. 


Politik doğruculuk düşmanı olan herkes, kendisine "entelektüel" diyenlerle rekabet halindedir. 


-33- 


Machine Translated by Google 


tualler.' Ancak hiçbir liberal bunu fark etmez, bu da beni şu sonuca götürüyor; 


Solcuların zihinsel yaşı altıdır. Ağabeyim altı yaşındayken okuryazardı ve bu onun başını belaya soktu. Ağabeyim altı yaşındayken annem beşinci çocuğuna hamileydi, bu şapın sahibi senin itaatkâr kulun. O hamilelik sırasında altı yaşındaki erkek kardeşim Readers' Digest'te çok önemli bir cümle okudu. 


Altı yaşındayken, ne kadar zeki olursan ol, yetişkinler her şeyi bilir ve yazılı kelime kese kırmızısıdır. Ve okuduğu yazılı kelimeler şunlardı; "Dünyadaki her beş çocuktan biri Çinli." Okuyucunun özeti, dünyadaki 


her beş çocuktan birinin Çinli olduğuydu. Ama SÖYLEDİĞİ şey bu değil. 


Bazen erkek kardeşim Çinli bir küçük erkek kardeş fikrini dört gözle bekliyordu. Bazen onu endişelendiriyordu. 

Yakında tanıdığı hiç kimseye benzemeyen küçük bir erkek kardeşini yanına alacaktı. Ama şüphe duymadığı tek şey, küçük kardeşinin diğer Çinli beşinci çocuklar gibi koyu tenli ve epikantik göz kıvrımlarına sahip olacağıydı. 


Reader's Digest öyle demişti. Ama kardeşim büyüdüğü için kalıcı bir zarar olmadı. Ağabeyim altı yaşındaydı ama artık büyüdü. Solcu, bundan asla vazgeçmemiş bir yetişkindir. Solcular zihinsel olarak altı yaşında. Zeka yaşınız ondan fazlaysa muhafazakar sözcü de olamazsınız. 


Tüm "muhafazakar sözcülerin" iki şeye sahip olması gerekir: 

yaygın; 

1 Sovyet Anayasası'nın önsözünü okuyabilmeli ve orada bir yerlerde fare 
kokusu alabilmeliler. Başka bir deyişle, ortalama on yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip olmaları gerekir2 Ama on yaşındaki ortalama bir yaştan daha akıllıysanız, muhafazakar bir sözcü olamazsınız. Önsözü duyan bir yetişkin yüksek sesle gülerdi. 
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Muhafazakar bir Sözcü olarak talk-show'lara çıkmak istiyorsanız, diğer taraftaki Liberal Sözcü'ye öylece yüksek sesle gülemezsiniz. 


Profesörlerin dünyayı yönetmesi gerektiğini söyleyen solcu entelektüeller hakkında komik bir şey görüyorsanız, muhafazakar bir sözcü olamazsınız. Yani günümüzün yetişkin dünyasının ciddi bir siyasi hakkı yok. Ulusal diyaloğumuz, profesörlerin dünyayı yönetmesi gerektiğini söyleyen bir sol ve onları ciddiye almak zorunda olan sağdaki bir muhalefetten oluşuyor. 


Üniversiteler sola sağlam bir güç temeli verir. Üniversiteye giden herkes komünizm fikirleriyle kapsamlı bir şekilde tanıştığından, bu fikir çok fazla kontrol uygular. Kendini adamış liberallerimiz arasında, üniversite eğitimlerini hiçbir zaman aşamayan on milyonlarca yupi ve sözde entelektüel var. Kolej komünizmlerini hiçbir zaman aşamamış olan bu milyonlarca yupi ve sözde entelektüelden toplu olarak 'popüler görüş' olarak söz edilir. 


Moda solculuğa karşı bazı açık muhalefetlere izin verilir. Ama sadece onu gerçekten tehdit etmediği sürece ileri gidebilir. 


Bir yetişkin çıkıp solculara yüksek sesle gülse bir talk show ne kadar sürer? Yani elimizde sol ve gevşek bir liberterler, neo-muhafazakarlar, Buckley teologları ve solculuğa karşı çıkan diğerleri var. 


Ancak bu profesyonel anti-solcular karmaşasının her biri solculuğu ciddiye almak zorundadır. Solculuğu ciddiye almazsan, para almazsın. Bu çocukçalığa son vermedikçe ciddi bir ulusal diyalog kuramayız. Solun aptallığını süpürüp atmadığı sürece hiçbir gerçek hak var olamaz. Solculuğun vaaz ettiği her Mutlak, Gerekli Gerçeği tek tek pencereden atmadan ve yeniden başlamadan hiçbir ciddi sağ var olamaz. 
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Hiçbir sağ yetişkin solu ciddiye alamaz. Hiçbir siyasi yetişkinlik, ilk talebi tam anlamıyla saçmalıklardan 


kurtulmamız ve yeni bir başlangıç yapmamız değilse var olamaz. 


Hiçbir yetişkin hakkı 'saygın' olamaz. Devrimci olmak zorundadır. 
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Doğru ve yanlış 


Bugünlerde nefret suçları hakkında çok konuşuluyor, nefret suçlarına karşı bir sürü kanun var, herkes nefret konusunda endişeli görünüyor. 
Nefret, zamanımızın en büyük sorunu gibi görünüyor. 


Ama nefret iyidir. 
Nefret, yaşamlarımıza bir yapı kazandırır. 


Nefret bize var olmak için bir sebep, bir odak noktası, uğrunda çabalanacak bir şey, bir kimlik verir. 


Nefret enerjidir, saf enerjidir, bizzat doğa ana tarafından sağlanır. Nefret, yalanları ve numarayı görmemizi sağlar ve esas olana konsantre 


olmamıza yardımcı olur. Nefret demokratiktir, zenginler ve güçlüler bile kölelerinden ve uyruklarından daha fazla nefret edemez ve yakında 


elimizde kalan tek şey nefret olabilir. 


Nefret özgürleştirir. 


Köleliğe karşı nefret duymadan prangalarınızı kıramazsınız. 


Adaletsizliğe karşı nefret olmadan adalet olamaz. 


Beyaz adamın en büyük başarıları nefretten ve nefreti yönlendirme yeteneğimizden geldi. 

Nefret insanları hayvanlardan ayırır, hayvanlar nefret edemez ama insanlar nefret eder; insanlar on yıllarca, bazen tüm yaşamları boyunca 


nefret edebilir, hatta nefreti çocuklarımıza aktarabilir ve yüzyıllarca canlı tutabiliriz. Nefret, soyut zekanın bir işaretidir. Sadece insanlar hiç görmedikleri ve tanışmadıkları insanlardan nefret edebilir. 


Kavramlardan ve süreçlerden yalnızca insanlar nefret edebilir. 


Nefreti tanımayı ve anlamayı reddedersek sevginin ne olduğunu nasıl bilebiliriz? 


Aşk ve nefret, aynı madalyonun zıt yüzleridir. 


Nefret olmadan, biz yarı insanız. Sipariş olmak 


Zey 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tamamlandı, nefrete ihtiyacımız var. 


Sadece aptallar aşk hakkında durmadan konuşurlar, ama diğer doğalarını unuturlar ya da gizlerler. 


Nefret bizi uysal ve uysal kitlelerden ayırır. 

Nefretten korkmayın, nefreti reddetmeyin ya da reddetmeyin. 

Nefreti kabul edin, nefreti kucaklayın, onu tanımayı öğrenin ve kullanmayı öğrenin. 

Nefret senin en güçlü silahın. Tüm gücünüzün gizli kaynağı. Bunu inkar etme. Liberal seçkinlerin bu dünyada en çok korktuğu şey, bizim nefret 


etme yeteneğimizdir, çünkü nefretimiz bir gün gezegendeki en devrimci güç olacaktır. 


Nefretimiz imparatorlukları yok edecek ve yaratacak. 


Sol, ahlak, neyin iyi ve kötü olduğu üzerine ders vermeyi sever. 
Eskilerin 'en çok yaşlı fahişeler konuşur' sözü bu duruma çok uygundur. İlerleme, yani Komünizm nesnel olarak iyidir ve buna engel olan her şey nesnel olarak kötüdür. Bu sinsi yaklaşımı seviyorum ve solun başarılı olmasının diğer tüm sebeplerinin altında yatan sebep olduğunu düşünüyorum. Çağlar boyunca sıradan insanların duygularında yankılanan bir akoru vurdu. "Uygarlığın gerilemesi" "Hegelci diyalektik" ve tüm bunlar, bir halk büyüdüğünde aynı zamanda kayıtsızlaşır ve ruhsal olarak geriler. Tüm gücümüzü insanlık dışı ırklara teslim etmenin ahlaki iyiliği, onlara içsel olarak sorgulamaları öğretilen bu gücün artık asla sınanmayacağı için biraz rahatlık veriyor gibi görünüyor. Belirsizlik rahat bir beşiktir. 


Aynı zamanda rahat bir mezardır. 


Bilimsel ırkçılığın ya da Holokost inkarının kötülüğün en iğrenç biçimleri olduğunu söyleyen aynı kişilerin, Almanya'nın Dresden kentinde "Bombacı Harris, bir daha yap" yazan pankartlar taşıdığını gördüm. 300.000 Alman sivili. 


Paris Komünü ve İspanya İç Savaşı sırasında Ukraynalı köylülerin aç bırakılmasını ya da din adamlarının ve rahibelerin idam edilmesini meşrulaştırıyorlar. 


Çünkü her şey ilerlemeydi. Bunların hepsi sosyalizmi inşa etmekti. 


Bu ölmeye ve tabii ki uğrunda öldürmeye değer bir davadır. bu 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Buradan çıkaracağım sonuç, kendi kriterlerine göre solun gelmiş geçmiş en ahlaksız, cahil ve nefret dolu pislikler olduğu ve ahlakımıza yönelik tüm eleştirilerini yersiz kıldıklarıdır. Ama bu şartlar onlar için geçerli değil, değil mi? Modern bağlamlarına ve uygulamalarına dayanarak, neredeyse bizi tanımlamak için icat edilmiş gibiler. 


Felsefemizin bariz ahlaksızlığı, insanların kovulmasına, tutuklanmasına ve öldürülmesine neden oldu. Sir Carleton Coon, Amerikan Fiziksel Antropologlar Derneği'nin başkanı olarak görevinden istifaya zorlandığı için, kendisine "ırkçı' dendiği için. Üniversitelerde Marksizm açıkça teşvik ediliyor. 


Yine de Afrika ve Güney Amerika'daki komünist gerillalar, Rusya'daki Bolşevik Yahudiler ve Çin'deki Maoist bürokratlar, Alman Nasyonal Sosyalistlerinden toplu 


olarak en az on kat daha fazla insan öldürdüler. 


"Artık savaş yok" diye bağırıyorlar ama sınıf savaşını arzuluyorlar. 
Bir katil tutku suçundan idam edildiğinde öfkelenirler, ancak 

siyasi bir muhalifin öldürüldüğünü duymaktan gizli bir zevk duyarlar. Bolşevik katliamlarına nasıl bir itirazda bulundular? 
Bundan kaçış yok: Çatışma hayatın orijinal gerçeğidir, hayatın ta kendisidir ve en acınası pasifist bile onun en derindeki ruhuna verdiği hazzı kökünden söküp atamaz. En azından teorik olarak, pasifizmin tüm muhalifleriyle savaşmak ve onları yok etmek istiyor. 


Boşverin, bu iş başında sadece 'demokrasi'. Umurumda değil, yargıda da bulunmam çünkü güce inanırım ve güce saygı duyarım ve bir düşmandan beklediğim de budur. Bir felsefeyi kaç kişiyi öldürdüğüne göre yargılamam ve tüm gerçekleri elde edene kadar herhangi bir ahlaki yargıda bulunmam. Uygulanabilir sonuçlar varsa, bizi temsil eden değerleri temsil ediyorsa; Komünizmin bir değeri olsaydı, ilerleme hayali olmasaydı, onun için savaşabilirdim. 


Ancak durum böyle değil. Bu nedenle, komünistler de ikiyüzlü olmalı ve düşmanlarımızı öldürmekle "ahlaki açıdan hatalı" olduğumuz konusunda yalan söylemeli, bunu çok daha az incelik ve düşünceyle yapıyorlar. Eskilerin dediği gibi, 'yaşlı fahişeler' onlar; kaç kişi nasyonal sosyalizmi canice bularak reddediyor? 
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önce güçlü ve zayıf yönlerini tartmadan, sadece eğitim ve medya aracılığıyla onlara bu şekilde aktarıldığı için mi? Bahsettiğim ikiyüzlülük budur. O zaman bile, tüm bunları bir kenara bırakalım ve ahlakı soyut bir bakış açısıyla ele alalım. 


Pek çok beyaz, çoğunlukla muhafazakarlar, ancak bunlar genellikle çoğunluğu oluşturuyor; nasyonal sosyalizmin kendi çıkarlarından yana olduğu halde bunun yanlış olduğuna inanıyorlar. Naziler x milyon Yahudiyi öldürdüğü için değil, bu, beyazlara bu ahlaki sistemi benimseten medya yalanının bir parçası olsa da. Kendi çıkarları için savaşmanın bir şekilde ahlaki açıdan yanlış olduğuna inanıyorlar. 
İnsancıllık ya da "beyaz adamın yükü"nün bazı çarpık modern uyarlamaları olsun; 'ayrıcalıklı bir ırk' olarak varoluş amacımızın fedakarlık ve empati olduğuna ve herhangi bir muhalefetin şovenizm ve hoşgörüsüzlükten kaynaklanması gerektiğine inanıyorlar. 


Kendimizi düşünmemize gerek yok; zaten iyi durumdayız Dünyayı daha iyi bir yer yapmalıyız, işin özü bu. 

Bahsettikleri Komünist "ilerleme"yi empatinin genişlemesi olarak açıklıyorlar. İlk başta, avcı-toplayıcı toplumda insanlar birbirleriyle tamamen akraba ve kabile temelinde ilişkilendirildi. Hiyerarşinin getirilmesi, ya da güç istenci dediğimiz şey, bir hakimiyet ve sömürü toplumu yarattı; tarım toplumu. Yaşadıkları topraklara göre birbirleriyle ilişkili insanlar; onların kabilesi ve ırkı. Sosyalleşme sayesinde insanlar dinler geliştirir ve güç mücadelesinde onları diğer topraklara yayar ve orada da empatiye dayalı bağlantılar kurar. Sanayiciliğin ortaya çıkışında, köle ya da emekçi, efendiye daha yakın olduğu daha bağımsız "işçilere" yönelik devletin ekonomik ihtiyacına dayalı olarak bir sonraki "vatandaş" sınıfına yükseltilir ve milliyetçilik fikri gelişir. Milliyetçilik, elbette, hemşerilerimizle empati kurmamızı haklı çıkarmak için var olan sosyal bir yapıdır. Onu biz icat ettik. Puf. Ve empatimizi tüm dünyaya genişlettiğimizde onu fırlatabiliriz. Bu ilerleme yolculuğunu kucaklayan tarihte, 'ayrıcalıklı' bir halk olarak bu mertebeye ulaşmak bizim irademiz, hatta görevimizdir. 
Farklılığımızda birleşerek, dünyamızdaki tüm insanları birbirine bağlamak ve uzayın uzak köşelerine uzanmak. 


Hepsi güzel, küçük bir paket, ama sadece kuruntulu ya da gerçekliğe dayalı değil, aynı zamanda intihara meyilli ve bir geçmişe baktığınızda görebileceğiniz gibi 'ilerleme'nin tam tersini getiriyor. 
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kitap. Emperyalizm ve kölelik, aşağı ırkların yaşam kalitesi için 'çeşitlilik' ve küresel AIDS'i durdurma fonlarından daha faydalıydı. 


Beyazlar, bunun başına gelen ilk uygarlık değil; komünizm ebedidir, tıpkı 1991'de komünizm 'yok edildikten' sonra da ciddiyetle yaşamaya devam ettiği gibi, Marx'tan çok önce de canlıydı. asla var olmayanın restorasyonu. Marx'ın tanımladığı şekliyle "ilkel komünizm", bugün "soylu vahşi" miti olarak anılan şey. 


Daha önce tartışıldığı gibi ilerleme, başkalarının yarattığını başkalarına vermemek için yaratma arzusundan gelir. İlerleme güç arzusudur. İlerleme, senin kudretinin ufuklarının olmamasıdır. İmparatorluklar böyle kurulur ve liberallerin ilerleme olarak gördüğü şeyleri yalnızca imparatorluklar üretmiştir ve insani yardım projelerini boşa harcamıştır; zenginlik, teknoloji, barış vs. Bunların hepsi moloz ve cesetlerin üzerine inşa edilmiştir. 


İnsanlar geceleri yataklarında huzur içinde uyurlar çünkü kaba adamlar onlar adına şiddet uygulamaya hazırdır. 


Bu bakış açısından, şiddetin ahlaki bir kötülük olmadığını anlıyorsunuz. Şiddet, amacına ve amaçlarına göre değerlendirilmesi gereken bir eylemdir. 


Ahlak, sadakat ve görevden kaynaklanır. Ahlak, hangi kadının kime ait olduğu ve bunun gibi saçmalıklar yüzünden birbirimizi öldürmemek için barbarlıktan medeniyete geçelim diye geliştirildi. Ancak bu, yalnızca o varlığı koruma ruhunda ortaya çıkar. İlk sadakatiniz kendinize ve çıkarlarınızadır, ancak bir 'birey' olarak size değil, varlığınızı borçlu olduğunuz güçlerin toplamı olarak size. Ahlak "evrensel" değildir. Bir şeyin tüm insan ırkı için ahlaki olarak doğru olduğunu iddia edemezsiniz çünkü o yanlış bir yapıdır; böyle bir şey yok. Sen insan ırkının bir parçası değilsin, beyaz olanın küçük bölümünün bir parçasısın. Bir zenci ya da Çinli adına onun için ahlaki açıdan yanlış ya da doğru olan bir şeyi iddia edemezsiniz, çünkü bunu onun huzurunda yapsaydınız boğazınıza mızrak saplardı. Beyaz kızların kendilerine neyin iyi geldiğini söylemelerini istemiyorlar. Onlar da bizim gibi kendileri için neyin iyi olduğunu kendileri biliyorlar ve daha iyi bildiğimizi iddia ettiğimizi keşfederlerse “gel bizi yap” diyecekler. bir bakıma biz 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çünkü liberal insani yardım projeleri aynı zamanda bir tür kültürel baskıdır ve dolayısıyla; yapılacak çok kötü bir şey. 


Ahlak, “bunu bana babam verdi, ben oğluma daha iyisini vermeye cesaret edebilir miyim?” Grubunuza ne yardımcı olursa olsun; ailen, cemaatin, milletin ve ırkın iyidir. Onlara zarar veren her şey kötüdür. 
Ahlak, evrensel akılcılık açısından özneldir, ancak toplumunuzun bir temsilcisi olarak sizin için gün ışığından daha açık ve daha açık olmalıdır. 
Kimseye onlar için ahlaki açıdan neyin iyi olduğunu söylemeye niyetli değilim. Refah arzumu netleştirmeye niyetliyim ve benim veya ailemin üzerinde yetkisi olan herkesin bize karşı sorumlu olması daha iyi çünkü eğer öyle değillerse veya çıkarlarımızı savunurken bir zayıflık veya korkaklık belirtisi gösteriyorlarsa, biz iktidarı ele geçireceğiz, çünkü kendi çıkarlarımızı ve halkımızın çıkarlarını bu zayıflığı sergileyen herhangi bir efendiden daha iyi koruyacağız. 


Tek kelimeyle, "güç istenci"nin anlamı tam olarak budur. Güç istemi doğadır. Bana komünizmin doğa olduğunu söyleyecek misin? Tabii ki hayır, bu saçma olurdu. 


Ne kadar saçma olduğunu bilmek istiyorsanız, Amy Biehl'i düşünün. 
Güney Afrika'da siyahlar tarafından öldürülen Apartheid karşıtı bir aktivistti. Ailesi, cinayetten beş yıl sonra ve Apartheid'dan dört yıl sonra 1998'de Güney Afrika'nın 'Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu' tarafından affedilen katil zanlılarının davasına gitti. Sanırım babasının sözü şuydu; Uzlaşmanın en önemli aracı açık ve dürüst diyalogdur... Diyaloga fırsat verilmeden alınan bir insan hayatını uzlaştırmak için buradayız. Bu süreci bitirdiğimizde kol kola ilerlemeliyiz. 


Gerçekten ilerleme. Liberallerin ahlakı budur. Çocuklarınızı hoşgörü sunağında feda etmelisiniz ve bu bile yeterli değil. Hala beyazsın. Hala 'raysis'siniz. Bunlardan herhangi biri seni kızdırdıysa veya utandırdıysa, onların gözünde bir klan üyesinden farkın yok. Ahlaksızlığın ve ırkçılığınla altı milyon Yahudiyi yeniden öldürüyor olabilirsin. Nasıl yapabildin? 
Irkımızın zenginliği ve gücü, zafer için mutlak ve amansız arzumuzun bir ürününden başka bir şey değildir. Başka hiçbir şey. Diğer maddi koşullar bize yalnızca 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yol; İsveç'in donmuş nehirleri, Dover kayalıkları, Almanya'nın ormanları veya Rusya'nın bozkırları olsun, ayak bastığımız topraklar bizi büyük yaptı, evrenle 


içimizde bir ateş, bir ateş sabitleyen bir şekilde ilişki kuruyoruz. ; büyüme, genişleme, yaratma arzusu. Neden? Nedenini yalnızca Tanrı bilebilir ve cennete gittiğinizde siz de bileceksiniz. Şimdi, Tanrı'nın yanında olmadan önce, halkın için ne yapabileceğini düşün ki onlar ve içlerindeki ateş sönmesin. Babalarımızın şanı ve oğullarımızın geleceği için; beyaz ol ve gurur duy! 


İzlanda'daki bir Donanma Devriye Filosunun Komutanı olarak görevlerim beni sık sık İzlandalı yetkililerin evlerine götürdü. Bu ziyaretlerimden birinde, "iyilik yapan" bir kadın erkekle tanıştım. O kadar süper iyiydi ki, içinden "aşk" ve tatlılık sızdı - mide bulandırıcı bir tatlılık. 


Bu insanların çoğunda olduğu gibi, içinde bir gram bile nefret yokmuş gibi davrandı. Ama sadece bir kez, bu iyilikseverlerin gerçek doğasını yüzeye çıkarmayı başardım. 


Onunla tartıştım, onu bir köşeye sıkıştırdım ve gözlerinde çıplak, vahşi, öldürücü bir öfke parıltısı gördüm. 


Şartlar ne olursa olsun, bir insana fiziksel işkence yapılmasının asla haklı çıkarılamayacağını belirtmişti; Reykjavik'in (konuşmanın yapıldığı Izlanda'nın başkenti) Polis Şefi olsaydı ne yapacağını sordum ve Komünist casus olduğunu kabul eden ve daha sonra onu oraya yerleştirdiği için övünen güzel bir genç kızı yakaladı. Reykjavik'in ortasında beş saat sonra patlayacak bir hidrojen bombası. 


Çekici ev sahibem aziz bir ifade takındı ve nerede olduğunu bulup durdurmaktansa toz olup uçmayı tercih edeceğini söyledi. Ilkeleri uğruna ölmenin onun ayrıcalığı olduğunu kabul ettim ama aynı zamanda bombanın yüzbinlerce masum insanı öldürmesine, yakmasına, asılmasına, sakatlamasına, çirkinleştirmesine, acı 


çekmesine ve delirmesine izin verme hakkına sahip olup olmadığını sordum. 
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kadınlar ve çocuklar da dahil olmak üzere insanlar. BİR kişinin "aşkı" çılgınlığının on binlerce insanı mahvetmesine ve işkence etmesine izin vermeye hakkı var mıydı? BİR kişinin görece geçici bir saat kadar işkencesi binlerce kişiyi kalıcı sakatlıktan ve binlerce ömür boyu tarif edilemez ıstıraptan kurtarabilirken, kendi 'aşk' teorilerini şımartmayı ve binlerce kişi ölürken komünist casusun gitmesine izin vermeyi hangi hakla seçebilirdi? ? 


Aşağılık bir katilden gerçeği öğrenemeyecek kadar korkak 


davranarak gerçekten de masumlara kitlesel bir işkenceci mi oluyordu? 


"Ahlak" ve "görevler" hakkında süslü konuşmalarla konuyu geçiştirmeye çalıştı. Ama onu, binlerce kişinin sürekli ıstırap verici işkencesini kurtarmak için bir suçluya işkence yapmak arasında basit bir seçim olduğunu görmeye zorlamaya devam ettim. 


Ne kadar aşağılık olursa olsun, asla ve diğer insanları 'incitmeyeceği' konusunda tatlı bir şekilde ısrar etti. Bu yüzden, ahlaki bir korkak olduğu için aslında on binlerce insanı incitmeyi seçtiği şeklindeki ölümcül gerçeği eve götürdüm. Tatlı "iyilik yap" pozu aniden kayboldu. Mide bulandıran küçük gülümsemesi, saf nefretin vahşi bakışlarına dönüştü ve bana kızgın bir kedi gibi tükürdü. 


"Yalanlarınla beni kandıramazsın!" tısladı. Ama ona sunduğum 

seçim hile değildi; şu anda insanlığın karşı karşıya olduğu kesin seçimdir. 

Bana, bir keresinde konuşmalarımdan birinde "Aşk her şeyi fetheder" yazan pankartlarla gözcülük yapan ve yumruklarını "Rockwell, sen kötüsün!" "Rockwell, öldürülmelisin!" 


Entrikacı Yahudilerin ve Komünistlerin aksine, rakunların bizim "eşitlerimiz" olduğuna içtenlikle inanan koca kafalı liberaller; "bağnazlık" tarafından "aşağı tutulan" ve 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ön yargı"; İzlanda'daki "iyilik yapan" hanımefendi ile din fanatiklerinin "Aşk her şeyi fetheder" yazan pankartlarla beni öldürmekle tehdit etmesiyle tam olarak aynı ikilemdeler. tüm tekneyi batırmadan ve iki kişinin gemiye binmesi veya boğulması gerekir, tekneden sorumlu subay yalnızca birini gemiye almalı ve diğerinin boğulmasını izlemelidir. 


Kardeşlikten, paylaşımdan, asil karakterden bahsetmek çok güzel ve bu kavramların toplumumuzda çok kesin bir yeri olduğuna şüphe yok. Onlar olmasaydı aptal canavarlar olurduk. Ama öte yandan, hayatta kalma mücadelesi veren iki grup varken ve durumun matematiği ve lojistiği, her iki grubun da hayatta kalmasını imkansız kılıyorsa, ozaman her grubun liderinin görevi, elinden gelen her şeyi yapmaktır. halkının hayatta kalmasını güvence altına al. Kendileri pahasına karşı grup için sevgi ve kardeşlikle bu noktada pelteleşen liderler haindir. 


Bu, bu dünyadaki yaşamın bir milyon yıldır böyle olmuştur ve her zaman da böyle olacaktır. Nihai hayatta kalma mücadelesinde taviz verilemez. Kişinin kendi grubu için yalnızca hayatta kalması mümkün olduğu sürece, “iyi Samiriyeli” olmak asalet ve edep göstergesidir. 
Ancak kendi grubu yıkımla karşı karşıyayken, kendi halkının hayatta kalması pahasına cömert "iyilik yapan" rolünü oynamak intihara meyilli ve ihanettir. 


Şimdiye kadar, Amerika'nın cömertliği o kadar muazzam ve görünüşte sonsuzdu ki, yamyamlar, Komünist Yahudiler ve dünyanın pisliği adına bu tür bir "iyilik yapma" türünden 40 veya 50 yıl hayatta kalmayı başardık. - çoğu, melez bir atın yarış kazanamamasıyla aynı nedenle "ayrıcalıklı" durumdadır. Hayatta kalmaya uygun değiller ve sonsuz bilgelik ile doğa onları yok ederdi. 
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onları milyonlarcası açlıkla, hastalıkla, nibalizmle ve bu dünyada uygun olmayanlar için bin bir başka tehlikeyle yedi. Iyilikseverler ve liberaller göremezler çünkü Amerika'nın cömertliğinden gelen cömertliğin, en başta ödülü üreten beyaz adamların üstün ırkını tamamen yok etmeden sonsuza kadar devam edemeyeceğini 
GÖRMEZLER. 


Ama olan tam olarak bu. Tüm dünyanın nüfusu neredeyse kelimenin tam anlamıyla patlıyor. 

Ve fantastik artış, beyaz üreticilerin ve medeniyet kurucularının sayısında değil, komünizm altında asalak Yahudiler tarafından organize edilen ve yönetilen, dünyanın karanlık biyolojik pisliğinin sonsuz sürüsünde. 


Sadece birkaç yıl daha ve beyaz ırk, ya dünyanın biyolojik alt sınıfları üzerinde mutlak hakimiyet kuracağımızı ya da pis kara bir çekirge 


salgını gibi bizi boğacaklarını anlamaya zorlanacak. 


Zenciler ve diğer beyaz olmayanlar için herhangi bir "hak" öneren bir beyaz adamın, sonunda böyle bir "iyilik yapmanın" IRKÇI İHANET olduğunu anlayan diğer beyaz adamlar tarafından saldırıya uğrayacağı zaman çok uzak değil! 


Bugün İp Günü oldu - korkunç ve kanlı bir gün ama kaçınılmaz bir gün. Bu gece, bu uçsuz bucaksız metropol bölgesindeki on binlerce elektrik direği, elektrik direği ve ağaçtan tüyler ürpertici şekiller sarkıyor. Kavşaklardaki sokak tabelaları bile hizmete açıldı ve bu akşam karargaha giderken geçtiğim hemen her köşe başında sallanan bir ceset vardı, her kavşakta dört tane. Buradan sadece bir mil ötede tek bir üst geçitten sarkan yaklaşık 30 kişilik bir grup, her birinin boynunda "Irkıma ihanet ettim" yazan aynı pankartlar var. İki veya Üç 
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Bu grubun bir kısmı asılmadan önce akademik cübbelerle süslenmişti ve görünüşe göre grubun tamamı yakındaki UCLA kampüsünden öğretim 

üyeleri. ...Ay ışığında gördüğüm ilk şey, üzerinde büyük, büyük harflerle "Irkımı kirlettim" yazan pankarttı. Afişin üzerinde, genç bir kadının korkunç derecede şişkin, morumsu yüzü, fal taşı gibi açılmış ve şişkin, ağzı açık duruyordu. Sonunda yukarıdaki dalların arasında kaybolan ince, dikey ipi seçebildim. Titredim ve hızla yoluma devam ettim. Bu gece bu şehirde bunun gibi asılı duran binlerce kadın cesedi var, hepsinin boyunlarında aynı pankartlar var. Siyahlarla, Yahudilerle veya Beyaz olmayan diğer erkeklerle evli olan veya onlarla yaşayan Beyaz kadınlardır. Irkımı kirlettim pankartını takan çok sayıda erkek de var, ancak 


kadınların sayısı kolayca yedi veya sekizden fazla. 


bir. 
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Ateizm mi Hayat mı? 


Ya bilimsel yönteme ve doğruya inanıyorsun ve bunu 


bencillik yapmadan kendine uyguluyorsun ya da yalancısın ve sadece kendini kandırıyorsun. 


Eşitlikçiler, kendileri için bir din olacak bir bilim, fiziksel analize önyargısız ve açık bir yaklaşım olarak bilimin tüm amacını alt üst eden ve onu Komünistler için sahte bir din haline getiren bir bilim bekliyorlar. 


Dindar veya ırksal olarak bilinçli olanların bir tür cehalet veya bağnazlık iddiaları, 'ırkçılığa' karşı herhangi bir kapsamlı argümandan daha fazla atılır. Örneğin benden her zaman Yahudilerin temel kötülüğünü kanıtlamam istendi, çünkü bu benim kanıtlayamayacağım bir konum. 'Yahudi Sorunu", literatürde her psikolojik, biyolojik veya sosyolojik açıdan yüzlerce kez kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve ilgilenen herkesin internet aracılığıyla erişebildiği bir konudur. Tamamen önyargıya veya "bilinmeyenden korkmaya" dayalı olduğu iddialarının kendilerine önyargıdan çok daha kötü bir irrasyonel virüs bulaşmıştır; cehalet Her şeyden önce, ırkı veya kabileyi anlayan insanlar genellikle bireysel ve grup düşüncesi ayrımını yaparlar, ancak aynı zamanda, özellikle bir grup birey kendi kimliğine ve çıkarlarına göre 


hareket ediyorsa, söz konusu ayrımların konu dışı olduğunu da kabul eder. 
Yahudilere karşı pek çok argüman okudum ve söylediklerinin çoğu geçerli olsa da, benim için gerçek şu ki, vatandaşlık ve katılım talep eden bir halk olarak eylemleri, dünyayı - Yahudilerin hakimiyetini, gücünü ve uyumunu alt üst etmede etkili oldu. 
halkımız, dolayısıyla sınırlarımız içinde düşmandır. Sömürücü ya da hain olmayan İsrailli milliyetçileri ya da Yahudileri düşmanım olarak görmüyorum, ancak bunların ülkemdeki nüfusun çok küçük bir kısmını oluşturacağının da farkındayım, dolayısıyla onlarla bir grup olarak savaşmanın gerekli olmasının nedeni de bu... 


Feministler çoğu kez sadece bilimsel olarak değil, tüm tarihe nesnel bir bakış açısından da kanıtlayamadıkları eşitlik iddiasında bulunurlar. Benzer şekilde, eşitlikçiler ırkların eşit olduğunu ve bilimin onların eşit olduğunu kanıtladığını, çünkü "aynı genlere" ve Afrika'da ortak bir ataya sahip olduğumuzu iddia ederler. 


Hiçbir şey gerçeklerden bu kadar uzak olamaz, ırkçılık karşıtı argüman-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Menfaat her zaman ahlakiydi ki bu daha önce tartışılmıştı. 
Irkların eşitliğini kanıtlayan güvenilir bir çalışma yoktur, ancak başlangıçta tarihsel bir gerçek olan antitezi doğrulayan birçok bilimsel analiz vardır. 


İlginizi çekiyorsa, her zaman araştırılabilir, ancak eşitsizliği destekleyen tüm gerçek kanıtları bulunca şaşıran ilk kişi siz olmazsınız. Küresel güçlerin Batı medeniyetine karşı çalıştığı ve göçmenlik ve finansal demokrasinin onu varoluşundan sildiği fikirleri de eğitimli kişiler arasında yaygın bir bilgidir. Sol bunu biliyor, kabul ediyor ve destekliyor. Bu iddiaları 'ispatlamak' benim sorumluluğumda değil, bu kitapta böyle şeyler bulamazsınız. 


Nathaniel Weyl adında bir adam bir keresinde ırkçılığı kınayan bir yazı yazmaya hazırlandı ve işe ırksal eşitliğin birçok kanıtını araştırmaya başladı. Böyle bir kanıt olmadığını görünce öfkeyle yazdı ve akademik camia tarafından kınandı. Aynı şey, Carleton Coon'un zamanında Harvard University Review için yazan Ar thur Jensen adlı başka bir adam için de geçerli. Muhalefetinin Harvard'dan ne yapmasını istediğini tahmin edin. İşini yak. Tanıdık geliyor mu? Liste, tıpkı önceki nesillerdeki (Ford ve Disney'i hatırlıyor musunuz?) ancak şimdi bastırılmaya başlayan insanlar gibi, ünlü Nobel Ödülü sahipleri, profesörler vb. güvenilirlik ve karakter sahibi insanlara kadar uzanır. 


Ama bu gerçekten de bir analiz aracı olarak bir "bilim" meselesidir. Bilim, bütüncül olarak insanın dünyadaki yaşamını haklı çıkarmak için kullanılamaz, bu nedenle salt bilimsel bir görüş veya ırk veya ulus, onun uğruna can vermeye değer bir şey olduğunu tam olarak gerekçelendiremez. Bunda, her zaman insan güvenine ve inancına, temel içgüdüye ve sevgiye dayalı olan ve sadece 'gerçek' olduğu için bir egoiste veremeyecek bir unsur vardır. Saf gerçekler umurumuzda değil. Onlarla olan bağlantılarımızı önemsiyoruz; şeyler olabilir, ama beyaz bir adam olarak senin için önemli mi, değil mi? Olgusal sevgi, daha yüksek bir amaç olmaksızın fiziksel olarak var olan şey ya da gerçek bilimsel bakış açısının insanoğlunun bildiği her ortak paydayı karşılaması için boyun eğdirilmesi; işte buna 'saf akıl' diyoruz. 


Ateistler 'saf akla' inanırlar; onlar için komünizmi haklı çıkaran budur. Aklın kendisinin 'evrensel' olduğunu ilan ederler. or- 
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Makul bir adam olmak için, olayları uluslararası ve öznel olarak incelemelisiniz, çünkü bir şekilde makuldür. 


Etrafımıza şöyle bir bakınca değerlerden tamamen yoksun, sadece varoluşu bir varlığa dönüştürmeye çalışan, çünkü sahip oldukları tek şey bu; ye, uyu, nefes al, sıç. Evrenselliğin özünde bu vardır. Evrenselciliği, diyelim ki evrensel hümanizmi kucaklamak için, yaşamlarımızı tanımlayan, uygarlığı tanımlayan insani farklılıkları reddetmeniz gerekir. Ulus, din ve ırk, bir kez daha, insanların artan "empati" düzeylerini haklı çıkarmak için yarattıkları kurgulardan başka bir şey değildir. Her türlü farklılıktan yoksun, her şeyi kucaklayan hoşgörüyle dolu olarak, sonunda insan ilerlemesi'ne ulaşabiliriz. Ama ilerleyecek ne var? İnsanlar ne için yaşamalı? 
Bilim? 


Hiç kimse bilim ya da kesinlik için ölmedi. Bunlar insanların hayatlarıyla bağlantılı değil. Günlük işlerinizde masa başında çalışırken, yoldaşlarla yürürken, büyüklerle sohbet ederken, kızlarla flört ederken ya da çocuklarla oynarken bu soğuk bilimi nerede uyguluyorsunuz? Hepsi inançtır. Hepsi insan sevgisidir. Milyonlarca insan hayal bile edilemeyecek dehşetlere maruz kaldı ve bu basit etkileşimler adına daha da kutsal başarılar sergiledi; onları korumak ve yaşatmak, gelecek nesillere taşımak. 
Çocuklarının da uzak ufukta aynı şekilde ilerlediğini görmek. Geriye dönüp baktığımızda ve toplum ileri gelenleri arasındaki sosyal kurumların durumunu tartıştığımızda soyut akıl yürütme buna düşüyor. Yine de hayat değil, biz insanların bir anlığına gördüğümüz ve hareket ettiğimizde en çok etkilediğimiz, arkasındaki mistik mekaniktir. 


Eylemin ruhu budur. Akıl devletten, sevgi halktandır. Arada bir yerde toplum var, ama hepsi karşılıklı bağlantıya dayanıyor. Hoşgörülü bilim o zaman anti-volk'tur. 
"Ateist cemaat"in, hayatınızda o kadar ilkel görünen kurumların, süreçlerin ve sınıfların tasfiyesini talep edenlerin genellikle nasıl olduğunu muhtemelen fark etmişsinizdir, onlarsız devam etmek çorak bir ova imajını çağrıştırır; aile, kilise, şirket, devlet, ulus, "cinsel homojenlik". Çünkü hayatın kendisi hoşgörüye karşıdır, hayatın kendisi 'uygulamalı bilime' karşıdır. 


Hoşgörü, artık hiçbir şeye inanmayan insanların erdemidir. Kendimize ve etrafımızdaki insanlara inanmayı bıraktığımızda, yalnızca soyuta değer veren ve tam anlamıyla var olma yolundaki her şeyden nefret eden bir tür canavara dönüşürüz. 
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çekme. Evrenselcilik, Komünizm, liberalizm, eşitlikçilik vb. tam da budur ve bunları yazan kişilerden, Frankfurt Marksizm Okulu'ndan okuyabilirsiniz. 


Yahudi sözde sosyoloji bilimi, neredeyse bütünüyle, insan inancı ve sevgisi mefhumunu çürütmek ve "araştırmalarını" adadıkları konuyu yok etmek için uyduruldu. Hiç bu Marksistlerin ve Ateistlerin övdüğü bir toplum gördünüz mü? 
Tabii ki hayır, çünkü bir tane yok ve olmayacak. Herhangi bir hiyerarşiden, hakaretten, eşitsizlikten arınmış olması gerekecek ve bu yüzden elbette hayvanlara indirgenmedikçe asla var olmayacak ve o zaman "ilkel Komünizm" sahibi olacağız. 
Veya belki de tüm insanlığı yok edeceğiz ki bu sosyal araştırmacılar onun bilimine hayran kalsınlar. 


İyi doğmadık. Eşit değiliz. Biz mükemmel değiliz. Biz bozulmaz değiliz. Barışçıl değiliz. Enternasyonalist değiliz. Yani Liberal Gündem asla teslim edemez. Yanlış bir insan davranışı modeline dayanıyor. 


Yine de hepsi bu kadar değil. 'Teslim etmemekle' bitmeyecekler, bu çılgın sosyal deney hepimiz ölene kadar bitmeyecek. 


Marksist bir profesör olan Noel Ignatiev'in Harvard University Press tarafından ödendiğini duydum; modern insanlığın başına gelebilecek en faydalı koşulun beyaz ırkın koşulsuz yok edilmesi olduğunu iddia ediyor. Hiç kimse bu konuda bir şey yapmadı. Böyle aşağılık itmelere karşı nasıl bir savunma olabilir? Neden yaşıyorlar? Neden kimse dünyamızı bu kadar pislikten temizlemedi? 


İnsan konaklamasına ne hakları var? 


Yine de modern dünya onlar tarafından yönetiliyor. Yahudi Kapitalizmi sistemin sahibidir, öyledir, ancak bunlar sistemden beslenen, onu yalnızca mümkün kılmakla kalmayıp aynı zamanda hayatta kalma araçlarını da sürdüren asalaklardır; makinenin tebaasının ruhsal yozlaşması, ilgisizliği ve beceriksizliği; biz. Basın makinelerini çalıştırıyorlar, bir yanda kan için haykırırken, muhalefet tohumları ekiyor ve savaş makinelerini yıkıyorlar. Bir grup gence pornografi ve hayat dergileri, bir diğer gruba ise Kuran ve cephane kutuları satmak. Parti çizgisinin dışına çıktıkları için binlerce kişiyi infaz ederken, düzeni hor görme vaazları. 


Bütün küçümsemelerimizi hak eden budur. 
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Tüm cephanemizi hak eden şey bu. 


Bilimsel Ateizmin ürünleri olan bu barış, hoşgörü ve ilerleme kavramlarının tümü paramparça edilmelidir. İnsanın durumunu yansıtmazlar ve bu nedenle taşa oyulmuş bir gerçektir; bu profesör-entelektüeller insanın kaderine hükmedemezler. Bugünkü terör 


saltanatları, yeni bir düzenin hüküm sürebilmesi için acımasızca bastırılmalı ve bastırılmalıdır. 


Dünya yorgun. 


Sahte peygamberlerinden, demagoglarından ve devlet adamlarından bıkmış durumda. 


Krallar ve kahramanlar için haykırıyor. Bir soyluluk ister-- köleler ya da yük hayvanları gibi parayla kiralanamayan bir soyluluk. Dünya, güçlü yiğit 


adamların gelişini bekliyor. 


Büyük yok ediciler. 
Aşağılık olan her şeyin yok edicileri. Ölüm melekleri. 


Yüce İsa'dan midemiz bulanıyor; rahip, mafya ya da procon sul'ün yönetimi 


altında dehşete kapılmış. Eşitlikten ölümüne yorulduk. 


Tanrılar indirimde. Şeytanlar rağbet görüyor. 


Gelecek çağa kim hükmedecekse sert, zalim ve kasıtlı olarak gözüpek olmalıdır. Çünkü yumuşaklık, kalabalığın putlarına başarısız bir şekilde saldırır. 


Bu putlar parçalara ayrılmalıdır. 


Küllere yandı. 


Ve bu, sevgi müjdesine göre yapılamaz. 


Hükmetmek için savaşmıyorsanız, yakında hükmedilirsiniz. 
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Tanrı ve Savaş 


Vita est Milis super Terram 


Dişimizde hançer, elimizde bomba, yüreğimizde sonsuz küçümseme olsun. 


Çok düşman, sonra da çok onur. 

Kuzenim Westmoreland mı? Hayır, güzel kuzenim: Eğer ölmek üzere işaretlendiysek, artık yeteriz. 

Ülkemize zarar vermek için; ve yaşamak için, 

Ne kadar az insan, o kadar büyük onur payı. 

Tanrı'nın iradesi! Sana yalvarırım, bir adam daha isteme. 
Vallahi ben altına tamah etmem, Ne de 

benim malımdan kimin beslendiği beni ilgilendirir; 

Erkeklerin benim giysilerimi giymesi canımı sıkmıyor; 

Böyle zahiri şeyler arzularımda barınmaz: Ama şerefe 

göz dikmek günahsa, 

Yaşayan en saldırgan ruhum. 

Hayır, inanç, coz, dileme İngiltere'den bir adam: Tanrı'nın esenliği! Bir adamın daha benden paylaşacağı kadar büyük bir onuru kaybetmezdim 

Sahip olduğum en iyi umut için. Ah, bir tane daha dileme! 
Bunun yerine, Westmoreland, ev sahibim aracılığıyla, Bu kavgaya gönlü olmayanın, Bırak gitsin; Pasaportu yapılacak Ve 

konvoy için kronlar çantasına koyulacak: Bizimle 

birlikte ölmekten korkan o adamın şirketinde 


ölmeyeceğiz. 


Bu güne Crispian Bayramı denir. 
Bugünden sağ salim dönen ve sağ salim evine dönen, Bu gün söylendiğinde parmak uçlarında duracak Ve onu 


Crispian adıyla uyandıracak. 
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Bu günü gören ve yaşlanan kişi, her yıl nöbette komşularına ziyafet çekecek Ve "Yarın Aziz Crispian" 
diyecek. 

Sonra yenini çıkarıp yaralarını gösterecek ve "Crispin'in gününde aldığım bu yaralar" diyecek. 

Yaşlılar unutur; yine de her şey unutulacak, 

Ama o gün ne büyük başarılar kazandığını 

hatırlayacak. O zaman isimlerimiz, Onun ağzında evdeki kelimeler gibi tanıdık olacak - 

Kral Harry, Bedford ve Exeter, Warwick ve 

Talbot, Salisbury ve Gloucester - Yeni hatırladıkları akan bardaklarında olun. 

Bu hikayeyi iyi adam oğluna öğretecek Ve Crispin 
Crispian asla geçmeyecek Bu günden dünyanın 

sonuna kadar Ama biz onun içinde hatırlanacağız 


Biz azız, biz mutlu birkaçız, biz kardeşler 


grubu. bugün benimle kanını döken benim kardeşim olacak; O kadar aşağılık olmasa da, Bugün onun 


durumunu yumuşatacak. 


Ve İngiltere'deki beyefendiler şimdi yataklarında 
Burada olmadıklarına lanetlendiklerini düşünecekler ve Aziz Crispian Günü'nde bizimle savaşan herhangi bir konuşma yaparken erkekliklerini ucuza tutacaklar! 

Dünyada savaştan daha erkeksi ve şanlı bir şey var mı? 


olamaz. Her çocuk bir tank sürmeyi ya da denizin altına dalmayı, başının üzerinde vızıldayan mermilerle ağaç dallarının arkasına saklanmayı, çöl ufkuna doğru deve sürmeyi, Kuzey Kutbu'nun sisleri üzerinde uçağa pilotluk yapmayı hayal eder. Sadece erkeklik, gençlik, irade kokar; thumos. 


Kendimizi haklı çıkarmak için savaş açıyoruz. Bu nihai sınavdır, çünkü söz konusu olan duygularımızdan daha fazlasıdır. Bu insanların 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çok yaşıyor. Tekdüzeliği veya günlük hayatı kırma ve harika bir şey yapma eylemidir. 


Bugün yürüttüğümüz savaş, özgürlüğümüz içindir ve bu savaş, özgürlüğümüzü resmedecektir. Vücudumuzun yaratıldığı şekilde hayatı deneyimleme özgürlüğü; ham şiddet ve fetih eylemi. Yahudilerden özgürlük, ibnelikten ve kadınlıktan özgürlük, Komünizm ve yozlaşmadan, tembellikten, ilgisizlikten ve en önemlisi barıştan özgürlük. İnsanların kendi yanlarına tükürmelerini ve tepki vermemelerini sağlayan boş, cansız huzurdur. Beyazlar o kadar kibar ki, oğulları soyulduğunda ve kızları insanlık dışı yaratıklar tarafından tecavüze uğradığında, lüks evlerinde mutlak bir kayıtsızlıkla oturuyorlar. Nefret ettiğimiz şey bu ve yok edeceğimiz şey de bu. 


İyi bir neden her savaşı haklı çıkarır diyorsunuz. Diyorum ki, iyi bir savaş adaleti - 


herhangi bir neden olabilir. 


Savaş, temel bir ahlaki değer olarak kabul edilmelidir. 
Dünya korkaklara göre değil ve bizim neslimizde savaşın tek alternatifi bahsettiğim tembellik; korkaklık ve dejenerasyon. Orta sınıf yaşam tarzı. Bugün hiçbir zeki genç barışın savunucusu olamaz. Hiçbir zeki genç şiddet fırsatını kaçıramaz ve değerlendirmez. Şiddet bizi özgürleştirir. Şiddet insanı bir efendiye dönüştürdü ve kayıtsızlık, tepki verme isteğinin yokluğu ya da yeterince ya da yeterince erken olmaması onu bir köle yaptı. 


Rab bir savaş adamıdır. İncil'in kendisi böyle diyor! 


Yeryüzüne barış getirmeye geldiğimi sanmayın. Barışı değil, kılıcı getirmeye geldim. Onlara şöyle dedi: "Ama şimdi keseniz varsa onu alın, ayrıca bir torba da; kılıcınız yoksa abanızı satıp bir tane alın! 


Hıristiyanlık barışçıllığın dini midir? Asla. 


Yabancı olan her şeye kadınca düşkünlük ve kendini beğenmiş Hıristiyan burjuvazinin kendinden nefret etmesi, tanrılarının sözünü çarpıtmış ve saptırmıştır. 
Ama bu önemli değil. Tanrı şimdi bu günah için bizi terk etti; O bir bakıma bize ihanet etti, ama bunun tek nedeni öncelikle bize bahşedilmiş olan tüm görkem ve güce ihanet etmemizdir, çünkü günahın ücreti ölümdür. 


kendine bak! Bizi yok etme planının gerçekten evrensel olduğunu göremiyor musunuz, halbuki yüce İsa apaçık ortadadır. 


-55- 


Machine Translated by Google 


değildi!? 


Tanrı komplonun içinde! Avrupa öldü çünkü o öyle istedi ve eski Avrupa'nın tanrısı da öyle öldü. 


Yeninin tanrısı, yarının tanrısı, yeni insanın bir yansıması olacak. Daha saf bir mermerden ve daha keskin, daha temiz bir keskiden olacak. 


Yaratacağımız gelecek, bir hayal ürünü değil, bir gelecek olacaksa saf olmalıdır. Savaş, özünde yaratımdır; Romalılar Avrupa'yı fethettiklerinde ve bugün Roma İmparatorluk sanatında ustalaşan cahil, hayvan benzeri canavarların üzerine kılıçlarını indirdiklerinde saflığı anladılar. Güzelliği anladılar. Biz de öyle yapmalıyız. 


Tarih, insanın bir yırtıcı hayvan olduğunu kanıtlıyor. Yırtıcı hayvan ülkeleri fethediyor, diğer boyun eğdiricilere boyun eğdirerek büyük diyarlar kuruyor, devletler kuruyor, medeniyetler kuruyor, ganimetlerini barış içinde yaşamak için... Saldırı ve savunma, acı ve mücadele, zafer ve yenilgi, tahakküm ve kulluk, hepsi kanla mühürlendi; insan ırkının tüm tarihi bu... 


Çılgına dönmüş Vikingler ve Sakson katiller Britanya'nın üzerine çöktüğünde, akıllarında bugün bizi kirleten milyonlarca hastalıktan biri, tek bir yozlaşma ve yozlaşma türü yoktu. 
Onlar modern toplumun antiteziydiler, senin bir hücrede ya da banliyöde siksiz, beyinsiz zavallının "kötülüğün ta kendisi" diyeceği şeyi, yine de onlar yarattı. İnşa ettiler. Bu pislik ne inşa etti? Hiçbir şey, o kanserli bir hücre, eğer vücudun kurtarılması ve dönüştürülmesi 


gerekiyorsa çıkarılması gereken bir hücre. 


Hıristiyan tanrısını iddiasından kurtaracağız. İsa'nın bir evrenselci olduğu bir yalandır, yalnızca Avrupa'nın geçmişine ilişkin "soylu vahşi" mitinden çıkar sağlayabilen sapkınlara ya da putperestlere ya da onların ruhani haleflerine atfedilebilecek korkunç ve çarpık bir tahrifattır. Mesih, vizyonunda sonsuzluğu aradı. Mesih, sonsuz bilgi için kozmosa bakan Faust'un diniydi. Mesih, bu bilgiyi yakalayabildiği ve onun içinde yaşayabildiği için Prometheus değildi; kalpleri fethetmek ve ülkeleri fethetmek için kullanabilirdi. 


Hıristiyan inancının kendisinin eksik bulduğu şey acımasızlıktır. Bugün ortaya çıkan 


ikilemle yüz yüze getiren bu sapmadır. 
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karşımızda. Roma, Hıristiyanlığın ışığını göremeden nefesi kesildiği için, çok çabuk yorulduğu için çöktü. Yine de oyulmuş cesedi, daha da büyük bir medeniyetin temelini oluşturdu. Aynı şekilde, batı, eski ihtişamının yanmış külleri içinde yeni bir hayata yol açacak ve şimdiki ölüm dönümlerimiz bile bir gün yeniden çiçek açacak! 
Bu yeni hayat, yeni insan, Hristiyan inancının hatasını düzeltecektir, tıpkı Hristiyan inancının Roma pagan geleneğini düzelttiği gibi ve ölmekte olan insanların hakimiyet kurdukları topraklarda izlenimlerini bırakmalarını ve ruhunu güvence altına almalarını sağlar. imparatorlukları kıtamızdan ancak insanlarımızı uzaklaştırarak kaldırılabilirdi. Diocletian ve Constantine'in krizinden zarar görmeyeceğiz; beyaz adam harcanmış bir güç değildir. Ölmekte olan organik pisliğin altında hâlâ güç var, kolalanmış polyester bokların ve kendini beğenmiş renkli bir kravatın altında hâlâ Aryan eti ve bir Aryan ruhu var. Konstantinopolis'in tecavüzünde ölen Yunan karakterinin aksine, Roma hala Avrupa'da yaşıyor; Haç burcunda yaşıyor, Gotik katedralin ihtişamında, Yahudi-Amerikan kültürünün meçhul, cam gökdelenlerinin tam bir tezat oluşturduğu eski Avrupa'nın asfalt yollarında ve dar sokaklarında. . 


Halkımız için savaşacak olanlar ortaya çıkıyor! 
Şuraya bak, yeryüzünde, ilk şafak! Bin yıllık kasvetimizi ilk kez kesen güneşin kızıl kılıcının görkemiyle boy ölçüşecek hiçbir şey yok! 


Bu insanlar korunacak! Avrupa'nın bugün dünyanın her köşesinden cani vahşiler tarafından işgal edilmesi boşuna değil. Yaradılışın bir aracısı olarak savaş, köklerimizle olan bağımızı yeniden kuracaktır. Undermen; Müslümanlar, Zenciler, Çinliler ve Hindular barbarın dişleriyle silahlanmışken, Avrupa dişsizdir. Onlar erkektir ve beyaz ganimetlere ve beyaz kadınlara karşı keskin iştahlarıyla canlanırlar; bunu savunmak için hiçbir mücadele vermeden, topraklarımıza akın ediyorlar. On yıl içinde bugünkü miktarın iki katı olacak. Yarım yüzyıl içinde beyaz adamın durduramayacağı kadar çok olacak. Böylece savaş alanı kurulur. 


Yaşamak isteyen savaşsın ve bu sonsuz mücadele dünyasında savaşmak istemeyen yaşamayı hak etmiyor. 


Siya 
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Beyaz adam hayatta kalacaksa, dönüşmesi gerekir. Kaderin kendisi ona kendini yeniden yaratma fırsatını, nihai fırsatı vermiştir, çünkü kaderin ihmal edilmesi onun tamamen yok olmasına yol açacaktır. İnsan acı çekmeden kendini yeniden yapamaz, çünkü o hem mermer hem de heykeltıraştır. Beyaz adam hayatta 


kalacaksa, üstinsan olmalı, acımasız ve sert olmalı, bu yeni, kutsal savaşta dünyada kendi vizyonundan daha değerli hiçbir şeyin olmadığını anlamalı; arzusu, ustalığı, 


altındaki zemin ve çevresindeki insanlar üzerindeki izlenimi. Son insan üstinsan olmazsa, o zaman artık "aşağı" diye adlandıramayacağı bir denizin altında yok olacaktır. Dolayısıyla, son insanı bekleyen iki mücadele biçimi vardır; Kendi topluluğunun ve halkının kontrolünü ele geçirmek için Devrim ve bu halkın içindeki devrim, büyük bir ruhsal ve biyolojik savaşın daha geniş bağlamında, Avrupa'nın ırksal düşmanlarını anavatanımızdan uzaklaştırmak ve üzerindeki hakimiyetimizi yeniden savunmak için gerçekleştirilmelidir. küre. Bu çatışmalar 

ne kadar erken meyve verirse, bir gerilim, şiddet ve nefret durumu o kadar çabuk kışkırtılabilir, zaferimizin talihi o kadar güçlü olur. Kitabın başındaki Yahudi listesini hatırlıyor musunuz? 


Bu iki büyük savaş sorunsuz bir şekilde birbirine akacak çünkü düşmanlarımız bir. Avrupa'yı sömürgeleştiren Müslümanlar, Yahudi efendilerini şahsen 


tanımayabilirler ama aynı amaçlara hizmet ederler; beyaz adamın yıkımı. Ve böylece birinin başlangıcı hemen diğerini tetikleyecektir. Sistemdeki bir çatlak, onu sonuna 


kadar ilerletecek ve çürümüş çekirdeği kıracak iradeye, geleneğe ve kudrete sahip devrimci bir güç tarafından kullanılır kullanılmaz, her an patlak verebilir. 


Bir sistem ancak en zayıf halkası kadar güçlüdür. 


1930'larda, büyüyen faşizm hareketi, ekonomik sıkıntıların ve zayıflamış bir siyasi sınıfın ortasında, gergin ve kritik bir anda vurdu. Sonuç, neredeyse tüm dünyayı 


özgürleştiren uyanmış bir insandı. 


Böyle bir durum, büyük bir keder veya kriz anında, devletin damarlarındaki hassas bir odak noktası zarar gördüğünde, her an yeniden patlak verebilir. 
Ardından, çok sayıda istikrarsız kurumun zincirleme reaksiyonu yoluyla, gerçek bir devrimci partinin savaşacağı pratik bir iç savaş durumu dünya üzerinde olacaktır. 
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halkını örgütleme ve iktidarı ele geçirme yeteneğine sahiptir. 


Kendini halkının geleceğine gerçekten adamış bir adam için, bu gün için her türlü hazırlık yapılmalı ve trotscum eğildiğinde buz kıracağı el altında olacak şekilde her türlü önlem alınmalıdır. Daha önce bahsedilen istikrarsız unsurlar toplumumuzda her geçen gün daha yaygın hale geliyor. Hepimiz bir düzeyde onlara maruz kalmışızdır; bunlar, liberal düzenin sistem kanserinin yayılmasını sağlamak için etkin olmayan yetersiz kurumlarıdır. Örneğin, korunan azınlıklar için camiler veya toplum merkezleri, yabancı sakinlerin artan yüzdelerine uyum sağlar. Bu unsurlar, devrimcilerin birincil hedefi olacaktır, çünkü buradaki hasar, alt-insanların içindeki ilkel saldırganlığı harekete geçirir; bir güvensizlik ve nefret ortamı yaratır. Gelecek savaş için daha fazla yakacak odun. 


Gençleri tahammülün sınırlarına ve hatta ötesine zorlamalıyız 


ki hayatta kalanlarda acının üstesinden gelmeyi ve ölüm korkusunu yenmeyi öğrenmiş bir erkek ve kadın ırkımız olsun. 


Barbarın savaş için bastırılamaz susuzluğu, zayıf olan her şeyi acımasızca reddetmesi ve halkına ve onların dünyaya kusursuz hakimiyet kurma haklarına olan mutlak bağlılığı; modern insanın kalbine aşılanmalıdır. Beyaz adamın Avrupa'nın temellerine gömülen işgalcilerin çamur çukurunu yok etmesi için ortaya çıkması gereken acımasız ırksal savaş yoluyla ona aşılanacak. Olgun ve ince uygarlık, barbar kalbini bir kez daha hissedecek; kendisine yabancılaştığı ve sonuç olarak yaşam hakkını yitirdiği tüm yaşamın temeli olan ilkel erkeklik ve savaş. 


Sofistike ve karmaşık modern kültür böylece, modernitenin tüm entelektüel ve teknolojik kapasitesinden yararlanarak yeniden canlanacak, tarihin en durdurulamaz gücü haline gelecektir. Sonra, dünyanın geri kalanında kendini serbest bırakacaktır. 


Bu nedenle, tanrı, tanrısız kitlelere iade edilecektir. Pagan tanrılarını, teslimiyet 


tanrılarını teslim etmek zorunda kalacaklar; entelektüellik, çocukçuluk, ahlaki korkaklık, kendinden nefret, hazcılık, pedofili, kısırlık, zayıflık; her biri toplumumuzdan 


tasfiye edilecektir. Geleceğin hayatını, efendilerin ve ataların durumunu kabul etmek için, tüm modern toplumlardan daha çok, yeni Mesih Kilisesi'nin sunağından geçmek zorundadır. 
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Derinin rengi müstakbel askerin üniforması olacaktır. 
Toplumumuzdaki en aşağı seviyedekiler savaşa alınacak ve bu son dövüş sayesinde tarihimizin en büyük şampiyonları haline gelecekler. Bu üniforma içinde hizmet ederek, modern insan yeni tanrısını yaratacak ve anlayacaktır. Savaş hayatın bir gerçeğidir ve hayatın en güzel 


gerçeğidir. Ölümlü olduğumuz için güzeliz, çünkü bugün sahip olduklarımız uzun sürmeyecek; ya büyük bir şeye ya da eylemsizlik ve israfı gerektirmeyen hiçbir şeye harcanmamalıdır. 


Harap olmuş, büyük bir mücadelenin ortasında vücudunun tüm yeteneklerini hissetmemiş, 


sınırlarını zorlamamış ve ötesine geçmemiş adamdır. 


Savaş kaçınılmaz ve bu sefer gerçekten dünya çapında olacak. Her yerde çözülecek ve savaş alanlarının sınırı olmayacak. Nürnberg'in kınamaları, bu savaşın dehşeti eşi benzeri olmayan bir çatışmaya 


dönüşmesine neden olacak ana sebeplerden biri olacaktır. Bu mahkumiyetler, aslında, galibi bir kahraman ve mağlup olanı iğrenç bir suçlu yapan yeni bir anlayışı doğurdu. Bu gerçekle, her lider kaybeden olmamak ve dolayısıyla bir suçlu olmak için bir iblis gibi savaşacaktır. Bir sonraki savaşta, düşmanın zafer kazanmasını engellemek için insanın aklına gelebilecek tüm zulümler işlenecektir. 
Az önce söylediklerimi Amerikan temsilcilerine tekrarladım ve onları tüm dünyadaki annelerin bir gün Amerika'yı lanetleyecekleri konusunda uyardım. 


Gürleyen savaş hattı duruyor, Ve havada Ölüm inliyor ve şarkı söylüyor: Ama Gün onu güçlü ellerle saracak, Ve Gece onu yumuşak kanatlarla saracak. 


"Savaşa" Ağla "hasara!" ve savaşın köpeklerini serbest bırakın! 


Banguo: Bu gece yağmur yağacak. 
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Birinci Katil: Bırak aşağı insin. 
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II - Mücadelemiz 


Nereden Başlamalı? 


Bilge bir adam bir keresinde 'yaşamakla meşgul ol ya da ölmekle meşgul ol' demişti. Bugünkü durum şu ki biz insanlar ölüyoruz. O zaman, 


neden yaşadığımızı bildiğimize göre sormamız gereken soru, hayatı nasıl canlandıracağımızdır. 


Halk desteği ve siyasi güç, bir amaca giden yol değildir; güçlü bir fikrin, cesur bir birliğin ve mükemmel koşulların ürünüdürler. Politik güç, karakterin sonucudur, ancak fırsatın rolünün farkında olunmalıdır, bu olmadan yetenek işe yaramaz hale gelir. Hitler, zorunlu olarak demokratik olduğumuzu söyledi; partisi, ilkelerine göre yaşayarak Almanya'daki hayatın akıntılarının altında oyalandı. Sokaklarda komünistlerle savaştılar, mitingler ve dini törenler düzenlediler, yoksullara yardım ettiler ve taraftar topladılar, öyle ki sonunda daha zayıf bir gün geldiğinde, Weimar hükümeti bir kez daha sığlık ve beceriksizliğin yeni düzeylerine indiğinde, Alman hükümeti insanlar sistemin yapamayacağı her şeyi vaat eden bir parti buldular; getiren bir parti. 


Parti kamuoyunun takipçisi değil, kamuoyunun efendisi olmalıdır. Kitlelerin hizmetkarı değil, onların Rabbi olmalıdır. 


Bunun nedeni, gerçek bir nasyonal sosyalistin bir "parti" olmamasıdır; o politik değil. Oy pusulasındaki adı, doğasının kendisi değil, siyasi biçimdeki doğasının bir tezahürüdür. Liberal politikacılar en çok zamanlarını son seçimi kazanıp kazanamayacakları konusunda endişelenerek geçirdiler, ancak başarılı olan fikirleridir; oylamanın kendisi yalnızca bu fikri temsil eder. Liberallerin zaferi, gerçek insanlara, liberalizmin değerlerinin kendi değerleri olduğuna, eşitliğin özünde bir iyilik olduğuna ve ona karşı çıkan herkesin ezilmesi gereken bir hain olduğuna ikna olmuş geniş insan kitlelerine borçludur. Nasıl ifade edersek edelim, bu yüzden aşırı sağ defalarca yenildi. 


G2 
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Bütün bir halk 'yalanlarla' kandırılamaz; bundan daha akıllılar. İnsanlar, ezenlerden ve sömürenlerden gelse bile gücü sever ve kurtarıcılarından ve kahramanlarından gelse bile zayıflıktan nefret eder. Aşk derken elbette kimse Kazablanka aşkından bahsetmiyor; insanlar içten içe zalimlerinden derin bir intikamla nefret edebilir, her gece yatmadan önce onlara lanet edebilir ve sonra rüyalarında lanetleyebilir. Ama muzaffer bir düşman için bu, sevginin en saf halidir; Acımasız, züppe bir fatihi hiçbir şey çizmesinin altından gelen protesto ciyaklamalarından daha tatmin edemez, çünkü ne yazık ki (yenilenler için) bu lanetlerin bir önemi yok. Sadece eylem sayılır. Realpolitik hakkında tonlarca alıntı var, yeterince sık söylenen bir yalanın nasıl gerçeğe dönüştüğü, hayatın koşullarını nasıl zorun belirlediği ve onun altında boyun eğdirilenlerin, her zaman başka türlü inanmaya yönlendirilenlerin gerçek algıları veya iradeleri değil; ama hepsi aynı şeye kayıyor. Kaybediyorsan, bunun nedeni yeterince güçlü olmamandır ve şikayet etmek buna yardımcı olmayacaktır. 


Elbette işin içinde yalanlar, sansür ve baskı var. 
Ne olmuş? Bu siyasette olmakla birlikte geldi; "her şey yolunda." Bu gerçek bizim düşmanımız değil, müttefikimizdir. ADL'de bizim listemizi mi yapıyorlar? Bunların listelerini yapabiliriz; sadece üzerinde isimler olan bir kağıt parçasıdır. 
Arkamızdakilerin öfkesi ile listemiz haklı kovuşturmaya dönüştürülebilir. Yine de oturup baskıdan şikayet eden nasyonal sosyalistler var derken şaka yapmıyorum! 
Buna adanmış tüm günlükler var. Bozgunculuk ve mazoşizm dediğimiz şey, "girişçilik" ve tek "modern" strateji olduklarını iddia ediyorlar. Canın cehenneme. 
Sorunun temelinde sağcı zihniyetin temel korkaklığı yatıyor. Halkımız bizi takip etmeyi reddediyor, çünkü kendi saflarımızda küçümsediğimiz ihanetlerin muazzam çelişkilerini, ikiyüzlülüklerini, acıklı çıkışlarını görebiliyorlar. 


Bu korkaklığın panzehiri, yalnızca bilinçli olarak kaybettiğimiz bilgi veya daha doğrusu bu bilgiden kaynaklanması gereken eylemdir. Kaybetme seçeneği vardı, yenilgiyi garanti edecek şekilde hareket etme seçeneği vardı; sistemin kurallarına boyun eğmek ya da aptalca itaatsizlik etmek, devrimden 'sıyrılmayı' beklemek ya da bunu yarı zamanlı yapmak ve sonuçlarla ve Büyük Birader'in gazabıyla yüzleşmemek. Bunların hepsi kararlardı, kararlardı. 
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hem sahte sağcı politikacılar hem de bizim gibi huysuz, işe yaramaz, boktan konuşan, kızıllar ve muhafazakarların toplamından daha kötü hale gelen genç, idealist girişimciler tarafından yapıldı. 


Bugün de aynı şuurlu karar önümüze seriliyor. Ya saçmalığı keseriz ve sonunda harekete geçeriz ya da yok oluruz; Siyasi bir grup olarak değil, bir ırk olarak. 

Birinci Amerikan Devrimi sırasında, reklam İngiltere Kralı idi. Bu adama 


pek çok şey denebilirdi ama ona kötü denilemezdi. Bugün düşman ABD Hükümeti'nin kendisidir ve her ölçü standardına göre, dünya üzerinde var olmuş en kötü şeydir. 


Bu, bir kez eve battıktan sonra, önümüzde olan türden bir mücadelenin yeterince iyi bir göstergesi olmalıdır. "Ne kadar kötü?" diye ıstırap çekmeyeceğim. çünkü bu tipik olarak Sağ Kanat olur ve zaman kaybı olur. Bunun yerine, George Lincoln Rock tarafından - yirmi yılı aşkın bir süre önce - ortaya konan herhangi bir şeyi başarmak için üç büyük esasa sahip olduğunuzu iddia ediyorsanız, bunun sizin için ne anlama geldiğini veya ne anlama gelmesi gerektiğini söyleyeceğim: algılamak ve algılamak için yeterli zeka. anlamak; harekete geçmek için yeterli güç, cesaret yaşı ve kaynaklar; ve ne olursa olsun engel veya zorluğa rağmen şiddetli bir şekilde başa çıkmak için yeterli irade. Bunun anlamı şu: Bunu yapmamıza izin vermeyecekler. Bu, onlara rağmen yapmak zorunda kalacağımız anlamına geliyor. 


Ölü bedenlerinin üzerinde. 


Bu, yasal olarak yetkilendirilmiş, vergi ödeyen herhangi bir kuruluş tarafından yapılacak mı? Arazi sahibi ve kamu karargahı olan herhangi bir ekip tarafından yapılacak mı? Büyük banka hesabı olanlar ("büyük" derken dört haneden büyük rakamlarla okuyanları kastediyorum) para yatıran, çeken ve faiz kazananlar mı yapacak? Posta kutuları dizileriyle mi gerçekleştirilecek? Herhangi birini vurabileceğim en iyi, en ayık soru şudur: Bu, dünyadaki en şeytani sistem, uzaktan bile herhangi bir şeye izin verecek mi? 
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kendi posta sisteminden geçmek, özel toplu posta izinlerine başvurmak ve almak vb. tehlikeli mi? 


Cevap düz bir hayır. 


Halihazırda faaliyette olan onlarca teşkilatı bu söze inandırmak için işaret edenler, ümitsiz bir sisin içindeler. Aynı fikirde olup da bunu "bir noktaya 


kadar" nitelendirenlerin henüz umudu kalmamış olabilir. 


Tamamen karşı çıkanlar, kitlelerin rızasıyla seçmenler aracılığıyla kazanabileceğimize de inanırlar. Kısmen aynı fikirde olanlar, sanırım "kısmi" bir devrimle mücadele etmek zorunda kalacağımızı düşünüyorlar. 


Anketlerde herhangi bir Nazi veya Klan adayının umut verici bir şekilde gösterilmesine rağmen, somut bir şey ifade etmiyor; çok oy alırlar ama seçimi kazanamazlarsa eskisi kadar kötü durumdalar çünkü bu seçmenlerin gizlice bir kolu çekmekten başka bir şey yapacak cesaretleri yok... doğrudan destek; ve seçimi kazanabilecek olanlar, şiddetle Yahudi yanlısı, Siyah yanlısı, hatta tamamen Kızıl olmasa da "Demokrat dostları" vb. (Ancak devrimci iklime katkıda bulunmaya çalışan ve sonuçlarıyla ulusal nabzın nasıl olduğunu ve tam ölçekli bir isyan başlatıldığında ne tür bir potansiyel destek bekleyebileceğimizi ortaya çıkarmaya yardımcı olan birkaç kişiye şapka 


çıkartıyoruz. ). 


Ve burada yine şöyle bir senaryo hayal edebiliyor musunuz: o büyük "Sessiz Çoğunluk" en sonunda bıktı, aklını başına topladı ve Nazilere veya Klan'a bir 


seçmen yetkisi verdi. Yahudiler, Siyahlar ve çeşitli fanatik Kızıllar, vs. büyük ölçüde hasta, liberal Beyazların pes ettiği yerleşik Kapitalist Sistemden 


bahsetmek, pes etmek, bunun adil bir dövüş olduğunu söylemek, el sıkışmak ve her şeyi bize teslim etmek . Düşünmek bile çok çılgınca. Bir tür gerçek gücün eşiğine geliyormuşuz gibi görünse bile çıldırır ve bize karşı her şeyi yaparlar. Hatta herhangi bir şeye karşı H-Bombaları kullanacakları tahmin 


ediliyor. 
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büyük kaleler ve çıkarları göz önüne alındığında bundan biraz şüphe etmem. 


Gerçek bir dövüş olacak ama adil bir dövüş olmayacak. 


Hayatta kalma meseleleri nadiren vardır. 


Aşırı sağın başarısızlığı, karakterin başarısızlığıdır. Cesaret ve eylem konusundaki tüm sözlerimizi sahiplenmekte başarısız olduk. Beyaz adam, kim olduğunu yeniden keşfettiğinde dünyayı bir kez daha fethedecek ve liderlik edeceksek, örnek teşkil etmeliyiz. 


Ayağa kalkmaktan korkmayın çünkü siz milletin yanındasınız. Yaşamaktan, hareket etmekten veya olmaktan korkmayın, çünkü siz topluluksunuz. Konuşmaktan korkma, çünkü halkın adına konuşuyorsun. İlk eylem konusu karaktere hitap etmektir; yarın sizin için asıl mücadelenin başladığı gündür. Yarın sabah aynaya bakacak ve halkınız için her şeyi ve her şeyi yapmaya tam bir niyetle o kapıdan çıkacaksınız; Kendiniz için belirlediğiniz hedef ne olursa olsun, güçlü ve acımasızca hareket etmek. Başkaları yoksa, başlangıç sen olmalısın. Hata varsa düzeltmeniz gerekir. 


Görünüşünüzde her zaman temiz ve iyi huylu olacaksınız. İlk göreviniz insanların güvenini kazanmaktır. Yaşlılara, hastalara ve yardımınıza ihtiyacı olan herkese yardım edin. Onlara sormadan yardım edin, Partinin her askeri Partiyi ve onun propaganda mücadelesini somutlaştırmalıdır. İnsanlara hizmet et! Halka hizmet eden lider galip gelir. İnsanları koruyun! Halkı koruyan lider gelecektir. Bir Parti kadrosunun sahip olduğu ilk görev, halkın kalbini ve aklını kazanmaktır. 


Dürüst, çalışkan ve adil olun: Değişim sizinle başlar. Güçlü ol ama zayıflara karşı anlayışlı ol. Onların yükünü de taşı. 


Günlük hayatın sorunları karşısında moralinizi korumak en büyük kahramanlıktır. Her yeni gün beraberinde yeni bir savaş getirmez ve her savaş zaferle sonuçlanmaz. Devrim sürecini bütünlüğü içinde ve bu süreçteki payınızı görün. 
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Böylece zor zamanlarda güç ve hiçbir şey olmuyormuş gibi göründüğünde sabır kazanacaksınız. Nihai zaferi büyük muharebelerle 


değil, muharebeler arasında yaptığımız sıkı çalışmayla kazanacağız. 
Sebat, sabır ve çalışkanlıkla kazanacağız. 


Kim olduğunuzu bilmek için ideolojik edebiyatla iyice tanışın. Neden böyle olduğunuzu bilmek için ideolojik literatürü iyice öğrenin. 


Fit kalmak. İdealiniz, bir savaşçının bedeninde ideolojik olarak bilinçli bir ruh olmalıdır. Kaba, kinci ve aşağılık her şeyin üzerinde kalın. Sen devrimci bir ruhsun, karanlıkta alev. Mütevazı olmak. Gerçek gururun büyüyeceği alçakgönüllülükten kaynaklanır. Alaylara karşı kendinizi sertleştirin. 


İyi yapılmış bir iş bir onur meselesidir. Ne yaparsanız yapın, büyük bir özenle ve sevgiyle yapın. Başkalarına örnek olun. İnsanları anlamak için dinleyin, çünkü insanları anlayan kazanır. 


İnsanları dinleyin ve onlardan öğrenin ki onlar da zamanı geldiğinde sizden öğrensinler. 


gelir 


Devrim, Partinin kitlelerden ve kitlelerin Partiden öğrendiği diyalektik bir süreçtir. Zaferimiz bu diyalektik ilişki üzerine kurulacaktır. Sistem tarafından işlenen suçları öğrenin ve ifşa edin. Unutmayın: Konuştuğunuz zaman Parti konuşur. Halkın devrimci bilinci sizin sayenizde büyüyecek. Her sözünüz kurşun gibi olacak. Halkın düşmanlarını bulun ve ifşa edin ve onları Partiye bildirin. Unutmayın: Sizler Partinin gözü ve kulağısınız. Siz Partisiniz, nereye giderseniz gidin Parti de ona göre hareket eder. 


Her kadro, yeni bir parti bölümünün başlangıcıdır. Parti örgütünü henüz olmadığı yerde yaymalı ve var olduğu yerde güçlendirmelisiniz. 
Kadro: Yeni Parti bölümlerine başlayın! Henüz politik olarak habersiz olan kitleler savaş- 
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Partinin sürekli ilerlemesi gereken zemin. Her Parti şubesinin amacı, aktif olduğu yerel toplulukta gerçek liderliği devralmaktır. 
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Hücrelerin Oluşumu 


Siyasal örgütlenmenin üç biçimi vardır ve bizim durumumuzda bunların her biri kendi yerel bölgelerindeki kitleler için önderlik rolü üstlenmelidir; adam, hücre ve ordu. Bir birey olarak, herhangi bir yere ulaşmak için ajitasyonun temellerini 


bilmelisiniz. Tartışma ve konuşma, ajitasyonun pasif bir rol üstlendiği etkileşimlerdir; oysa propaganda, konuşmalar veya mitingler aktif rol üstlenir. 


Ajitasyon her halükarda, paylaşılan değerlerde ve çevrenizdeki insanlarla paylaşılan bir toplulukta kök salmalıdır. Bunu yapmanın tek yolu, kesinlikle saygın ve kesinlikle tavizsiz olmaktır. Muhafazakarların sözde saygınlığı değil, ulusal toplumdaki rolünüze yönelik gerçek ve mütevazı bir bakış açısı. Saygınlık, tartışmasız şeyler söylemek anlamına gelmediği gibi savaştan saklanmak da değildir. Saygınlık ve mutlak irade ayrı şeyler olarak görülemez; olumlu bir karaktere sahip olmak demektir. Her zaman başkalarına örnek olarak yaşamak. Kendini işine adamış, kişisel ilişkilerinde sorgusuz sualsiz sadık olmak demektir. İletişim kurabilmek anlamına gelir, dolayısıyla bir aktivist yalnız ve arkadaşsız olamaz. 
Kesinlikle tavizsiz olmak, söylediğiniz her şeyde tutarlı olmak demektir. İnançlarınız gerçek bir inanca ve halkınıza olan sevgiye dayanıyorsa, bunun sorgulanmasına asla izin vermemelisiniz. Her tartışmada ve her sokak savaşında; amacın bu Statü uğruna yapılamaz, ego için yapılamaz. Sen bir Nasyonal Sosyalist Beyaz Adamsın. 
Kim olduğunuzla gurur duymalı ve fikrinizin her kelimesini kimsenin yetersiz saygısından, kahkahalarından, kınamalarından, pis bakışlarından, polis köpeklerinden veya bombalarından korkmadan iletmelisiniz. Kendi bağlılığınız nedeniyle partiniz ve halkınız adına hareket ediyorsunuz ve bunu sorgulayan herkes çok üzülecektir. 


Bu açıklığa kavuşturulduktan sonra, cahiller aydınlanmalıdır. 
Ajite etmek için yapılan her şey bir nefret atmosferi yaratmalıdır; her Avrupalı erkeğin içindeki, serbest bırakılmayı bir ömür boyu bekleyen yırtıcı hayvan olan iç kargaşanın alevlerini körüklemek zorundadır. Bu entelektüelizm ya da elitizm yoluyla yapılamaz; doğrudan yaşamlara, korkulara, 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ve sıradan insanların istekleri. İnsanlar ırk meselelerini önemsiz veya alakasız görüyorsa, bu insanların hatası değil, toplumsal işleve ilişkin bu temel meseleleri, 


tüm insanların görebileceği açık toplumsal çürüme kanıtıyla ilişkilendirmeyi başaramayan aktivistin hatasıdır. 


Mücadele döneminde, devrim zafere ulaşmadan önce, 

siyasi şiddetin en popüler ve faydasız biçimi "doğrudan eylem"dir. "Doğrudan eylem", kendilerini sıradan insanlardan uzaklaştırmış seçkinci fraksiyonların tipik bir örneğidir. 
"Doğrudan eyleme" girişen fraksiyonlar, sıradan insanların ihtiyaçlarını anlamıyor, sıradan insanları hor görüyorlar ve 

en kötüsü, çoğu insanın geleneksel dünya görüşüne saldırmaları ve bu şekilde denemeleri gerekenlere yabancılaşmalarıdır. ulaşmak için. "Doğrudan eyleme" 
girişen fraksiyonlar, devrimin dinamiklerini anlamıyorlar. 


Halktan destek görmezler, bu yüzden izole olma, hayata küsme ve irrasyonel aşırı uçlara dönüşme eğilimindedirler. 
"Doğrudan eylem" felsefesi, fraksiyonların sonunda başarısız olacaklarını bilinçaltında anlamaları gerçeğinden doğar. Bu nedenle, sistem olarak algıladıkları şeye karşı romantik ve yararsız iğnelemelerle tazminat arama eğilimindedirler. "Doğrudan eylem" yenilginin yoludur. 


Tek bir adam olarak sürekli ajitasyon yapmak size destek kazandıracaktır; Yoldaşlarınızın çoğu, en dürüst ve sadık birkaç kişinin hücreyi oluşturmak için kazanılabilmesi için hemfikir olacak. 


Hücrenin amacı, daha büyük, daha güçlü, daha sağlam ve daha organize bir birim için resmi olmayan bir temel sağlamaktır. Hücre, dağınık bir arkadaş grubunu, iyi koşullar altında geniş, ulusal bir role uyması için uyarlanabilecek resmi ve güçlü bir yerel organizasyona taşır. Hücre, liderlere yeteneklerini kanıtlayarak yükselme fırsatı verir. lider. 


Küçük bir arkadaş grubu bir araya geldiğinde kimin en yetenekli, en bağlantılı ve en karizmatik olduğu belli oluyor. 
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Bunun kabulü, egoizm veya benlik saygısı olmadan alınmalıdır. Partinin tüm kadroları yoldaştır ve birbirini tamamlayan roller üstlenir; ancak lidere itaat edileceği ve 

liderin kendi cesaretiyle seçileceği kesinlikle açık olmalıdır. Daha cesur, daha zeki bir üye liderlik konusunda onunla ve grupla yüzleşmezken beceriksiz bir adam komutada kalırsa, grubun tüm yanlışları onun ortak sorumluluğudur. 


Hücrenin başarısı gibi liderin başarısı da sonuçlara bağlıdır, başka hiçbir şeye değil. Bununla birlikte, herhangi bir liderlik iddiasının iyi niyetle yapılmış olması mutlak öneme sahiptir. Üyeler arasında böyle bir yoldaşça güven yoksa, hücre başarısız olmaya mahkumdur. 


Hücrenin birincil faaliyeti, temel sosyal merkezlere propaganda yaymaktır. 
Sıradan üyelerin sahip olduğu kişisel ilişkiler yoluyla, ulusal kurtuluşu görgü kurallarından geriye kalanlara yayacaklar. Devrim yalanları, huzursuz kitlelerdir. O halde devrimci ordu, o toplumun güçlü adamlarıdır. Erkeklerin yönettiği yerde 


kitleler yönetilmeye razı olur. 


Milliyetçilik, toplumun hâlâ dişleri olan köşelerine yayılmalıdır; hala şiddetli, hala erkeksi, hala güçlü; motor kulüpleri, spor fanatikleri, hard rock veya metal sahnesi. 
Bunların hepsi toplumun çeperinde yer alır ve hücre üyelerinin çeşitli yetenekleri ve bağlantıları, devrimci gündemi kendi saflarına dahil ederken, onları yerel olarak ilerletmek için çok şey yapabilir. 


İtme zorlandığında, en sert şekilde savaşanlar bu serseri toplardır. Aynı zamanda, hücre üyeleri politik gerçekliği çevrelerindeki insanların hayatlarına en çok entegre ederler. Bu, yıkıcı duvar yazıları ve radyo yayınlarından broşürlere, posterlere ve tartışmaya kadar çeşitli şekillerde yapılır; ama sloganlar atmaktan, seçimlerden sonra ve her yerde saplantılı bir inek gibi ses çıkarmaktan çok, çılgın şakalar ve gündelik, arkadaşça sohbetlerle ilgisi var. 


Ortalama insanları ve hatta seçkinleri bilgilendirmek ve dönüştürmek ihmal edilmemelidir. Bununla birlikte, dövüşçülere sahip olmak kesinlikle hayatidir ve daha toprak sahibi, kare, beyaz yakalı orta sınıf tipleri veya daha yumuşak, omurgasız ve kararsız üst sınıf tipleri, katılmaktan kaybedecek çok daha fazla şeye ve verecek çok daha az şeye sahiptir. Parti. Çoğu zaman parti çizgisiyle tamamen aynı fikirde olacaklar, ancak en fazlasını yapmaktan bile korkacaklar. 
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kamuoyunda sisteme karşı mütevazı protesto. Yalnızca zaten yaygın ve popüler olan bir harekete katılmak için başarılı bir şekilde kandırılırlar; bu nedenle, bir hücre zamanını onlara güvenilirliğini iyi niyet ve eylemle kanıtlamak için harcamalıdır ki, dünyalar çarpıştığında çitin üzerinde kalsınlar ve karşı taraftan herhangi bir itme ile hemen yanımıza akın etsinler. 


Bunu sağlamanın yolu ise toplumsal itibar oluşturmaktan geçer. Güvenilirlik sadece tavır ve karakterle olmaz, bu sadece seviyeli konuşmak ve güven uyandırmak için yeterlidir, ancak bütün bir halkı yönlendirmek için yeterli değildir. Yerel topluluğu destekleyen eylemler kesinlikle gereklidir. Bunlar siyasetin bağlamına uyuyor çünkü siyaseti bunlara dahil ediyor ve aynı zamanda günlük hayatın bir parçası haline getiriyorsunuz. Bunu yapmanın bir yolu, yukarıda bahsedildiği gibi, zaten bir şekilde arkadaşlarınız ve ilgi alanlarınız aracılığıyla (bir motor kulübü veya bir grup gibi) yatırım yaptığınız bir sosyal gruba katılmak ve ardından bunu bir platform olarak kullanmaktır. biçim. Siz veya benzer düşünen yoldaşlarınız grubun saflarında yükseldikçe veya çabalarınız boyunca saygı kazandıkça, bunun üstel bir etkisi olacaktır. Aynı mantık, motorcular ve dazlak haydutlar için geçerli olduğu kadar, aile değerleri tipindeki gruplamalar veya konumlar için de uygulanabilir. Örneğin orduda hizmet etmek size bir milliyetçi olarak güvenilirlik (ve bağlantılar ve para) verir, ancak bu, karaktere göre giyilecek başka bir rozettir. 
Sıradan insanlar için gerçek güvenilirlik, toplulukta gerçek bir çıkara sahip olmak anlamına gelir. Sadece yerel veya organizasyonlara yardım etmeyin. Kendi başımıza başlamak bir ideal olmamalı; ama sadece başlangıç. Milliyetçi topluluk restoranları, milliyetçi topluluk aşevleri veya milliyetçi topluluk futbol takımları; milliyetçi öğretmenler, polisler ve koçlar; bu şeyler uzak görünür, ancak gerçekte oldukça kolay elde edilebilirler. Neden? Aslında zaten varlar. Kendilerini olumlu yurttaşlık faaliyetlerine dahil eden tipteki insanlar, en başta sağa doğru eğilme eğilimindedirler, liberal düzen tarafından kendilerini boyun eğdirmek zorunda kalırlar. Milli iradenin teşvik edildiği ve dizginlerinin serbest bırakıldığı bir ortamda bir düşünün, ne yapacaklardı? Hücre üyeleri içinde veya onlarla iyi ilişkiler içinde bulunan her olumlu sosyal tabakanın temsilcilerinin bulunması, bir siyasi birim için nihai başarı işaretidir. Bunu başarmak zordur, ancak her siyasi ideolojiden başarılı parti, eğer iktidar istiyorlarsa bunu yapmak zorundadır. Güven, karakter ve iyi iletişim yoluyla 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hedeflere ulaşmada ısrar eden ve her kazanımı en iyi uygulaması için kullanan; hepsi elinizin altında. 


Başarılı bir operasyonla hücre, tek bir adamdan çok daha geniş bir destek elde eder; gerçekten de ulusu temsil eden insanlar olduğunu ve her şeye rağmen umudun olduğunu gösterir; çılgın bir deli değil, toplumun önemli üyeleri. 


Bazen birkaç dağınık hücrenin ulusal ölçekte bir sivil ordu haline gelmesi yıllar, on yıllar alır, çünkü hücre gerçekten de fikrin batacağı ya da yüzeceği yerdir. Kalıcılık ve tutarlılık bu yüzden çok önemlidir. Bir muharebeye başlamak kolaydır - tek ihtiyacınız olan güven ve kritik bir anı kazanmak kolaydır - ancak yalnızca, olası herhangi bir anda patlak verebileceği ve olası herhangi bir olaya karşı hazırlıklı olduğunuz doğru ekipmana sahipseniz. Hücre bunun için var. Bir örgüt orduya dönüştüğünde, zaten apaçık kahraman olduğu son savaşın yakınında faaliyet gösteriyor ve kaynaklarını bir araya toplayarak ve daha fazla ajitasyon yaparken insanlara kimin kötü olduğunu açıklıyor. Eğer insanlar bir geçişi kabul etmeye hazır değilse veya lojistik, savaşın kazanılabilmesi için toplanmazsa veya bir yenilgi kurtarılır ve eski teçhizat yeniden kullanılırsa, ozaman ordu çökecek ve şiddetli bir yenilgiyle geri gönderilecek. . 


Hepsinden önemlisi hücre, halk nezdinde itibar tesis etmek gibi meşakkatli bir görevi yerine getirir. Hayır işleri yapmalıdır. Yiyecek ve ilaç dağıtarak hastalara ve yoksullara yardım etmelidir. Acımasız, alaycı insanlarla sohbet etmek ve onları siyasi askerler statüsüne yükseltmek için kapitalist çürümenin lağımlarına girmeli ve ezilen beyaz adamların kökünü kazımalı. Gecekondularda ve çöplüklerde yürümeyi, broşürler dağıtmayı, posterler yapıştırmayı, genellikle anarşistlere, komünistlere ve sistemin polisine karşı kendini savunmayı içerir. İnsanların gerçek olmayanı kabul etmeye alışkın olduğu yerlerde güçlü bir şekilde gösteri yapmak ve kaçınılmaz laflara ve yumurtlamaya hazırlıklı olmak demektir. Hücre bunu yaşayamazsa ordu olamaz. Hücre, insanlar için umudun parlayan yıldızı olmalıdır. Ancak diğer tüm seçenekler başarısız olduğunda, sokaklar şiddetlendiğinde, fiyatlar fırladığında ve işçiler işten çıkarıldığında; herhangi bir önlem haklı hale gelir ve insanlar sonunda tüm yaşamları boyunca nefret etmeleri talimatı verilen kişilere katılır; işte ozaman bir hücre ordu olur. 


Vurmak, saldırmak ve yürümek --- vurmak, saldırmak ve 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düşmanlarımıza tekrar saldır - daha tatlı ne olabilir? 

Bize yoldaşlarımızın yanında ölüme meydan okuyan güzel bir hayat yaşama şansı verildi. Bir misyonumuz var, varlığımızın bir nedeni var --- neslimiz bir amaç ile kutsandı. 
Her şeye birlikte göğüs gereceğiz, birlikte her şeyin üstesinden geleceğiz, ne olursa olsun boyun eğmeyeceğiz. 


Sahip olduğumuz tek şey birbirimiz ama kardeşlerimizin içinde tüm dünya var. 
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Propaganda 


Bir adamın aktivizmi, örgütlü bir hücreye ya da siyasi bir orduya katılmakla sona ermez. Siyasi bir asker olarak fikirleri hayatının bir parçası. Ancak tüm aktivizmi, halkın güvenini kazanmaya ve düşmanlarını yok etmeye odaklanacaktır. 


Bu iki uç el ele çalışır. Propaganda, yalnızca siyasi mesajının bölgenizdeki günlük yaşamın ayrılmaz bir parçası haline gelmesi hedeflendiğinde işlevseldir. Propaganda yapılır ama okunmazsa amacına ulaşmış demektir. Uyarı kelimesi; Propaganda, onu yapan insanlar yetersiz olduğunda tamamen başarısız olur. Başarılı bir örneği geri dönüştürmek ve belki de topluluğunuzun özel taleplerine uyacak şekilde yenilemek, sanatta herhangi bir beceri veya bilgi olmadan tamamen yeni bir örnek yapmaktan daha iyidir. Siyaset sanatın en yüksek biçimidir, çünkü diğerlerinin sentezini içerir. Sıradan insanların yaşamlarını yorumlamadaki potansiyel başarısızlıktan, onu modernist düşüşün siyasi gerçekliğine bağlamadaki başarısızlıktan ve nasyonal sosyalizme olan ihtiyaçtan veya bir propaganda çabasını donuk veya tamamen alakasız gösteren lojistik yetersizlikten sakının. 


Propagandanın ve şiddetin de en önemli kuralı, mesajının sadeliği ve mesajın hedef kitleye ulaşmadaki başarısıdır. 


Sıradan insanların endişeleri dahilinde fiili siyasi haberlerin yürürlüğe girmesi için ihtiyaç duyulduğu göz önüne alındığında, bir birey bile çok sınırlı bir erişimle sınırlı bir miktar sunabilir. Bir kişi, örneğin bir suçun işlendiği kritik bir alana gizlice posterler veya broşürler dağıtabilir. 


Bunlar oldukça inflamatuar olmalıdır. 


Bununla birlikte, sistemik propaganda açısından bireysel çabalara (her zaman başlangıçta sürdürülmesi gereken pasif çabalar değil, gerçek çabalar) yalnızca hücre oluşumundan önce veya bir siyasi askerin bir hücre oluşturamayacak durumda olduğu durumlarda başvurulmalıdır. İdeal olarak, bir tane oluşturmakta başarılı olamıyorsanız, yakındaki aşırı sağcı bir birime katılın ve tüm çabanızı onlara verin. 


Bir hücre veya organize bir grup, propagandayı iletmede çok daha etkilidir, çünkü bu hücreler organik bir şeye dayanacaklardır; insanlar arasındaki dostluklar ve bağlantılar. Bunun anlamı, diyelim ki bir hücre oluşur 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bir iş yerinde birkaç arkadaş arasında. O hücrenin kabiliyetini ülkenin bütünündeki kabiliyetiyle kıyaslamak şimdilik beyhude ama diyelim 10-100 kişilik, üç dört milliyetçinin bir işyerindeki etkisini bir düşünün! Bu insanlar siyasi iradenin putları haline gelecekler; propaganda mesajı artık soyut olmayacak, sıradan insanlarda tezahür eden bir şey olacak ve bu, sokakta bir afiş görmek için hazır bulunan her işçinin zihninde, ilişkilendirecekleri devletin propagandasının temellerini sarsacaktır. 
biz ve yerel liberaller arasında yüksek sesli bir anlaşmazlık ve sadece gündelik konuşmalar. Bu yankılanacak ve bir nasyonal sosyalist olmanın o kadar da uzak olmadığı bir etki yaratacaktır. Sadece günlük hayatın bir parçası olacak. 


Bir hücre öncelikle çok daha fazla beceriye ve bağlantıya sahip olacaktır. Bu şekilde birden fazla şekilde ve yerde daha fazla propaganda yapmak ve yaymak mümkün olacaktır. Ancak hücrenin en büyük gücü doğrudan çalkalama yeteneğidir. 
Doğrudan ajitasyon, parti üyelerinin halka açık bir foruma (örneğin metro veya sadece sokaklar) gelip dükkan açmasından oluşur. Burada sıklıkla yapılan bir hata, aktivistlerin hazırlıksız gelmesidir. Kendilerini savunacak, sağlam duracak ve konuşma pozisyonlarını değiştirecek hatırı sayılır miktarda (ideal olarak üç ila beş) iri adama sahip değiller. Tüm alana yapıştıracak posterleri yok. Üniformaları veya herhangi bir sembolizmleri yoktur. Megafon gibi ses uygulamaları yoktur. 


Doğrudan ajitasyon, tüm propaganda ile aynı amaca sahiptir; siyaseti halkla buluşturmak, ortak bir kimlik ve güven duygusu oluşturmak ve elbette düşmanlarımızı alaya almak ve karalamak. Aradaki fark, bunu neredeyse kıyamet benzeri bir seviyeye taşımasıdır. Modern yurttaşlar, Yahudi derebeyleri tarafından 'aşırılıktan' korkmak üzere eğitiliyor; bu aşırılık yanlıları sapkın mesajlarını yürürlükteyken sokaklarda sergilediklerinde, bu bir panik ve çaresizlik duygusu yaratıyor. Daha önce bahsettiğim nefret atmosferine katkıda bulunuyor. Elbette insanlar başlangıçta bizden nefret edecekler, çünkü hayatları boyunca onlara öğretilen siyasi çizgi gerçek karşısında paramparça oluyor. Buna kızacak olanlar, kendilerini kalabalıktan açıkça duyuracak ve mevcut sistemin tüm yozlaşmasını, ihanetini ve yozlaşmasını ifşa edecek olan gerçek komünistler ve eşitlikçilerdir. 
Partinin yaptığı her şeyin yaşayan örneği olacaklar. 
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megafonlarından patlamalar. İnsanlar yaşayan ideallerin bu yan yana gelişini görecek ve seçim yapmak zorunda kalacaklar. Partinin amacı seçimi açık hale getirmek olacaktır. 

Philadelphia'dayken siyah milliyetçi bir grubun bu şekilde gösteri yaptığını gördüm. Büyük, sağlam ve uyumlu görünüyorlardı; konuşmacı, beyaz adamın zulmü hakkında çeşitli müstehcen sözler ve saçma sapan teoriler haykırıyordu, ama bu son derece güçlü bir gösteriydi. Birkaç Afrikalı grubun kendi aralarında sohbet ettiğini görebiliyordum; gösteri yapan gruba büyük saygı duyuyor gibiydiler. Çoğunlukla memnun, mutlu yüzler gördüm, bu insanların tamamen hoş karşılandıklarını ve saygı gördüklerini düşündüm. Birkaç siyah kadın onlara karşı çıktı ve yalnızca konuşmacı tarafından değil, aynı zamanda mutlak inancı olan ve ona destek veren yoldaşları tarafından şiddetle kınandı. Kalabalık genel olarak eğlenmişe benziyordu. 
Etrafta durup izledim; muhalefetten gelen çığlıklar pek dikkate alınmadı. 


Bir siyah adam, bir tartışma dizisinden diğerine yüksek sesle konuşmaya devam etti, kesinlikle fanatikti ve ara sıra çaresiz, ahlakçı liberal aptallar hakkında çürütmeler ve açıklamalar yaptı. Kimin üstün olduğu açıktı; sağlam, güçlü, meydan okuyan ve kendinden emin görünüyorlardı. Ağırlıklı olarak beyaz polisi arama girişimleri, Jemimas Teyzenin ikiyüzlülüğünü ve ihanetini açıkça ortaya çıkardı. 


Şehirdeki etkili bir siyahi milliyetçi grubun temsilcileri olduklarını öğrendiğimde şaşırmadım. Elbette kontrol için yarışan birçok grup vardı, ancak duvarların ertesi gün yıkılacağı senaryosunda, siyahların kendi kendine örgütleneceğinden ve yakında milliyetçi bir siyasi liderliğe sahip olacağından eminim. 


Bunun gibi geniş bir parti ölçeğinde propaganda, kelimenin tam anlamıyla topluluktaki herkesin yaşamına yerleşmiş durumda. Kriz zamanlarında, herkesin endişe ettiği her şey siyasettir. Ana akım siyaset değil, tam da Komünistlerle kafa kafaya gidip kazanacağımız siyasi aşırılıklar. Bu yüzden yarın bir savaş çıkarsak, geleceğimiz şüpheliyken bu siyahlar başarılı olur. 


Bu dönemdeki propaganda, neredeyse ulaşılmış bir zaferi tasvir edecek şekilde yönlendirilmelidir. Milliyetçiler ve komünistler arasında doğrudan bir seçim, savaşın yaklaştığı ve bir kez yaklaştığında, halkın iradesi nihayet yerine getirilecektir. Burada en çok 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yoğun nefret seçkinlerimiz üzerinde yoğunlaşmalı; banka sahipleri ve şirket haydutları her şeyin kontrolünde. Bu, liberalizm ve eşitliğin sosyalizmin ve işçi sınıfı çıkarlarının gerçek temsilcileri olmadığına ikna olmuş, haklarından mahrum bırakılmış solcular arasında bile köprüler kurulmasına hizmet edecektir. Bu çağrı, başından beri amacını ve sonunu bilen solun samimi ideologlarına değil, sadece sıradan insanlara yapılacaktır. 


Bu, marka bilinirliğinin çok önemli hale geldiği aşamadır. 
Marka tanınırlığı, propaganda propagandanızın tamamında veya çoğunda sürekli olarak tekrarlanan çeşitli sembollere, sloganlara vb. sahip olmaktır. Bu, bu görüntüleri açıkça tanımlar ve insanların çıkarlarıyla ilişkilendirir, bir kez daha o sembol ile kapsadığı tüm hayaller ve idealler ve tüm sefaleti ile mevcut sistem arasındaki seçimi daraltmaya hizmet eder. 


Semboller elbette niyetlerinin tersi yönde kullanılabilir, bu yüzden onları etkili bir şekilde uygulamak çok önemlidir. 
Bugün gamalı haçı düşünün; herkes sembolü bilir ve onu olumsuz bir şeyle ilişkilendirir. Swastika, hareketimiz için ideal bir sembol çünkü güvenilirliğimize ilk başta zarar vermesine rağmen, mesajımızı her şeyden daha net bir şekilde ortaya koyuyor; biz tam olarak modern dünyanın zıddı olanın yanındayız. Swastika'yı kullanmak, kitlelerin hayran olduğu güç olan bu mesajda cesur ve kendinden emin olmaktır. Hayatta kalma meselelerinde gerçekten önemli olan yere yerleştirildiğinde, kitleler başlangıçtaki önyargılarının üstesinden gelmek zorunda kalacaklar. 
Dahası, gamalı haç olsun ya da olmasın, aşırı sağ zaten marjinal; itirazımız budur. Başkalarının cesaret edemediğini söylemeye cesaretimiz var. 
Nasyonal sosyalizmden kaçınmak veya daha da kötüsü, 'muh eşsiz ideoloji' ile gitmek ve onu tamamen kınamak, kişinin kendi fikirlerine inanmamasının ve korkaklığının bir işaretidir. Ancak Swastika dikkatli kullanılmalı, neredeyse dinsel bir sembol gibi ciddi bir şekilde ele alınmalı (belki bir tanesinin yanında sunulabilir?) daha önce ilişkilendirilmiştir. 
Swastika tek başına yeterli değil elbette. Başka şeyler olmalı ve eğer bir propaganda çabası devam edecekse, her parçada durum ve duygudan zekice yararlanılmalıdır. Kitlesel ölçekte, gerektirecek 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propaganda için ideal atmosferi sürdürmek için sürekli operasyon ve sürekli yardımcılar; mitingler, sokak savaşları, gösteriler vb. Ama bu trenin önünden geçiyor. 
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Siyasi şiddet 


Şiddet ölmekte olan bir fikri kurtaramaz ama yükselen bir fikir için paha biçilmez bir yardım sağlayabilir. 


Şiddet, amaçları ve araçları bilme meselesidir. Aldığınız riski, bu riskin potansiyel sonuçlarını ve riske girmeye değip değmeyeceğini bilmek açısından amaçlara karşı araçlar tartılmalıdır ve başarılı operasyon gerçekten amacınızı ilerletecektir. 


Hapse girmek istemeyen kimse hapse girmez. 1981'de Red Dog Operasyonu, Louisiana, New Or Leans'de bir iskelede sahneleniyordu. 
Operasyon, otomatik silahlar ve erzakla bir gemiye binmeyi, uydurma bir orduyla buluşmayı ve eski başbakan Patrick John'u yeniden iktidara getirmek için Karayip adası Dominika'ya saldırmayı amaçlayan Ku Klux Klan tarafından organize edildi... Tam orada, iskelede, ABD'nin federal ajanları tarafından ellerinde silahlarla tutuklandılar. 


Ne oldu? 


Birincisi, bariz örgütlenme hataları vardı, ama daha da önemlisi, devrimlerine neden hemen orada başlamadılar? 
Bazıları temas alanından hızla uzaklaşarak ölmüş olabilir, ancak özgür olacaklardır; sistemin pençelerinden kurtularak operasyonlarına devam edeceklerdi. Komplikasyonlar olmuş olabilir, ama kesinlikle uluslararası hukuku ihlalden hapse girmekten daha az komplikasyon. 


Kendi mensupları tarafından tasfiye edilmeyen hiçbir operasyon bu şekilde başarısız olamaz. Siyaset kesinlikle ego veya 'macera' için yapılmaz ama kahramanca niyetlerle siyasi terör alanına girmek aptallığın da ötesindedir. 


Siyasi terör tek başına yürütülmelidir. Bir görev, seçilenlerden birden fazla katılımcıyı gerektirecek kadar büyükse, tüm çabalarda kesinlikle gizli ve kesinlikle sadık olmalıdır. Her hareket örtülü veya kapsamı veya alakasız olduğu ölçüde belirsiz olmalıdır. Silahlar ve malzemeler, ideal olarak, kimlik ifşa edilmeden evden mümkün olduğunca uzakta alınmalıdır. 
Her silah önce işlevselliği açısından test edilmelidir. Tüm kanıtlar için mevcut imha araçları. 
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En gizli olanlar bile çoğu zaman ortaya çıkar ve pervasız şiddet nadiren üretkendir; bu nedenle öncelikleri ağırlıklandırmak önemlidir. Gavrilo Princip koca bir dünya savaşı başlattı ama buna değdi çünkü amaçlarına ulaşmıştı; sonrasında ülkesi Balkanlar'a hükmetti. Yetersiz beslenme ve tüberkülozdan öldü, ancak iyi hazırlanmış ve motive olmuş, özerk ve gizli hareket eden bir adam, tüm dünyanın temellerini sarsmayı başardı. Modern tek kişilik hücrelerin gizli ve özerk eylemleri, sisteme karşı en etkili silah olabilir. Birkaç ev yapımı bombaya sahip tek bir operatör, yüz milyonlarca dolara mal olan bir boru hattını parçalayabilir. Tek bir ajan, pedofillere, ırk-hainlerine ve solun nefret edilen kışkırtıcılarına örnek olabilir. 
Şiddetin en önemli kullanımı bir sembol olarak kullanılmasıdır. Milliyetçi mücadelenin ve ulusal zaferin simgesidir; ölüm, yenilgidir ve ölüm, eylem yapıldıktan sonra kalabalığın gördüğü şiddetin unsurudur. Ölüm düşmanındır, adalet bizimdir. 
Devrimci şiddet, doğrudan halka geleceğin bu olduğunu gösteriyor. 


Hücre, doğrudan şiddet eylemlerinde tam olarak gizlenemediği için hantal ve 


verimsiz bir birimdir. Örneğin oturma eylemleri veya işgaller gibi bir tür pasif şiddete katılabilir, ancak bu gerçekten alçaltıcıdır ve genellikle etkisizdir. Ancak hücre, şiddeti kışkırtmak için ideal birimdir. Hücre faaliyeti en çok, halkın iradesini ifade etmenin partinin işi olduğu propaganda ve sosyal faaliyetle iç içe geçer. Bu irade, kalabalığı kazanmak için gerektiği kadar kaba ve saldırgan olabilir ve çoğu zaman hararetli bir tartışmayla karışan bu, bir parti üyesinin örnek olması ve sözlerini taşa dökmesi için ideal bir fırsat sunar. Doğrudan ajitasyon veya herhangi bir gösteri gibi propaganda eylemi, genellikle herhangi bir kalabalığı kızdırır ve kabadayı komünistlerin, anarşidlerin ve hatta simsiyah bir adamın bir tür direnişine yol açar. Bu, özellikle korkakların ve fırsatçıların ayıklanması için hücrenin daraltılması çerçevesine uyduğu için, bazı kafaları vurmak için ideal bir fırsattır. Birinin yoldaşlarını savunmayı reddetmesi, sadakatsizliğini ve grup içinde üçüncü sınıf statüsünü kanıtlamanın mükemmel bir yoludur. Bu arada, proaktif katılım ve başarılı dövüşler potansiyel bir teğmeni seçebilir! Şiddete kaşlarını çatan bir parti başarısız olmaya mahkumdur. 
"Sivil 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tartışma', küçük entelektüeller tarafından, benzer düşünen insanlar arasındaki potansiyel olarak ilginç herhangi bir karşılaşmayı "fikirlerimiz" hakkında bir otuzbir şenliğine indirgemek ve karşıt görüşler arasındaki herhangi birini garip, alaycı, pasifagresif saçmalıklara dönüştürmek için kullanılan bir yapıdır. Zaman kaybetmeye değmez. İyi bir vuruş daha çok tercih edilirdi. 


Organize şiddet, yani birden fazla kişinin dahil olduğu, hedefleri ve hedefleri olan karmaşık bir operasyon, son derece disiplinli, denenmiş, sadık paramiliterler veya uzun yıllardır birlikte olan adamlardan oluşan yerel milisler için saklanmalıdır. 

Bunun arkasındaki sebep, sadece sisteme karşı yıkıcı bir şekilde çalışırken gizliliği korumak değil, aynı zamanda görevi yerine getirebilmektir. Silahlı bir savaşa girmek kulağa basit geliyor ama gerçekte silahlı düşmanları içeren herhangi bir şiddet içeren eylem, uygun eğitim olmadan üstesinden gelinemeyecek türden bir hassasiyet, hareketlilik ve stres altında kararlılık gerektirir. 


Tüm dünyada bu tür görevleri yerine getirebilecek çok az güç var. Pek çok ordu, özel servis, polis gücü var ama bunun dışında sivil dünyada kendi silahlarını bulunduran ve bakımını yapan çok azımız var. 


İlk propaganda çabalarının toplumun militan, erkeksi (ve büyük ölçüde marjinal) unsurlarını hedef almasının başlıca nedeni budur. Hücreler, ülke genelindeki diğer dost güçlerle koordinasyon içinde olan ve çeşitli aşırı sağcı hareketlerle veya ana akım sosyal kurumlarla bağlantıları sürdüren yüksek düzeyde örgütlü birimler haline geldiğinde, tam teşekküllü bir sivil orduya, bir harekete sıçramaya hazırdır. 
Tek ihtiyacı olan doğru fırsat. Bu durumda, hırslı bir subay, para askeri birlik oluşturmak için ihtiyaç duyduğu tüm kaynaklara sahip olacaktır; gazi olan veya savaşta faydalı olabilecek becerilere veya kaynaklara sahip birçok üye, çoğu organizasyonda uzun süredir üye olacak veya daha büyük hareketle ilişkili bir şey olacak ve güvenilebilecek. 


Parti paramiliter örgütü, daha geniş bir gençlik hareketi bağlamına sığdırılabilir. 
Bizim çizgimizden bir siyasi parti iktidar istiyorsa, topluluğa dahil olmanın kesinlikle gerekli olduğuna zaten değinilmişti. bir tür başlangıç 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gençler için yaz kampı onları hareketin içine çekecek; zayıf kalanların safları kadar gelişecek ve sürecek olan gençler arasında dostlukları ve bağlantıları teşvik edecektir. 
Kesinlikle titiz olmalı. On sekiz yaşına gelindiğinde, sosyalist etiğe sıkı sıkıya bağlılık, tarihimizde eğitim, ham fiziksel hazırlık, zihinsel güçlendirme, dövüş sanatları eğitimi, kamp, yürüyüş ve hayatta kalma, silah eğitimi, ilk yardım eğitimi, dini faaliyetler ve hatta gündelik geziler ve danslar; bunlar yeni bir topluluk ve hazır siyasi aktivistler oluşturmuş olacak. 


On yıllık operasyondan sonra, sokakta ajitasyon yapan yüzlerce saldırgan ve zeki genç olacak. Her yeni nesilde ortaya çıkan ve bizim doğal karşıladığımız tipik liberaller grubu kadar sarsılmaz olacaklar. İnsanlar, solun başarılı olmasının nedenidir, bir fikre inanmak için yetiştirilmiş insanlar. Yarın planladığınız bir devrim olmadıkça, uzun vadeli hedefler koymamak, zamanınızı ve paranızı bunlara yatırmamak için hiçbir neden yok. En azından o zaman sonuç insanlarda kök salmış olacaktır. Birlikte büyümüş, birlikte akıntılara karşı birlikte yüzmüş, birlikte dağlara çıkmış, kızlar yüzünden birbirlerini dövmüş, birlikte çadır altına yatmış bu insanlar; bir motorcudan, bir dazlaktan, yaşlı bir avcıdan ve bir yıl önce siyaset tartışmak için bir içki içmek için bir araya geldikleri için derme çatma bir saldırı ekibinde birleşen eski bir askerden daha sıkı ve daha iyi savaşacaklar. İkinci grubun arkadaşlığı ve bağlantısı kesinlikle önemsiz değil, oldukça gerçek ve kesinlikle önemli, ancak bu, örneklenmesi gereken bir nokta. 


Kardeşler birbirleri için ölürler ve bir savaş alanına girerken güvenebileceğiniz tek güven budur. 


Hitler'in SA'sı ve SS'si böyleydi. Rockwell'in fırtına askerleri böyleydi. Bu, herhangi bir hareket için temel tutarlılık ve güç standardıdır ve henüz devleti kontrol etmeden, polis ve askeri güçlerin kesinliğiyle devlet şiddetini yönetebilen yegâne insanlar bunlardır. Gücü ele geçirmenin tek yolu onlar. Örgütlü suçları, beyaz olmayanlardan oluşan silahlı toplulukları, birkaç bin kişilik başıboş anarşist çetelerini yenmenin tek yolu bunlar. Bizi çitin üzerinden kitlesel siyasete itecek olan bu çatışmalardır. Sivil ordu. 
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Geniş Organizasyon 


Modern toplumda devrim, Parti'nin kontrolündeki üs bölgelerinde bir karşı toplum yaratmak üzerine kuruludur. Bir üs alanı oluşturmak, tüm toplumu ele geçirmeden önce bir provadır. Parti, karanlıkta gelişigüzel bir atış değil, sıradan insanların günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olmalıdır. Partinin hayatta kalabilmesi için insanlara ve toprağa ihtiyacı var. Bu nedenle, Parti'nin genişleme stratejisi, önceden dikkatlice seçilecek olan - fiziksel ve zihinsel olarak - tamamen ele geçirmeye dayanmalıdır. Üs bölgelerinde Parti, halkın günlük yaşamının bir parçası olabilir. Bir üs bölgesi oluşturmak, liberal-kapitalist sistem için bir meydan okumadır. Bu, nüfusu yabancılaştırmadan üstesinden gelemeyeceği bir zorluktur. Üs bölgeleri, bozulmakta olan liberal-kapitalist sistemin içindeki adalar olacaktır. Partinin idari işlevleri öğreneceği üs bölgeleridir. Üs bölgeleri oluşturmak mümkündür, çünkü liberal-kapitalist sistem insanlara ve onların ihtiyaçlarına sırt çevirmiştir. Liberal-kapitalist sisteme göre insan, yalnızca üretmeye ve tüketmeye uygundur. 
Zafer, sıradan insanlar ve onların ihtiyaçları için gerçek ilgiyi gösterecek bir partiye ait olacak. Üs bölgelerinin oluşturulması gereklidir, çünkü liberal-kapitalist sistemin bozulması, aksi takdirde örgütlenmiş suçla doldurulacak bir boşluk yaratacaktır. Organize suçlara karşı zafer kazanacağız çünkü biz halka hizmet ediyoruz. 


Devrimin ilk aşamasında liberal-kapitalist sistemin ötekileştirilmiş alanlarında savaşacağız: Toplumun çeperindeki konumumuzu güvence altına alacağız. Üs bölgeleri ayakta kalacak çünkü liberal- kapitalist sistem kendi kendini yok etme sürecinde. Çökmekte olan cephenin arkasında daha da güçleneceğiz 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sistem. Bir üs alanı oluşturmaya, yerel bir Parti şubesi düzenleyerek başlanacak ve ardından örgüt, bölgedeki amaç ve yöntemlerine ilişkin bir beyanda bulunacaktır. Partinin askeri faaliyetleri önce spor kulüplerine dayanacaktır. Tarihsel nedenlerden dolayı ve oyunun enstrüman özelliği göz önünde bulundurularak, kadrolar futbol takımlarına katılmalı ve onları takip etmelidir. Partinin elinde spor 


bir ulusal kurtuluş aracına dönüştürülecektir. 


Yerel Parti örgütünün üs bölgesinde sahip olduğu ilk görev, optimum düzeyde acımasız önlemlerle barışı ve düzeni yeniden tesis etmektir. 


Halkın güvenlik ihtiyaçları giderildikten sonra, yerel parti teşkilatının halkın maddi ihtiyaçlarını karşılaması gerekir. Üs bölgesindeki Parti için temel bir görev, bir Gönüllü Emek Cephesi yaratmaktır. 
Sloganımız şu olacaktır: Her kadro işçidir, her işçi kadrodur. Üs bölgesinin ayakta kalabilmesinin sırrı, kadroların üs bölgesindeki insanlar için amansız ve yılmaz çalışmalarındadır. Onlar için çalışarak insanların kalplerini ve zihinlerini kazanacağız. Gönüllü Emek 


Cephesi, üyelerinin becerilerini ve bilgeliğini yerel halkın yardımına sistematik ve etkili bir şekilde seferber eden bir örgüt olacaktır. 


Gönüllü Emek Cephesi, üs bölgesindeki toplumsal sorunlara karşı mücadelede Parti'nin silahı olacaktır. Gönüllü Emek Cephesi kadrolarının, yardıma ihtiyacı olan kişiler hakkında bilgi toplama ve bunu yerel Parti genel merkezine bildirme görevi vardır. 


Devrimci bir savaş yürütmenin günlük çalışmalardan daha önemli olduğu düşünülmemelidir. Kadrolar, devrimci bir savaş yürütmemizin çalışma hakkımız için olduğunu anlamalıdır. 


Üs bölgesi ve Parti örgütü güvence altına alındığında, kadrolar, bilgi dağıtmak için kar amacı gütmeyen bir banka kurmayı dikkate 


almalıdır. 
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faizsiz para ve yerel ekonomiyi canlandırmak için. Faizsiz paranın benimsenmesi, Parti'nin uluslararası mali kuruluş karşısında cesur bir manevrası olacaktır. Faizsiz para, liberal kapitalizme ve modern ekonomik sistemin tüm hakim doktrinlerine açık bir meydan okumadır. Faizsiz para, kapitalizmin sahte tanrısının çöküşü olacak. Parti, halkın sorunları ve gündelik ihtiyaçları için somut çözümlere sahip olmalıdır. Yerel olarak başarısız olursak, eyaleti de yönetemeyeceğiz. Sermayeye sahip olanların siyasi güce de sahip olacağı doğrudur, ancak nihayetinde gerçek sermaye banknotlarda, altında veya hisse senetlerinde değil, milyonlarca insanın çalışma ve başkalarına yardım etme yeteneği ve isteğinde oluşur. Parti bu sermayeyi eline geçirdiğinde, dünyaya hükmedecektir. Parti, atan kalplere, güçlü kollara ve parlak beyinlere hükmediyor. Partinin sermayesi insanlardan oluşur, işte bu yüzden Parti zafere ulaşacaktır. 


Bir hücrenin ulusal bir hareket olabilmesi için askeri bir yapıya dönüşmesi gerekir. Açıkça tanımlanmış güç bölümlerine, rütbelere ve kağıt üzerinde planlara sahip olmalıdır. Ulusal hareket, gruba çok sayıda sıradan insanı katar ve onlara, birkaç haftalık organize bir kargaşaya sürüklenen, yıllarca süren muğlak aktivizm yoluyla elde edilen değerli deneyim ve eğitimi hemen yönlendirir! Eski hücreler şimdi üst ve orta sıralarda. Bir sivil ordu, halka önderlik ederken niyet ve eylemlerinde doğrudan olmalıdır, oysa hücre eylemlerinde belirsizdir ve uyum sağlar, onların enerjisini kullanmaya ve onların bir parçası olmaya odaklanır. Bu dönemde yapılan köprüler ve bağlantılar artık trafiğe dolmak zorunda. 


O zaman sivil ordu çok sayıda hücreden oluşuyor ama çok daha verimli çalışıyor; temelde aynı işleri yapmak, ancak üstel bir ölçekte ve sonuçların doğru bir şekilde ölçülebileceği ve kısaca yanıtlanabileceği bir şekilde. 
Esasen, yapılandırılmış organizasyon, sadece bir birey olarak veya küçük bir hücre olarak yapılması inanılmaz derecede zor olan her şeyi, pozitif, yapıcı atmosfer tarafından desteklendiği için kesinlikle kolay hale getirir. 
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partinin ve sözleri resmi davranış kuralları ve operasyon emirleriyle meşrulaştırılan deneyimli memurlar tarafından yönetilir. Disiplin, zayıflara başarı getirir ve herkese saygı gösterir. 


Bir hücre, bir kıvılcımla tutuştuğunda bir orduya dönüşür. Çoğu zaman bu bir fırsat kıvılcımıdır, ancak şans tasarımın kalıntısı olabilir. Kelimenin tam anlamıyla, büyük bir yeni üye akışının olduğu andır. Bu kaynaklar derhal tüm potansiyelleri için sömürülür ve parti faaliyetinde bir artış yaratarak işe koyulur. Özellikle muhteşem bir sokak gösterisi, savaş ve propaganda kampanyası, böyle bir rönesansı ateşleyebilir. 


Bazen insanları kendileri için bir alternatif aramaya iten şey sadece kötüleşen koşullardır. Bir hücre, soyut amaçlar peşinde koşmak yerine doğrudan liderliği kovaladığında sivil bir orduya dönüşür. 


Bununla birlikte liderlik, aynı zamanda sıklıkla atılan bir terimdir. Bu kitapta yapılmıştır. Bunun nedeni, bir lider olmak için 'başarana kadar numara yapmak' zorunda olmanızdır. Bir olmak için önce öyle davranmalı ve pozisyonu aldıktan sonra yapacağınız her şeyi yapmalısınız. Bu şekilde, geçiş net ve kolaydır. Çoğu devrim, partinin kontrolü ele geçirmek için her türlü aracı hazırladığı bu geçiş nedeniyle kansız gerçekleşir. Amerikan Devrimi, deklarasyon on yazıldığında gerçekleşti. Rus devrimi, Kızıl Muhafızlar Petrograd sarayını ele geçirdiğinde gerçekleşti. O halde bir hücrenin pozisyon alması ne anlama geliyor? Mevcut politik çerçeve içinde iktidarı alamayız, dolayısıyla üzerinde 'faşist oy' yazan tişörtler, rozetler veya tampon çıkartmaları takmayacaksınız. Bu aptalca olurdu. 


Devrim ancak, iyi örgütlenmiş ve oldukça büyük bir milliyetçi örgüte ve hükümetin alt edilebileceği ve vatandaşların fikirlerinin kolayca değiştirilebileceği bir istikrarsızlık atmosferine sahip olduğumuz varsayılarak gerçekleşebilir. Yarın öylece Roma'ya yürüyemeyiz çünkü modern hükümetin temeli halkın iradesinin reddidir. Tüm ülkelerdeki tüm siyasi altyapı, sürekli olarak gözden kaçan bir sınıfı yerinde tutmak ve sömürmek için inşa edilmiştir. Bugün iktidara gelsek ne olacaktı? Hatta bir grup ciddi insanımız varmış gibi davranın; ne olmuş? Ne yapacaklar? Sınır dışı etmek 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Tüm siyahlar? Nasıl? Siyahların bulunduğu askeri uçak gemilerinde mi? 
Bankaları merkezileştirmek mi? Ve onların kontrolüne kimi yerleştirelim? 
Sosyal devleti kesmek mi? O zaman göçmenler, daha önce sayısız kez yaptıkları gibi, şehirli çocukları silahsızlandırıp yağmalayıp tecavüz ettiklerinde ne yapacaksın? Onları ezmek mi? Tutukluları nerede tutacaksınız? Onları tutmasını kime emredeceksin; siyah polis mi? Güç elde etmek için tabandan yeni bir sistem kurmalıyız. 

Sivil ordu yapı haline gelecek ve ardından hükümetin rollerinin yerini almaya devam edecek; sokaklarda polislik yapmak ve insanlara yardım etmek. Taban alanı oluşturma. Yenilginin kesin olduğu ve hiçbir operasyon aracının olmadığı oyun alanından çıkmalı ve bunun yerine, altından büyüyerek yapının yerini tam anlamıyla alana kadar yapıyı alt üst edecek yeni bir topluluk yaratmalıyız. Böylece düşman alt edildiğinde, yönetme işinin yürütülebileceği bir alt yapıya sahip olacağız. 
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Koşullar ve Siyasi Amaçlar 


İnsanlar soruyor: liderimiz olmaya uygun biri var mı? 
Görevimiz o kişiyi aramak değil. Ya Allah onu bize verecek ya da gelmeyecek. Görevimiz, geldiğinde ihtiyaç duyacağı kılıcı şekillendirmektir. 


Kızıl Muhafızlar iktidarı ele geçirdiğinde zaten böyle bir altyapı vardı; Rus emperyal yaşamı çerçevesinde faaliyet gösteren geniş bir sol kanat hareketi. 
Sosyalist devrimciler Bolşevik değillerdi ama ana akımda var oldular ve devrimi desteklediler. Anayasal demokratlar solcu bile değildiler ama yıkıcıydılar. İşçi sendikaları şiddetle ajitasyon yapıyorlardı, hepsi Bolşevik değildi, ama Bolşevikler sendikacıların en radikaliydi; emek gücü için savaşanlar. Tüm ulus, gururu ve endüstrisi, insanoğlunun bildiği en büyük savaşın baskıları altında kötüleştiğinde; tüm ülke kan ağlarken, azınlıktaki bu azınlık iktidarı ele geçirebildi. Işçiler, tek taraflı olarak hükümete karşı çıkan ve tek taraflı olarak kendilerine istediklerini verecek kadar cesur olan herhangi bir solcudan yana olan konseyler (Sovyetler) oluşturdular. 
İşçiler Rusya'da çoğunluk değil, sadece 420'ydi, ancak emekleri ve yaşamları aracılığıyla ülkeyi kontrol ediyorlardı. Sovyetler işçilerin çoğunluğunu oluşturmuyordu ama yine de onlar adına hareket ediyorlardı. Bolşevikler devrimden önce hiçbir şeyi kontrol edemiyorlardı ama devrimden sonra her şeyi kontrol ediyorlardı. Tek yaptıkları hükümet binalarını ve kontrol noktalarını ele geçirmekti. 


Tüm bunları yapabildiler çünkü hemen altlarındaki insanlar itaat etmeye istekliydi. 
Rusların 9690'nın onlardan nefret etmesine rağmen işlevsel bir hükümet kurdular, bugün bizim olduğumuzdan daha yıkıcı ve kültür karşıtı bir ideolojiydiler. 'Siyasi altyapı'nın anlamı budur. Çoğunluğa sahip olmak anlamına gelmez; çoğunluk desteğine sahip olabilir ve yine de harekete geçmek için tamamen güçsüz olabilirsiniz. Esas olan, emirlerin seçilmiş memurlar tarafından verildiği, emirlerin tüm toplum tarafından yerine getirildiği bir yapıya sahip olmaktır. 


O zaman bile, saldırmak için tek bir uygun an vardır. Bir zincir ancak en zayıf 


halkası kadar güçlüdür, ancak yanlış bir hesap, 1905'te Kızılları mahvettiği gibi, bir devrimi de mahvedebilir. 
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Cephede açlık, hastalık, ekonomik çöküş ve felaketin oluşturduğu bileşik sefalet 

hâlâ yeterli değildi; sadece Çar'ın tahttan çekilmesi, Temmuz günlerinde işçi kanı ve dişsiz Kerenski hükümetinin büyük güven kaybı; ancak bunların hepsi birlikte 

devrimi mümkün kıldı. 


Bugün Avrupa'nın en büyük milliyetçi partisi Yunan Altın Şafak'tır çünkü İŞE YARAYAN fikirleri kabul etmiştir. Uygulama teoriyi yaptı ve pratiğe dayalı teori siyasi gücü sağladı - parti, herkes gibi, yerel olarak başladı ve hücreler inşa etmek, toplumda güven oluşturmak, liderlik kadroları ve paramiliter güçler geliştirmek gibi zahmetli bir çalışmadan geçti çünkü bunlar bir gereklilikti. fakirlere yemek vermek, 
anarşistler ve göçmenlerle savaşmak için. Böylece 2012'de sanki kendiliğinden, 30 
yıllık bekleyişin ardından Yunan halkı sistemden umudunu tamamen yitirdi, her iki büyük parti de çöktü ve koşulların acımasızlığı yerini radikallere bıraktı. Avrupa'daki birçok partinin aksine milletvekilleri var, bunlarla fiilen bir şeyler yapıyorlar. 


Parti, nasyonal sosyalist duruşundan ve üyelerinin Yunan halkını savunurken çoğu zaman şiddet içeren davranışlarından kesinlikle pişmanlık duymuyor, ama en önemlisi, sürekli aktifler. ideoloji ve pratik birlikte hareket eder; militan ideolojileri mücadeleyle gelişti ve kristalleşmeye devam edecek çünkü en büyük silahlar ancak onları kullanabilenlere bağlıdır. Polis güçlerine ve metal müzik sahnesine entegrasyonlarından, parlamenter ayrıcalıkları yoksullara devretmelerine kadar iktidar onlara gerçek bir saygı kazandırdı; insanlarla birlikte çalışmaları ve yaşamaları - tüm bu durumlarda güç sahibi oldukları için sunacakları bir şeyleri vardı. Yasadışı göçmen kaçakçılığının önemli merkezlerinden biri olan Patras limanında, genç bir adamın köpek sahibi olduğu için üç Afgan tarafından öldürülmesinin ardından vatandaşlar öfkelendi. Altın Şafak tarafından yönetilen ve kışkırtılan bir kalabalık oluşturdular, polisin onları koruduğunu bulmak için binlerce yasadışı işgalcinin bulunduğu eski bir fabrikaya yaklaştılar. Polisin yerel göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandığı günlerden sonra halk pes etmedi ve birkaç gün süren acımasız çatışmalardan sonra, polise göçmenleri tahliye etmesi ve limana yanaşan gemileri kontrol etmesi ve kovuşturması için hükümet emri verildi. fazlasını taşıyan liman. 
Altın Şafak, Eylül 2012 itibarıyla kamu desteğinin 9622'sine sahiptir. 
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Irkımızı koruma mücadelesi sadece Yunanistan'da değil, tüm dünyada yaşanıyor. 
Ertesi gün Yunanistan'da fırsat verilseydi, Altın Şafak acımasızca galip gelecekti. 
Bu, ulusumuzda örnek almamız gereken türden bir konumdur; her beyaz ulus. 
Sivil ordular, üs bölgeleri, harekât hücreleri, yiyecek ve işçi sevkiyatları, paramiliter kuvvetler, aşamalı olarak işleyen propaganda; modern bir ortamda güç elde etmek için kullanılabilecek tek araç bunlar. Hitler'in bir karşı-topluluk yaratması gerekmiyordu, çünkü o zamanlar ana akım ulusal çıkarlardan yanaydı. Kamuoyunun algılarından yana koşma ayrıcalığına sahip değiliz, aslında oldukça antitezimiz var; 


onlara rağmen başarmak zorundayız. Hayırsever gerçek olmayan bulutları acımasız gerçeklikle kırmalıyız. Öyle olsun, başka yolum olmazdı. 


Son yirmi yılda Hareket için her zaman onu alma ya da bırakma seçeneği olmuştur. Sinirlenirseniz veya cesaretiniz kırılırsa, misketlerinizi toplayıp eve gidebilirsiniz. Gerçekten de bu, tüm Beyaz Amerika için böyle olmuştur. Ve bir seçenek sunulduğunda, insan doğası kaçınılmaz olarak en az direniş yolunu seçer. Bugün iktidarda olan Büyük Birader Sisteminin şeytani doğası, tekmelendiğinde bir İspanyol gibi yuvarlanan ve aksi takdirde öfkelenen uysal bir "tüketiciler" ırkının oluşmasından büyük ölçüde sorumlu olabilir, 


ancak bizim için bu hiçbir sebep, mazeret değil, devrimci eylemsizlik için. 


Yapılabilir! 


Bir korkak, kendisine destek olacak yer kaldığı sürece zorbalığa uğramasına ve desteklenmesine izin verir derler. Beyaz Amerika'nın tamamı, bir zamanların büyük Amerika Birleşik Devletleri'ni parçalayan hükümetteki kibirli Siyahlar ve hainler karşısında kahrolası bir korkak gibi davranıyor. Çok geç olmadan, koca korkak en sonunda bir köşeye sıkışıp savaşarak dışarı çıkmak zorunda kalacak! 


Bir iki olay dışında bugüne kadar yaşanan her olayın, çok büyük bir ayıp ve rezalet. 


Key 
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Devrimci olmaya bile yaklaşan olaylar, ya bir kaza sonucu ya da Kızıl ajitasyonun bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Son zamanlarda Güney'de meydana gelen isyanlar mükemmel örneklerdir. Yahudilerin Siyahları öyle değişken bir duruma soktukları için şanslı yıldızlarımıza şükredebiliriz ki, bir şapka düşer düşmez uçup gidecekler. 


Bazı haber hesapları, düzenin bozulduğu yerlerde Siyahları rastgele vuran Beyazların gezici kamyonetlerinden bahsediyordu. 


Ama amaç Siyahları öldürmek değil... ALEVLERİ KAVURMAK! Beyazları kaderlerinin kontrolünü yeniden ele geçirmek için kıçlarından kurtaramazsak, o zaman en azından onları sahip olacakları bir konuma getirebiliriz. sefil hayatları için savaşmak için! 


Ve polisi ve silahlı kuvvetleri içerecek genel bir yangın sürerken, eğer bu konuda becerikliysek, düzensizliğin ortasında yol gösterici bir 


pozisyon alabilir ve onu olması gereken şeye koordine edebiliriz: Sistemi parçalayacak bir devrim! 


Bugün bu ülkede her şey o kadar ince ayarlanmış ki, Miami ve başka yerlerdeki gibi olayların her an, her yerde patlak vermesi beklenebilir. 
Miami'deki bazı Beyaz polislerin bir Siyahi öldüresiye dövdüğünü ve bu polisler suçlamadan kurtuldukları için Miami Siyahlarının çıldırdığını söylediler. Hareket örgütlü ve topun üzerinde olsaydı, bu alevler hâlâ yanıyor olacaktı. Ülke çapında aynı anda altı "Miami" ye ne dersiniz? Veya bir DÜZİNE? 


Büyük Birader'in peşine düşmemize izin vermek için Sistem'in tüm birliklerini sıkıştırmaya yetecek kadar! 

Rockwell'in dediği gibi, yaklaşan savaştaki üniformanız teninizin rengiyse, o zaman size soruyorum, rütbe nişanınız ne olacak? TÜM BEYAZ AMERİKA'nın bizim ordumuz olduğunu görmeli ve idrak etmeliyiz. Bu ordunun komutanları, komutanları harekete geçen ve şimşek gibi çakanlardır. Biz sebepiz, onlar sonuç. 


eya 
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Özgürlük ve Yeni İnsan 


Halkın düşmanlarını toplamak. bahaneler, eski küfürler, bahaneler. 


Kentsel savaş. Bir üs bölgesi oluşturmak, etnik çetelerin ve diğer suç 


unsurlarının kökünü kazımak demektir. 


Direnmeye çalışanlar vurulacak. Karıştırıcılar ve ibneler için yolun sonu. 


Uyuşturucu tacirlerine karşı kararlı saldırı sürüyor. 


Uyuşturucuyla mücadelede gençler görev aldıkça yöntemler de radikalleşiyor. 
Düşman tuzağa düştü. Devrimci topçu, kaba dilini konuşuyor. 


İnsan hakları ve Cenevre Sözleşmesi, pezevenkler ve satıcılar için geçerli değildir. 
Kapitalizmin tapınakları alevler içinde. Parti Kadroları kapitalist baskının 


araçlarını yok ediyor. Ofisler, yerli Avrupalıların aileleri için evlere dönüştürülüyor. 


Her yerde büyük çaplı tutuklamalar sürüyor. Eski liberal-kapitalist seçkinlere karşı halka açık davalar ateşli silahlarla yapıldı. Eski numaralar artık yardımcı 


olmayacak. Halk mahkemesinde sanıklar halkın gazabıyla yüzleşecek. 


Karar açıklandı. Sanık gözyaşlarına boğulur. 
Karar açıklandı. Kalabalıklar tezahürat yapıyor. Denemeler üs bölgesinin her 


yerinde yayınlanıyor. Liberal-kapitalist dünyanın prensleri sert düştü ve şimdi dikenli tel ile tanışıyor. Liberal elitistlerin küstahlığı ağır çalışmayla kırılır. 


İç kurtuluş için zorunlu koşul, tüm düşmanların tamamen imha edilmesidir. 


Güç senin nihai görevin değilse, ozaman yatırım yapmanın bir anlamı yok - 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çaba sarf etmek. Yaptığınız her şeyin sonunda, nihai hedef bu neslin başarabileceği her şey olmalıdır. Ulaşmamız gereken gelecek türü konusunda gerçekçi ve dürüst olmazsak, ona asla ulaşamayacağımız aşikardır. Hiçbir hedef çok yüksek değildir, yeter ki bu konuda ciddi olun, araçlar konusunda ciddi olun, sizi oraya götürebilecek çeşitli entrikalar ve komplolar konusunda ciddi olun. Kontrol noktalarına ve sizi oraya götüren küçük görevlere ayırın ve her gün onlar için çalışın. Kaçınılmaz olarak, sorunlar ortaya çıkacak ve üstesinden gelmek için ısrar etmeniz ve onlarla iyi bir ruh hali içinde başa çıkmanız gerekecek. 


Bunun farkındaysanız ve kaynaklarınızı buna göre yönetirseniz, ozaman hiçbir şey sizi durduramaz. 


Düşmanlarımız her gün nihai hedeflerinde birleşiyor. 
1960'larda yapıyı ve gücü koruyan bir toplumda başaramadıkları, yeniden deneniyor. Fark şu ki, toplumumuz artık silahsız ve ahlaki açıdan zayıf. 
Yukarıdan komplo kurmalarına ve bizi yok etmeyi ve dünyaya hükmetmeyi bekleyen taze vahşilere karşı uygarlığın korumak zorunda olduğu her savunma hattını ortadan kaldırmalarına izin verdik. Bir sonraki depresyon geldiğinde (ki bu ancak çok yakında olabilir) her şey alt üst olacak. 
Varoluşsal bir bakış açısıyla, hepimizin gidebileceği daha ilerisi yoktur. 
Çocukken hep kendi kendime "sırada ne var?" Şehirde göğe yükselen cam kulelerin ve içinde yaşayan varlıkların gerçek insanlık dışılığını asla hayal edemezdim, modern dünyanın gerçek alçaklığını ve onun sapkınlıklarını ve yozlaşmalarını asla hayal edemezdim, ama her zaman sorgulardım. "bu daha ne kadar ileri gidebilir?" "Bu böyle devam ederse, on yıl içinde dünya nasıl bir yer olacak?" Her şey yolunda olsa bile, bu tür bir merkezi, kurumsallaşmış insanlık dışılığın ve köksüzlüğün sürdürülebileceği düşünülemez görünüyordu. Altı yaşında Amerika'ya geldiğimde ve her şeyi apaçık gözümün önünde gördüğümde bunlardan hiçbirinin adını koyamadım, ama o zamandan beri bu gözlem hakkında hiçbir zaman farklı bir görüşe sahip olmadım. Bu broşürü yazmak için şu anda kullandığım tüm motivasyonlar o zaman da vardı. Tamamen yanlış olan bir kurulum gördüm ve bundan nefret ettim. 


Bazen bilmiyormuş gibi yaptım ya da tam olarak neden nefret ettiğimi bilmiyordum ama o hala dışarıda, içeride bir yerlerdeydi. 


Artık altımızda ölüm dışında gerçekten hiçbir şey yok, bu yüzden bu sistem için ölüm doğal olarak takip eden şeydir. Felsefeyi boşver 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kastların gerilemesi, dengeli olanın dengesizliği kucaklaması ve güç iradesinin daimi mücadelesi gibi sofistik düşünceler ve hatta fiziksel yetersizlik ve transseksüalizmin yaygınlaştırılması ve benimsenmesi gibi doğal tutarsızlıklar; modern dünya ekonomik bir bakış açısından ayakta kalamaz. Artık yozlaşmaktan başka bir şey üretmez. 


Tamamen krediyle çalışıyor ve asla temerrüde düşemeyeceği bir borca girdi. Para birimi değersiz çünkü arkasında bir değer yok. 


Bu sistem çökmeli ve çökecektir. İnsanlarımıza miras kalacak olanlar, artık proaktif ve güçlü olan, yetenekleri ve çıkarları dahilinde hareket etme isteği ve cesaretine sahip olanlardır. 


Siyah gömlekli lejyonlar kapıları tekmelemeye ve camları kırmaya başladığında haklı olarak cezalandırılacağınız, mutlu cehalet, bozgunculuk veya sadomazoşizmden başka yol yoktur. kaçınılmazdır. Tanrı öyle istiyor. 


Ya lehtesiniz ya da aleyhtesiniz. Ya yüzsün ya da çizme. Halkını serbest bırakacaksın yoksa hepimiz yok olacağız. 


Güç elde edildiğinde ve ilk büyük mücadelemiz bittiğinde; o zaman savaş sonsuz olacaktır. Önce parazitleri ve dejenere olanları ortadan kaldıracağız. Sonra yaratılmasına yardım ettiğimiz aşağı ırkların sefil yığınlarını keseceğiz. Dünyayı fethedeceğiz ve efendileri olarak hak ettiğimiz yeri alacağız, sonra fethetmeye devam edeceğiz. Bir Aryan uygarlığı, özgür bir evren, var olan tüm insanların kendi kaderlerinin efendisi olduğu bir krallık yaratacağız. Hâlâ bir barbarın kanlı kalbini taşıyan yeni bir insan, uygar bir adam inşa edeceğiz. Bazıları nasıl başarısız olacağımızdan bahsedecek, ancak silahlarımızın namlularını emebilirler. Çocuklarımız kutsal insanlar olacak. Geleceğimizde hayatta kalamayacaklar; pencerelerinin dışında bir devrim yaşanırken şikayet etmeyi ve 'blog' yazmayı uygun gören insanlar. 


Kader, bunların güce layık olmadığını gösterecek. Hata yapma; çoğunluk değiller, şişkin ve aptal bir azınlık. Çoğunluk güce, gerçek güce ve asalete saygı duyar. Bu yüzden biz kazanacağız. 


Sonunda, birlikte belli bir süre geçirdiğimiz için artık söylenecek çok az şey kaldı. 
Önümüzde uzun bir mücadele var, dünyanın geleceği için bir mücadele. Ne daha büyük 
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Sizin, çocuklarınızın ve çocuklarınızın çocuklarının o geleceği sonsuza kadar avuçlarının içinde tutmaktan daha büyük bir mutluluk olabilir mi? 
Onu şekillendirmek ve bunun izinin yüzeyde kavrulmuş olarak kalması için, yumuşak ırmaklara ve yüksek zirvelere gömülü olarak, varoluşun tam ruhunda, bugün bizden önce gelen kahramanların adları heykelde ve üslupta yaşıyor gibi. . 


Sonsuzluk haline geleceğiz. Kader olmuş olacağız. 


Bunu aklımızda kesin bir şekilde sürdürelim ve kızgın beyaz bir adam gibi öfkesi olmasın! 

Dünyaya barış getirmeye geldiğimi sanmayın; Barışı değil, kılıcı getirmeye geldim. Çünkü ben adamla babasının, ve kızla annesinin, ve gelinle kaynanasının arasına ayrılık sokmaya geldim; ve adamın düşmanları evinin üyeleri olacak. Babasını veya annesini Benden çok seven Bana layık değildir; ve oğlunu veya kızını benden daha çok seven bana layık değildir. Çarmıhını yüklenip Benim ardımdan gelmeyen 
Bana layık değildir. Canını bulan onu yitirecek, canını Benim uğruma yitiren ise onu bulacaktır. 


De 
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SONSÖZ 


Şan gelip geçicidir ama... bilinmezlik sonsuzdur. 


Geriye dönüp baktığımda, burada yapılan hiçbir nokta orijinal değil ve bu yüzden anonimim. Burada yazdığım hiçbir şey kendi eserim değildir; Ben en kötü intihalciyim ve tek yaptığım basit talimatlar vermek. Bazı insanlar için önemli olan tek şey bu olacaktır. 


Başkaları için (bir kez kendim gibi), bütünsel bir ideolojik malzeme dolgusu yoluyla kendilerini eğitmek yararlı olacaktır; Dünya ve mekaniği hakkında iyi araştırılmış ve derinlemesine bir çalışma. Bu yüzden size bu nasyonal sosyalizm kaynak malzemesini, beni bugün bulunduğum yere getiren ve mücadelede size yardımcı olacak çalışmaları vereceğim ve benim size hediyem de öyle. Gerçeğin peşinde herhangi bir okuma ciddiye alınmalıdır, zorlanamaz. 


Beyaz Güç, Kuşatma ve Turner Günlükleri, George Lincoln 


Rockwell, James Mason ve William Luth er Pierce 


Dergi 'SALDIRI!' 
kaydeden Benjamin Noyles 


Batının Çöküşü, İnsan ve Teknik ve 
Karar Saati 


kaydeden Oswald Spengler 


Kavgam, Hayatım ve Lejyonerlerim İçin Adolf Hitler, Sir 


Oswald Mosley ve Corneliu Zelea 
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Kodreanu 
Yahudiler Tarafından ve Yahudiler Hakkında 1001 Söz 
Siyon'un Bilgili Yaşlılarının Protokolleri 


Beyaz Dünya Üstünlüğüne Karşı Yükselen Renk Dalgası, Lothrop 


Stoddard 


Devrim ve Modern Toplumda Nasıl Yapılır Kai Murros 


Harabeler Arasındaki Adamlar, Kaplana Bin ve Modern Dünyaya Başkaldır 


kaydeden Julius Evola 
Böyle Buyurdu Zerdüşt , 
Fredrick Nietzsche çelik fırtınası 


kaydeden Ernst Junger 
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